Street healing 12 maart 2022

Een ontmoeting met Jezus overtuigt een mens dat God bestaat. En dat Hij de

Weg, de Waarheid en het Leven is. Jezus ontmoeten kan, omdat Hij leeft. Niet
op aarde, maar in de hemel. Als gelovigen kunnen wij een ander mens hiervan
niet overtuigen, hooguit wijzen op Hem, om Hem te zoeken, om Hem een kans
te geven zich aan jou je te openbaren. Door een ontmoeting.

Paulus is daarvan een mooi voorbeeld. Hij had een hekel aan Jezus, zijn
volgelingen en Zijn boodschap. Zijn levensmotto was om het christendom kapot
te maken, omdat Hij ervan overtuigd was dat Jezus niet God's zoon en de
Joodse messias was. Paulus zelf stond binnen de Joodse traditie goed
aangeschreven en was hoog opgeleid. Ook had hij God lief en hield zich trouw
aan Zijn geboden. Niets en niemand kon hem ervan overtuigen dat Jezus van
God kwam en namens God sprak.

Totdat hij een ontmoeting had met Jezus zelf, op weg naar Damascus. Jezus
was toen al niet meer op aarde, Hij was al opgestegen naar de hemel toen
Paulus Hem ontmoette. Paulus werd tijdens deze ontmoeting omstraald door
een groot licht en uit dit licht sprak een stem. “Waarom vervolg je mij?”. “Wie
bent U Heer"?, vroeg Paulus. “Ik ben Jezus, die jij vervolgt”

Deze ontmoeting met Jezus overtuigde Paulus van de Weg, de Waarheid en het
Leven. Van fanatiek bestrijder van Jezus werd hij na deze ontmoeting een groot
voorvechter van Jezus, die het evangelie overal verkondigde, onder veel
vervolgingen en werd hiervoor uiteindelijk in 67 na Christus gefolterd en
onthoofd. Hij is degene die veel van de brieven in het Nieuwe Testament heeft
geschreven.

Wij als gelovigen kunnen mensen een ontmoeting geven met Jezus. Door ons
heen. Zijn geest, de Heilige Geest, woont in ons en wil door ons heen stromen,
naar andere mensen toe. Als stromen van levend water. Dan ontmoeten anderen
mensen Jezus in en door ons heen. En deze ontmoeting is in staat om een
mens te overtuigen dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is: de Weg (tot God), de
Waarheid (Wie is God, wie ben jij?) en het Leven (Wat is de zin van het leven,
Eeuwig leven).



We spraken een vrouw, die op een stoel lekker aan het genieten was van het
voorjaarszonnetje. Ze vertelde ons dat ze op haar man zat te wachten, die met
haar kindje aan het winkelen was. We vroegen haar of zij soms pijnklachten had
en ze vroeg ons: "Hoe weten jullie dat”!? Ze vertelde dat ze onlangs bevallen
was en daarvan bekkenklachten had overgehouden.

Wij vertelden haar dat wij voor mensen met pijn en ziekte bidden en dat God hun
geneest. "O, dat doe ik 0ok, zei ze"! Ik bid 's avonds regelmatig voor mensen.
Op dat moment kwam haar man en pasgeboren kindje aangelopen. We raakten
in gesprek en hij vertelde dat hij niet geloofde. “Ik wil feiten zien, zei hij”.

Wij vertelden hen het evangelie, dat Jezus gestorven is voor de zonden van de
mens, maar ook met zijn lijden heeft betaald voor de genezing van pijn en
ziekte. Daarop hebben we gebeden voor de vrouw, genezing bevolen van de
bekkenklachten. De vrouw had pijnklachten op niveau 4 op de schaal van 1-10.

Nadat wij gesproken hadden tegen de pijn, vroegen wij de vrouw of zij iets in
haar bekken voelde. De vrouw zei dat ze iets vreemds voelde gebeuren in haar
bekken, maar dit gevoel niet goed kon omschrijven. Je kon aan haar zien dat zij
niet goed kon verklaren wat zij voelde. We vroegen nogmaals om dit gevoel te
omschrijven en ze omschreef het als “tintelingen”. Wij wisten toen genoeg en
vertelden hen dat dit een teken was dat de Heilige Geest haar aan het genezen
was. We vroegen of zij nog pijn had, waarna ze haar man verwonderd aankeek,
die vervolgens zei:"Nou, zeg dan, hoe is het met de pijn”!? De vrouw zei dat de
pijn minder was geworden, gedaald was van een 4 naar een 2.

Omdat wij geloven dat God 100% genezing wil, hebben we nog een keer tegen
de pijn gesproken om te verdwijnen. Hierna was de vrouw pijnvrij. Ze deed wat
oefeningen, ging een keer zitten en weer staan. Geen pijn meer! De vrouw was
duidelijk overdonderd door het hele gebeuren.

Ondanks het feit dat ze zelf regelmatig bid voor anderen, kon ze niet bevatten
dat God's kracht haar had aangeraakt en had genezen. Ze had een ontmoeting
met Jezus. Voor haar man was dit een teken. Het feit was dat de pijn weg was
nadat wij in Jezus naam genezing hadden uitgesproken. En dit feit moest hij wel
geloven, want waarom zou zijn vrouw hierover liegen tegen hem?

We gaven hen een exemplaar van het Johannes evangelie en het traktaat
Onverklaarbare ervaring, om het hele gebeuren een plekje te kunnen geven.
Nog enigszins beduusd van het hele gebeuren namen ze dit van ons aan.



We spraken oudere dame die achter een rollator liep. Ze vertelde ons dat zij
veel pijn had van slijtage klachten in haar hele lichaam, pijnniveau 10. Ze
geloofde in God en wij mochten voor haar bidden. Na het gebed zei ze: dit is
eng"! Wij vroegen haar wat ze bedoelde en ze vertelde dat haar benen plotseling
heel zwaar voelden. Nadat ze dit gezegd had begon ze hevig te schudden over
haar hele lichaam.

Nadat het schudden was gestopt vroegen we haar hoe het nu met de pijn was?
De pijn was ook gezakt van een 10 naar een 5. Het werd haar echter een beetje
teveel en ze wilde graag door. Ze zei dat ze geloofde dat ook de overige pijn zou
verdwijnen en dankte ons voor het gebed. We gaven haar een traktaat met de
verwijzing naar de website. Ze zei dat ze die thuis eens rustig zou gaan
bekijken.

We spraken twee jonge mannen. Een van hen vertelde dat hij de afgelopen tijd
bezig was met het geloof. Ook was hij een keer naar de Passion geweest.
Daarom vond hij onze ontmoeting ook interessant. Hij stelde diverse vragen en
wilde van ons weten hoe wij zelf tot geloof waren gekomen.

Wij gaven ons persoonlijke getuigenis en legden hen kort het evangelie uit. Wij
vroegen hen of zij pijnklachten hadden en één van de jongemannen vertelde dat
hij af en toe rugklachten had. Ook dat zijn vader rugklachten heeft als gevolg
van een hernia. Rugklachten in de familie kunnen te maken hebben met
beenlengte verschil.

Wij vroegen hem daarom of wij zijn beenlengtes mochten controleren en daaruit
bleek beenlengte verschil. We spraken tegen het been om uit te groeien en dit
gebeurde met een plof. De andere jongeman legde dit vast op zijn telefoon.

We vroegen de jongen waarvan het been was uitgegroeid om zijn vader te
vragen een keer naar een Street healing te komen, zodat wij ook zijn
beenlengtes konden controleren. Net op dat moment kwam zijn vader
aangelopen en de zoon vertelde enthousiast wat hem net was overkomen. We
hebben gelijk de beenlengtes van vader gecontroleerd en daaruit bleek ook
beenlengte verschil. Ook dit been groeide tijdens gebed uit.



Hierna hadden we een lang gesprek met de vader over God en geloof. Hij was
zeker bekend met de geestelijke wereld, had zich erin verdiept, mediteerde
regelmatig en legde ook tarotkaarten. Hij geloofde in zichzelf en het Goddelijke
in ieder mens. Hij was teleurgesteld in kerk instituten zoals het Vaticaan en had
nare ervaringen met het Mormoons geloof. Hij vroeg zich af wat nu de waarheid
is?

Wij vertelde hem dat de waarheid een persoon is, Jezus Christus. En dat Hem
ontmoeten een mens tot inzicht brengt over wie hij is, wie God is en wat het
leven precies inhoudt.

Kerken en instituten hebben vaak een verkeerd beeld van God hebben gegeven,
waarop mensen zijn afgeknapt. Omdat zij God niet hebben laten zien zoals Hij
werkelijk is. En veel mensen beoordelen God op Zijn medewerkers, niet op God
zelf.

Hij was door alle ervaringen met geloof, kerk en het leven wantrouwig geworden
naar gelovigen, God en geloof, vertelde hij. Wij gaven hem een JE mee en het
traktaat Onverklaarbare ervaring met de uitnodiging om Jezus een kans te
geven zich aan hem te openbaren. Je kunt Jezus namelijk ontmoeten, omdat Hij
leeft in de hemel, bij God de Vader.

We spraken een jonge vrouw die wij eerder hadden ontmoet tijdens een Street
healing. God had toen haar nek genezen en dat had ze als heel bijzonder
ervaren. Ze vertelde dat ze in haar vrienden en kennissenkring ook mensen
kende die geloofden. Een ervan had zelfs ook genezing ontvangen tijdens een
Street healing, vertelde ze. Enkelen hadden zich onlangs ook laten dopen door
onderdompeling. Zelf was ze bezig het geloof te onderzoeken, ze had ook het
Johannes evangelie gelezen dat wij haar toen hadden gegeven. Wij
bemoedigden haar en wensten haar veel sterkte tijdens haar persoonlijke
zoektocht.

We spraken twee jonge mannen, die vertelden Jehovah's getuigen te zijn. We
hadden een uitgebreid gesprek waarin zij vertelden wie God volgens hen was.
Ze stonden open voor gebed en we mochten voor de genezing van de pols van
€én van hen bidden, die nog herstellende was van een blessure. We raakten
verder in gesprek, waarin zij vertelden niet te geloven dat God tegenwoordig nog
mensen geneest. Wij wezen hen op de uitspraak van Jezus die zegt dat
“wonderen, tekenen en genezingen de gelovigen zullen volgen”.



We nodigden hen uit om aan God zelf te vragen wie Hij is, omdat Hij de enige is
die een mens kan overtuigen van Zijn bestaan en welk geloof de waarheid
vertelt over wie Hij is. Om hen daarbij te helpen wezen wij hen op de website
van Street healing, waarop diverse video’s en verslagen staan van mensen die
door de kracht van de Heilige Geest zijn genezen. Voor de camera. En we
gaven hen het ooggetuigenverslag van Johannes, het Johannes evangelie, om
dit eens te lezen en te vergelijken met hun bijbel en geloof. “Onderzoek alles en
behoud het goede”.

Wij van Street healing geloven dat wij een mens niet kunnen overtuigen dat God
bestaat en wie Hij is. Wij geloven dat de waarheid een Persoon is, die zichzelf
aan het hart van een mens wil openbaren. Geloven is een kwestie van een
relatie, van hart tot hart. Wij kunnen mensen wel een zetje de goede richting op
geven. Maar uiteindelijk is het God zelf die zich aan een mens moet openbaren.
En dat wil Hij ook graag. Hij zegt in Zijn woord dat wanneer iemand Hem zoekt,
dat Hij zich laat vinden. “Zoekt en Gij zult vinden” is ook wat wij de mensen op
straat willen meegeven.

We spraken een jong stel, die vertelden geen gezondheidsklachten te hebben.
De man vertelde dat hij vroeger regelmatig naar de kerk ging, maar met de jaren
is dat steeds minder geworden. Nu gaat hij helemaal niet meer. Zonder reden,
eigenlijk. Wij vertelden Hem dat God graag een relatie met hem wil en Zijn
kracht aan hem wil demonstreren.

Wij vroegen of wij zijn beenlengtes mochten controleren en dat God een
eventueel te kort been zou doen uitgroeien, als teken van Zijn kracht en liefde
voor hem. Dat vond de man goed en hij bleek inderdaad beenlengteverschil te
hebben, iets wat trouwens heel veel voorkomt bij mensen. Voor zijn ogen deed
God het been uitgroeien. Het stel nam daarop het traktaat Onverklaarbare
ervaring en het Johannes evangelie aan met de verwijzing naar de website en
bedankte ons voor de ontmoeting.

We spraken een oudere vrouw die in een scootmobiel zat. Ze gaf aan veel pijn
te hebben en toen wij zeiden dat wij in God geloofden en vroegen of wij voor
haar genezing mochten bidden, riep ze plots harop “hou op!”. Enigszins
geschrokken en verbaasd over haar felle reactie vroegen wij voorzichtig of zij
misschien een nare ervaring met God had gehad, omdat zij zo fel reageerde?
Opnieuw riep ze:* hou op ! “. Omdat we bang waren dat deze vrouw nog harder
zou gaan schreeuwen, lieten wij haar maar met rust en liepen door.



We moeten niet gek opkijken van dit soort heftige reacties. Jezus werd zelf ook
regelmatig geconfronteerd met mensen die zonder reden tegen Hem begonnen
te schreeuwen. In diverse gevallen waren dit demonen, die zich tegen Hem
keerden. Die niet wilden dat de persoon waar zij macht over hadden, bevrijding
of genezing zou ontvangen. Achteraf hadden wij het idee dat dit ook bij deze
vrouw het geval was.

We spraken een jonge vrouw, die aangaf moslim te zijn. We gaven haar een
traktaat met de verwijzing naar de website www.isaruallah.nl , waarop
ex-moslims vertellen wie Jezus voor hen is. Wij nodigden deze vrouw uit aan
God zelf te vragen wie Jezus is, een profeet, of de Zoon van God? Uiteindelijk is
een ontmoeting met God het enige dat een mens verandert en overtuigt. Paulus
is daar een mooi voorbeeld van.

We spraken een oudere dame van 82 jaar oud. Ze liep met een kruk, maar had
geen pijnklachten. Ze vertelde dat ze gelovig was en vond het goed wat wij
deden. “Er wordt te weinig gebeden”, zei ze. Ze vertelde uitgebreid wie God was
in haar leven.

Vooral mijn Trooster, zei ze. Ik heb veel dingen meegemaakt, mijn eerste man
op 42 jarige leeftijd verloren, maar heb alles doorstaan, omdat Hij mij altijd Zijn
troost en kracht heeft gegeven. “Hij heeft mij altijd vastgehouden, zei ze”. Nu
had ze zorgen, over haar kleinkinderen, waarvan er diverse waren die niet
gedoopt werden en gelovig werden opgevoed. Daarvoor zou ze gaan bidden,
want gebed brengt God in actie.

Aan het eind van een boeiend en bemoedigend gesprek, mochten we haar
zegenen en hebben wij God’s zegeningen over haar uitgesproken en gebeden.
De vrouw dankte ons voor de ontmoeting en het gebed. Het had haar duidelijk
bemoedigd en getroost.

Wees bemoedigd!


http://www.isaruallah.nl/
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An encounter with Jesus convinces a person that God exists. And that He is the
Way, the Truth and the Life. You can meet Jesus because He lives. Not on
earth, but in heaven. As believers we cannot convince another person of this, at
most point to Him, to seek Him, to give Him a chance to reveal Himself to you.
Through a meeting.

Paul is a good example of this. He hated Jesus, his followers, and His message.
His life motto was to destroy Christianity because He was convinced that Jesus
was not God's son and the Jewish messiah. Paul himself was well regarded
within the Jewish tradition and was highly educated. He also loved God and kept
His commandments faithfully. Nothing and no one could convince him that
Jesus came from God and spoke for God.

Until he met Jesus himself on his way to Damascus. Jesus was nho longer on
earth then, He had already ascended to heaven when Paul met Him. During this
meeting Paul was surrounded by a great light and from this light spoke a voice.
"Why are you persecuting me?" “Who are You Lord?” Paul asked. “I am Jesus
whom you persecute”

This encounter with Jesus convinced Paul of the Way, the Truth and the Life.
After this encounter he became a fanatical opponent of Jesus and became a
great champion of Jesus, who spread the gospel everywhere, under many
persecutions and was finally tortured and beheaded for this in 67 AD. He is the
one who wrote many of the letters in the New Testament.

We as believers can give people an encounter with Jesus. Through us. His
spirit, the Holy Spirit, lives in us and wants to flow through us, to other people.
Like streams of living water. Then other people meet Jesus in and through us.
And this encounter is able to convince a man that Jesus is who He says He is:
the Way (to God), the Truth (Who is God, who are you?) and the Life (What is
the meaning of the life, Eternal life).

We spoke to a woman who was enjoying the spring sun on a chair. She told us
that she was waiting for her husband, who was shopping with her baby. We
asked her if she had any pain complaints and she asked us: "How do you know
that"!? She told me that she recently gave birth and had pelvic complaints.



We told her that we pray for people with pain and illness and that God "Oh, | do
that too, she said"! | regularly pray for people in the evenings. That's when her
husband and newborn baby walked up to us. We got into a conversation and he
told me that he didn't believe. "I want facts see, he said.”

We told them the gospel that Jesus died for the sins of man, but also with his
suffering paid for the healing of pain and sickness. Then we prayed for the
woman, ordered the healing of the The woman had pain symptoms at level 4 on
a scale of 1-10

After we talked about the pain, we asked the woman if she felt anything in her
pelvis.The woman said she felt something strange happening in her pelvis, but
couldn't describe this feeling well. You could handle seeing her that she couldn't
guite explain what she was feeling. We asked again to describe this feeling and
she described it as "tingling”. We knew enough then and told them that this was
a sign that the Holy Spirit was healing her. We asked if she was still in pain,
after which she looked at her husband in amazement, who then said: "Well, tell
me, how is the pain?" The woman said the pain had lessened, dropped from a 4
toa?2.

Because we believe God wants 100% healing, we spoke to the pain one more
time to make it go away. After this, the woman was pain free. She did some
exercises, sitting once and standing again. No more pain! The woman was
clearly overwhelmed by the whole thing.

Despite the fact that she regularly prays for others herself, she could not
comprehend that God's power had touched and healed her. She had an
encounter with Jesus. For her husband, this was a sign. The fact was that the
pain was gone after we pronounced healing in Jesus name. And he had to
believe this fact, because why would his wife lie to him about this?

We gave them a copy of the Gospel of John and the tract Unexplained
Experience, so that they could fit the whole event. Still somewhat stunned by
the whole thing, they took this from us.



We spoke to an elderly lady who walked behind a walker. She told us that she
was in a lot of pain from wear and tear in her entire body, pain level 10. She
believed in God and we were allowed to pray for her. After the prayer she said:
this is scary"! We asked her what she meant and she said that her legs
suddenly felt very heavy. After saying this she started shaking violently all over
her body.

After the shaking had stopped we asked her how the pain was now? The pain
had also dropped from a 10 to a 5. However, it was getting a bit too much for her
and she wanted to continue. She said she believed that the rest of the pain
would go away and thanked us for prayer. We gave her a tract with the
reference to the website. She said she would go and have a look at it at home.

We spoke to two young men. One of them told that he had been busy with the
faith lately. he went to the Passion once. That's why he found our meeting
interesting. He asked several questions and wanted to know from us how we
came to faith ourselves.

We gave our personal testimony and briefly explained the Gospel to them. We
asked them if they had pain symptoms and one of the young men said he had
occasional backaches. Also that his father has back problems as a result of a
hernia. Back problems in the family can be related to leg length differences.

We therefore asked him if we could check his leg lengths and this revealed a leg
length difference. We spoke to the leg to grow out and this happened with a
thud. The other young man recorded this on his phone.

We asked the boy whose leg had grown to ask his father to come to a street
healing so that we could also check his leg lengths. Just at that moment his
father came over and the son enthusiastically told what had just happened to
him. We immediately checked the leg lengths of father and this also showed a
leg length difference. This leg also grew during prayer.

After this we had a long talk with the father about God and faith. He was
certainly familiar with the spiritual world, had studied it, meditated regularly and
also played tarot cards. He believed in himself and the Divine in every person.
He was disappointed in ecclesiastical institutions like the Vatican and had bad
experiences with the Mormon faith. He wondered what the truth is now?



We told him that the truth is a person, Jesus Christ. And that meeting Him
brings a person to insight into who he is, who God is and what life exactly
means.

Churches and institutions have often misrepresented God, which has turned
people off. Because they have not shown God as He really is. And many people
judge God by His co-workers, not by God Himself.

He had become suspicious of believers, God and faith because of all the
experiences with faith, church and life, he said. We gave him a JE and the tract
Inexplicable Experience with the invitation to give Jesus a chance to reveal
himself to him. You can meet Jesus because He lives in heaven, with God the
Father.

We spoke to a young woman we had met before during a Street healing. God
had then healed her neck and she had experienced that as very special. She
said that in her circle of friends and acquaintances she also knew people who
believed. One of them had even received healing during a Street healing, she
said. Some had also recently been baptized by immersion. She herself was
investigating the faith, she had also read the Gospel of John that we had given
her at the time. We encouraged her and wished her a lot of strength in her
personal quest.

We spoke to two young men who said they were Jehovah's Witnesses. We had
an extensive conversation in which they shared who they thought God was.
They were open to prayer and we were allowed to pray for the healing of the
wrist of one of them, who was still recovering from an injury. We got into a
conversation, where they said they didn't believe that God still heals people
today. We pointed them to the statement of Jesus that “miracles, signs and
healings shall follow the believers”.

We invited them to ask God Himself who He is, because He is the only one who
can convince a man of His existence and what faith tells the truth about who He
is. To help them do this, we pointed them to the Street healing website, which
contains various videos and reports of people who have been healed by the
power of the Holy Spirit. In front of the camera. And we gave them the
eyewitness account of John, the Gospel of John, to read it and compare it with
their Bible and faith. “Examine all things and keep what is good”.



We of Street Healing believe that we cannot convince a person that God exists
and who He is. We believe that the truth is a Person who wants to reveal
himself to the heart of a man. Faith is a matter of relationship, heart to heart. We
can give people a push in the right direction. But in the end it is God Himself
who must reveal Himself to a human being.

And He wants that too. He says in His word that if anyone seeks Him, He is
found. “Seek and thou shalt find” is also what we want to pass on to the people
on the street.

We spoke to a young couple who said they had no health problems. The man
said that he used to go to church regularly, but that has become less and less
over the years. Now he doesn't go at all. For no reason, really. We told Him that
God would like to have a relationship with him and demonstrate His power to
him.

We asked if we could check his leg lengths and that God would grow out any too
short leg, as a sign of His strength and love for him. The man agreed and it
turned out that he indeed had a leg length difference, something that happens
very often in people. Before his eyes God made the bone grow out. The couple
then accepted the tract Unexplained Experience and the Gospel of John with the
reference to the website and thanked us for meeting.

We spoke to an elderly woman who was in a mobility scooter. She indicated that
she was in a lot of pain and when we said that we believed in God and asked if
we could pray for her healing, she suddenly shouted "Stop!". Somewhat shocked
and surprised at her fierce reaction, we cautiously asked if she might have had
a bad experience with God because she reacted so fiercely? Again she shouted:
“Stop!!'Because we were afraid that this woman would scream even louder, we
left her alone and kept walking.

We should not be surprised by such violent reactions. Jesus himself was also
regularly confronted with people who started yelling at Him for no reason. In
several cases these were demons that turned against Him. Who did not want
the person they had power over to receive deliverance or healing. Afterwards we
had the idea that this was also the case with this woman.



We spoke to a young woman who indicated that she is a Muslim. We gave her a
tract with the reference to the website www.isaruallah.nl , on which ex-Muslims
tell who Jesus is to them. We invited this woman to ask God Himself who Jesus
is, a prophet, or the Son of God? Ultimately, an encounter with God is the only
thing that changes and convinces a person. Paul is a good example of this.

We spoke to an elderly lady of 82 years old. She walked with a crutch, but had
no pain. She said she was religious and liked what we did. “There is too little
prayer,” she said. She told extensively who God was in her life.

Especially my Comforter, she said. | have been through many things, lost my
first husband at the age of 42, but have endured it all, because He has always
given me His comfort and strength. "He's always held me," she said. Now she
had concerns about her grandchildren, several of whom were not baptized and
raised in the faith. She would pray for that, because prayer brings God into
action.

At the end of a fascinating and encouraging conversation, we were allowed to
bless her and we pronounced and prayed God's blessings on her. The woman
thanked us for the meeting and the prayer. It had clearly encouraged and
comforted her.

Be encouraged!


http://www.isaruallah.nl/

