
 Street  Healing  14  december  2024 

 We  liepen  af  op  een  groepje  van  drie  jongemannen.  Toen  wij  hen 
 aanspraken  of  wij  hen  iets  mochten  vragen,  herkenden  wij  één  van 
 hen.  Wij  hadden  hem  ongeveer  een  maand  geleden  ook 
 gesproken.  Hij  vertelde  toen  onder  meer  dat  hij  het  thuis  moeilijk 
 had  en  daarom  nu  in  een  woongroep  woont. 

 Een  van  de  andere  jongemannen  bleek  zijn  oudere  broer  te  zijn.  De 
 derde  een  gemeenschappelijke  vriend.  Wij  vroegen  hen  of  zij  soms 
 pijnklachten  hadden,  waarop  de  oudere  broer  zei  dat  hij  regelmatig 
 rugklachten  had.  Met  pijn  in  zijn  onderrug. 

 Omdat  wij  weten  dat  dit  te  maken  kan  hebben  met 
 beenlengteverschil,  vroegen  wij  hem  of  wij  dit  bij  hem  mochten 
 checken?  Dat  vond  hij  prima  en  zijn  jongere  broer,  de  jongeman  die 
 wij  eerder  spraken,  zei  dat  hij  van  zichzelf  wist  dat  hij  ook 
 beenlengteverschil  heeft.  Eerst  hebben  we  de  beenlengtes  van  zijn 
 oudere  broer  gecontroleerd  en  die  bleken  inderdaad  behoorlijk 
 lengteverschil  te  hebben. 

 Wij  hebben  gevraagd  of  wij  voor  zijn  te  korte  been  mochten  bidden, 
 zodat  het  zou  uitgroeien?  Dat  vond  hij  prima.  Wij  vroegen  hun 
 vriend  om  het  met  zijn  telefoon  te  filmen,  zodat  ze  het  later  terug 
 konden  zien.  Hierna  bevalen  wij  het  been  uit  te  groeien  in  Jezus' 
 naam.  De  jonge  man  zag  het  voor  zijn  ogen  gebeuren  en  vond  het 
 heel  bijzonder.  Zijn  jongere  broer  bleek  inderdaad  ook  een 
 lengteverschil  in  zijn  benen  te  hebben,  waar  we  ook  voor  mochten 
 bidden.  En  ook  dat  been  groeide  uit,  waarbij  de  jongeman  opmerkte 
 dat  hij  een  kracht  in  zijn  been  voelde. 

 De  beenlengtes  van  hun  gemeenschappelijke  vriend  hebben  wij 
 gelijk  ook  maar  even  gecontroleerd,  maar  die  bleken  even  lang  te 
 zijn. 



 We  vroegen  beide  broers  even  een  stukje  te  lopen,  waarbij  ze 
 opmerkten  dat  zij  anders  liepen  dan  voorheen.  Meer  stabiel.  Hierna 
 hebben  we  hen  gevraagd  om  te  gaan  zitten  om  te  controleren  of 
 hun  benen  nu  wel  even  lang  waren  en  dat  bleek  in  beide  gevallen 
 zo  te  zijn! 

 Hierna  hadden  we  de  volle  aandacht  van  de  mannen  en  hebben 
 hen  het  evangelie  uitgelegd.  Daarnaast  stonden  wij  ook  stil  bij  het 
 feit  dat  onze  huidige  jaartelling  met  de  geboorte  van  Jezus  is 
 begonnen,  2024  jaar  geleden.  En  dat  dit  tijdens  het  Kerstfeest 
 gevierd  wordt.  Dat  het  dus  over  meer  gaat  dan  alleen  een 
 kerstboom,  oliebollen  en  appelflappen.. 

 En  dat  God,  net  als  de  wind,  onzichtbaar  is,  maar  dat  wij  kunnen 
 afleiden  dat  wind  bestaat  uit  een  vlag  die  wappert.  Dat  het  met  God 
 ook  zo  is.  Je  ziet  hem  niet,  maar  hij  bestaat  wel.  Je  ziet  hem 
 bijvoorbeeld  in  een  been  dat  uitgroeit. 

 Ook  spraken  we  met  hen  over  onze  rechtvaardigheid  voor  God, 
 door  geloof  in  de  boodschap  van  Jezus.  Dat  wij  niet  rechtvaardig 
 worden  voor  God  door  een  “goed”  mens  te  zijn,  want  wat  is  een 
 “goed”  mens?  Is  dat  iemand  die  aardig  is  voor  anderen?  Iemand 
 die  niet  steelt,  liegt  en  moord?  Iemand  die  geld  geeft  aan  arme 
 mensen?  Maakt  dat  iemand  een  goed  mens? 

 Goed,  ofwel  rechtvaardig  voor  God,  komt  door  geloof  in  Jezus 
 alleen,  aldus  de  Bijbel.  Wanneer  wij  een  relatie  met  Hem  hebben, 
 Hem  persoonlijk  kennen.  Naar  de  kerk  gaan,  bijbellezen,  bidden  is 
 allemaal  prima,  maar  wel  vanuit  onze  rechtvaardigheid  door  geloof 
 en  onze  relatie  met  God.  Niet  als  wij  denken  dat  wij  door  deze 
 dingen  te  doen,  rechtvaardig  worden  voor  God.  Dat  noem  je  religie. 

 We  vertelden  hen  dat  een  mens  “opnieuw  geboren”  moet  worden  in 
 zijn  geest.  Dit  noemt  Jezus  de  "wedergeboorte". 



 Dit  vindt  plaats  wanneer  iemand  het  offer  van  Jezus  accepteert  en 
 Hem  uitnodigt  om  in  zijn  hart  te  komen  wonen.  Daarmee  wordt 
 iemand  rechtvaardig  voor  God. 

 De  gemeenschappelijke  vriend  van  de  broers  stelde  diverse  slimme 
 vragen  en  gaf  daarmee  blijk  goed  over  onze  uitleg  na  te  denken. 
 Vragen  als:  “Moet  je  naar  de  kerk  gaan  om  behouden  te  worden?” 
 God  gaf  ons  een  stuk  openbaring  over  deze  jongeman,  we  noemen 
 dit  een  “Woord  van  kennis".  Wij  deelden  deze  openbaring,  deze 
 gedachten  van  God  over  hem  en  dat  klikte  met  hem. 

 De  oudere  broer  wilde  ook  weten  of  God  wist  wie  hij  was  en  ook 
 voor  hem  kregen  wij  een  Woord  van  kennis.  Ook  dat  was  raak  en 
 hij  herkende  zichzelf  in  wat  wij  zeiden.  De  jongste  broer  vroeg  ook 
 om  een  Woord,  en  dat  raakte  hem.  Met  name  het  woord  over  zijn 
 verdriet  en  boosheid  over  zijn  thuissituatie  en  dat  God  niet  wil  dat 
 hij  vanuit  zijn  verdriet  en  pijn  het  verkeerde  pad  op  zou  gaan.  Dat 
 hij  in  de  criminaliteit  en  drugs  terecht  zou  komen. 

 Dat  God  als  een  goede  Vader  voor  hem  wilde  zijn  door  hem  in  zijn 
 verdriet  te  troosten.  Zodat  iemand  zijn  pijn  en  verdriet  zou 
 herkennen  en  erkennen.  Dit  klikte  met  de  jongeman. 

 Wij  vroegen  aan  het  eind  van  ons  verhaal  aan  de  drie  jongemannen 
 of  zij,  op  basis  van  het  horen  van  het  evangelie,  in  Jezus  wilden 
 gaan  geloven  en  hem  wilden  uitnodigen  in  hun  hart?  Alle  drie  de 
 jongemannen  hadden  het  evangelie  nadrukkelijk  aangehoord  en 
 scherpe  vragen  gesteld.  Hierna  besloten  ze  alle  drie  om  in  Jezus  te 
 gaan  geloven  en  om  Hem  in  hun  hart  uit  te  nodigen!  Ter  Plekke 
 hebben  wij  met  hen  hen  het  "zondaarsgebed"  gebeden,  waarin  zij 
 met  hun  mond  beleden  dat  ze  geloven  dat  Jezus  voor  hun  zonden 
 gestorven  is  en  dat  zij  met  hun  hart  in  Hem  willen  geloven  als 
 Redder  en  Verlosser. 



 Hierna  hebben  wij  nog  met  hen  gesproken  over  hoe  zij  hun  geloof 
 in  Jezus  verder  vorm  kunnen  geven.  Door  bijvoorbeeld  te  bidden, 
 te  praten  met  God,  en  het  Johannes  evangelie  te  lezen  en  een  kerk 
 te  bezoeken.  Een  van  hen  zei  regelmatig  een  kerk  te  bezoeken. 
 Ook  wezen  wij  hen  op  de  contactpagina  van  de  website  van  Street 
 healing,  mochten  zij  om  wat  voor  reden  dan  ook  verder  met  ons  in 
 contact  willen  treden. 

 We  spraken  hierna  een  jonge  man,  die  blijk  gaf  serieus  over  God 
 en  geloof  na  te  denken.  Hij  vroeg  zich  af  hoe  je  erachter  kunt 
 komen  of  God  echt  bestaat?  Hij  wilde  in  God  geloven,  maar  vroeg 
 zich  af  welk  geloof  nu  wat  de  waarheid  is?  Zoveel  mensen,  zoveel 
 geloven… 
 Wij  waren  onder  de  indruk  van  zijn  oprechte  houding  ten  opzichte 
 van  deze  levensvragen! 

 Hij  wilde  best  in  God  geloven,  maar  was  een  beetje  allergisch  voor 
 alle  regeltjes  waaraan  hij  dacht  zich  te  moeten  conformeren.  Wij 
 legden  hem  uit  dat  hij  Gods  goedkeuring  niet  kan  krijgen  door 
 dingen  “goed”  te  doen,  een  “goed”  leven  te  leven,  want  wie  bepaalt 
 wat  “goed”  is?  Volgens  de  Bijbel  is  iemand  “goed”  voor,  wanneer 
 deze  gelooft  in  wie  Jezus  is  en  wat  Hij  heeft  gedaan.  Dat  God 
 Jezus  heeft  gestuurd  om  voor  onze  zonden  te  sterven. 

 Op  dat  moment  werd  de  jongeman  gebeld  door  een  vriend.  Die 
 vriend  vroeg  waar  hij  was  en  vertelde  dat  hij  onderweg  was.  Even 
 later  kwam  deze  vriend  aanlopen  en  we  herkenden  hem.  En  hij 
 ons!  Hij  begroette  ons  met  een  “boks”.  Wij  hadden  enkele  maanden 
 geleden  voor  zijn  rug  gebeden.  Hij  had  toen  veel  rugpijn  en  na  ons 
 gebed  was  zijn  rug  compleet  genezen.  Geen  pijn  meer! 



 Wat  is  dit  “toevallig”,  zei  de  jongeman  die  wij  als  eerste  hadden 
 aangesproken.  “Is  dat  echt  waar  dat  God  je  na  het  gebed  van  je 
 rugpijn  heeft  genezen”,  vroeg  de  jongeman  aan  zijn  vriend?!  “Ja”, 
 zei  deze,  “ik  had  daarna  geen  rugpijn  meer!” 

 Wij  vroegen  hem  of  zijn  genezing  hem  had  geholpen  om  in  Jezus  te 
 kunnen  geloven?  “Ik  ben  moslim”,  zei  hij  hierop.  Hij  gaf  blijk  dat  het 
 erkennen  van  Jezus  als  de  zoon  van  God,  die  is  gestorven  voor 
 onze  zonden,  grote  negatieve  gevolgen  voor  hem  kan  hebben 
 binnen  zijn  familie  kring.  Wij  gaven  hem  een  kaartje  met  een  link 
 naar  de  website  www.isaruhallah.nl  .  Een  website,  gemaakt  door 
 moslims  die  Jezus  hebben  leren  kennen  als  meer  dan  de  geliefde 
 profeet  zoals  de  Koran  hem  beschrijft. 

 We  moedigden  de  jongeman  die  wij  in  eerste  instantie  aanspraken, 
 aan  om  op  onderzoek  uit  te  gaan.  Om  zich  open  te  stellen  voor 
 God.  Omdat  wij  geloven  dat  wie  God  met  een  oprecht  hart  zoekt, 
 Hem  zal  vinden.  Omdat  God  zich  wil  laten  vinden  door  hen  die  hem 
 ernstig  zoeken.  En  dat  was  bij  deze  jongeman  duidelijk  het  geval! 
 Om  hem  daarbij  te  helpen  gaven  wij  hem  onze  lectuur  en 
 contactgegevens  mee  via  de  website.  Voor  extra  hulp  en 
 ondersteuning,  indien  gewenst. 

 Wij  spraken  oudere  een  vrouw,  die  met  een  gipsvoet  liep.  Wij 
 vroegen  of  zij  soms  pijnklachten  had  en  of  wij  voor  haar  mochten 
 bidden?  Ze  vertelde  dat  ze  al  15  jaar  met  pijnklachten  loopt  en  dat 
 er  al  veel  mensen  voor  haar  hadden  gebeden,  zonder  resultaat. 

 Nu  was  ze  klaar  met  het  voor  je  laten  bidden.  Ze  was  teleurgesteld 
 in  God.  Want  waarom  moest  zij  zo  lijden?  Waar  was  God?  Waar 
 was  Gods  genezing  die  Hij  ons  belooft  in  zijn  Woord?  Ze  wilde 
 gerespecteerd  worden  voor  haar  keus  om  niet  meer  in  God  te 
 willen  geloven.  Om  niet  meer  voor  zich  te  laten  bidden. 

http://www.isaruhallah.nl/


 Ze  vertelde  dat  gelovigen  in  haar  omgeving  haar  hierin  respecteren, 
 om  haar  keus.  Daarom  wilde  ze  ook  geen  gebed  of  iets  van  onze 
 lectuur.  Het  was  zo  goed  voor  haar. 

 Wij  deelden  uit  ons  persoonlijk  leven,  dat  wij  God  niet  altijd 
 begrijpen,  als  er  lijden  of  pijn  in  ons  leven  is,  en  waarom  Hij  dat  niet 
 wegneemt.  Maar  dat  Hij  in  het  lijden  altijd  bij  ons  wil  zijn  met  troost 
 en  kracht.  Dat  Zijn  gedachten  altijd  gericht  zijn  om  ons  te  helpen  en 
 te  zegenen. 

 En  dat  kan  botsen  met  ons  gevoel  als  wij  lijden.  Dit  vraagt  om 
 geloof.  Vertrouwen  dat  God  een  plan  heeft,  het  beste  met  ons  voor 
 heeft,  van  ons  houdt,  ondanks  ons  lijden,  onze  moeilijke 
 omstandigheden. 
 Wij  gaven  aan  dat  wij  haar  keus  om  niet  meer  in  God  te  willen 
 geloven,  willen  respecteren,  maar  dat  wij  haar  toch  met  onze 
 boodschap  wilden  bemoedigen.  Want  wanneer  respect  hebben 
 voor  iemand  die  pijn  heeft  ertoe  leidt  dat  wij  niet  meer  voor  die 
 persoon  willen  bidden  of  uit  liefde  willen  bemoedigen,  wordt  respect 
 dan  niet  liefdeloos?  Liefde  blijft  altijd  het  goede  najagen,  liefde  wil 
 altijd  redden  en  verlossen.  Liefde  heeft  ook  begrip  en  respect  voor 
 iemands  onbegrip  en  teleurstelling. 

 Dat  begreep  de  vrouw  ook  uit  onze  woorden  en  optreden.  Dat  wij 
 haar  vanuit  liefde  wilden  bemoedigen.  Desondanks  wilde  zij  geen 
 gebed  voor  genezing.  Of  onze  lectuur.  We  wilden  haar  graag  een 
 afscheidshug  geven,  maar  dat  kon  niet.  Ze  had  teveel  pijn  in  haar 
 rug  en  was  bang  dat  wanneer  ze  een  verkeerde  beweging  zou 
 maken,  dat  haar  extra  pijn  zou  doen. 

 Wel  kregen  we  van  haar  een  warme  glimlach.  Wij  hopen  en  bidden 
 dat  in  al  haar  pijn  en  teleurstelling,  onze  ontmoeting  toch  een  beetje 
 van  Gods  troost  en  liefde  in  haar  leven  heeft  teruggebracht.  Want 
 al  begrijpen  wij  God  niet,  één  ding  weten  wij  wel:  God  is  goed. 
 Altijd! 



 Wij  spraken  een  jonge  man,  die  aangaf  dat  heel  zijn  familie  gelovig 
 is.  Maar  hij  niet.  Toen  wij  hem  vroegen  waarom  hij  niet  net  zoals 
 zijn  familie  geloofde,  gaf  hij  aan  dat  hij  op  zich  wel  in  God  wil 
 geloven,  maar  dat  hij  het  leven  meer  wetenschappelijk  bekijkt. 
 Verstandelijk.  Het  idee  om  in  God  te  geloven,  zonder  daarbij  de 
 wetenschap  te  betrekken,  of  het  gezond  verstand,  stond  hem 
 tegen.  Hij  kon  zich  wel  vinden  in  het  standpunt  dat  wetenschap  én 
 God  prima  samen  kunnen  gaan.  Dat  het  één  het  ander  niet  hoeft 
 uit  te  sluiten. 

 Het  is  lastig,  zelfs  onmogelijk,  als  iemand  God  op 
 wetenschappelijke  en  verstandelijke  gronden  wil  kennen,  omdat 
 God  onzichtbaar  is  en  volgens  de  bijbel  niet  met  ons  verstand  te 
 doorgronden  is.  De  bijbel  leert  dat  Gods  gedachten  hoger  zijn  dan 
 onze  gedachten. 

 Anders  gezegd,  we  kunnen  het  bestaan  van  God  niet  bewijzen  op 
 grond  van  rationele,  wetenschappelijke  argumenten.  Daarom  wil 
 God  dat  wij  in  Hem  geloven,  niet  dat  wij  Hem  begrijpen.  Want  dat  is 
 onmogelijk.  Volgens  de  bijbel  is  geloof  het  bewijs  van  de  dingen  die 
 men  niet  ziet.  Geloof  is  zien  met  de  ogen  van  het  hart,  niet  met  de 
 ogen  van  het  verstand.  En  geloof  komt  als  gift  van  God  nadat 
 iemand  Jezus  aanneemt  als  Heer.  We  hebben  God  zelf  dus  nodig, 
 zijn  Heilige  Geest,  om  in  God  te  kunnen  geloven. 

 De  jongeman  zei  hierop  dat  hij  God  dankbaar  was.  Dat  hij  God  elke 
 dag  dankt  voor  dingen.  Om  hem  verder  te  helpen  om  te  kunnen 
 geloven,  gaven  we  hem  onze  lectuur  mee  en  het  traktaat  “Met 
 Jezus  heb  je  pas  een  echte  kerst  man!” 



 Wij  spraken  hierna  een  groep  van  vier  jongeren.  Alle  vier  vertelden 
 dat  zij  een  opa  en  oma  hebben  die  geloven!  Zelf  geloven  ze  ook  in 
 God.  Eén  van  hen  vertelde  zelfs  dat  hij  tijdens  de  scheiding  van  zijn 
 ouders  gebeden  had  om  Gods  hulp  en  kracht.  En  dat  God  hem 
 toen  ook  had  geholpen! 

 Een  ander  vertelde  dat  hij  vaak  praat  in  zichzelf  met  God.  Wij 
 vertelden  hem  dat  de  bijbel  dat  bidden  noemt.  Alle  vier  gaven  ze 
 aan  in  God  te  geloven.  We  gaven  ieder  van  hen  onze  lectuur  mee. 
 Onder  meer  het  boekje  Nieuw  leven.  Om  hen  te  (be)vestigen  en 
 grondvesten  in  hun  geloof. 



 We  walked  up  to  a  group  of  three  young  men.  When  we  asked 
 them  if  we  could  ask  them  something,  we  recognized  one  of  them. 
 We  also  spoke  to  him  about  a  month  ago.  He  then  said,  among 
 other  things,  that  he  was  having  a  hard  time  at  home  and  that  is 
 why  he  now  lives  in  a  group  home. 

 One  of  the  other  young  men  turned  out  to  be  his  older  brother.  The 
 third  is  a  mutual  friend.  We  asked  them  if  they  sometimes  had  pain 
 complaints,  to  which  the  older  brother  said  that  he  regularly  had 
 back  problems.  With  pain  in  his  lower  back. 

 Because  we  know  that  this  may  be  related  to  a  leg  length 
 difference,  we  asked  him  if  we  could  check  this  with  him?  He  was 
 fine  with  that  and  his  younger  brother,  the  young  man  we  spoke  to 
 earlier,  said  that  he  knew  that  he  also  had  a  leg  length  difference. 
 First  we  checked  the  leg  lengths  of  his  older  brother  and  they 
 indeed  turned  out  to  have  quite  a  difference  in  length. 

 We  asked  if  we  could  pray  for  his  too  short  leg,  so  that  it  would 
 grow  out?  He  was  fine  with  that.  We  asked  their  friend  to  film  it  with 
 his  phone  so  they  could  see  it  later.  After  this  we  commanded  the 
 leg  to  grow  in  Jesus'  name.  The  young  man  saw  it  happen  before 
 his  eyes  and  thought  it  was  very  special.  His  younger  brother 
 indeed  turned  out  to  have  a  length  difference  in  his  legs,  for  which 
 we  could  also  pray.  And  that  leg  also  grew,  and  the  young  man 
 noticed  that  he  felt  a  strength  in  his  leg. 

 We  also  checked  the  leg  lengths  of  their  mutual  friend,  but  they 
 turned  out  to  be  the  same  length. 
 We  asked  both  brothers  to  walk  a  bit,  and  they  noticed  that  they 
 walked  differently  than  before.  More  stable.  After  this  we  asked 
 them  to  sit  down  to  check  whether  their  legs  were  the  same  length 
 and  that  turned  out  to  be  the  case  in  both  cases! 



 After  this  we  had  the  men's  full  attention  and  explained  the  gospel 
 to  them.  In  addition,  we  also  reflected  on  the  fact  that  our  current 
 era  started  with  the  birth  of  Jesus,  2024  years  ago.  And  that  this  is 
 celebrated  during  Christmas.  That  it  is  about  more  than  just  a 
 Christmas  tree,  oliebollen  and  apple  turnovers... 

 And  that  God,  like  the  wind,  is  invisible,  but  we  can  deduce  that  the 
 wind  consists  of  a  flag  that  flutters.  That  it  is  the  same  with  God. 
 You  don't  see  it,  but  it  does  exist.  For  example,  you  see  it  in  a  leg 
 that  is  growing  out. 

 We  also  talked  to  them  about  our  righteousness  before  God, 
 through  faith  in  the  message  of  Jesus.  That  we  do  not  become 
 righteous  before  God  by  being  a  “good”  person,  because  what  is  a 
 “good”  person?  Is  that  someone  who  is  kind  to  others?  Someone 
 who  doesn't  steal,  lie  or  murder?  Someone  who  gives  money  to 
 poor  people?  Does  that  make  someone  a  good  person? 

 Good,  or  righteous  before  God,  comes  through  faith  in  Jesus 
 alone,  according  to  the  Bible.  When  we  have  a  relationship  with 
 Him,  know  Him  personally.  Going  to  church,  reading  the  Bible, 
 praying  is  all  fine,  but  it  must  be  done  from  our  righteousness 
 through  faith  and  our  relationship  with  God.  Not  if  we  think  that  by 
 doing  these  things  we  become  righteous  before  God.  That's  what 
 you  call  religion. 

 We  told  them  that  a  man  must  be  “born  again”  in  his  spirit.  Jesus 
 calls  this  the  “new  birth.” 
 This  takes  place  when  a  person  accepts  Jesus'  sacrifice  and  invites 
 Him  to  dwell  in  their  heart.  This  makes  someone  righteous  before 
 God. 



 The  brothers'  mutual  friend  asked  several  smart  questions  and 
 showed  that  he  had  carefully  considered  our  explanation. 
 Questions  like:  “Do  you  have  to  go  to  church  to  be  saved?”  God 
 gave  us  a  piece  of  revelation  about  this  young  man,  we  call  this  a 
 “Word  of  knowledge”.  We  shared  this  revelation,  these  thoughts 
 from  God  about  him  and  it  clicked  with  him. 

 The  older  brother  also  wanted  to  know  if  God  knew  who  he  was 
 and  we  also  received  a  Word  of  knowledge  for  him.  That  was  also 
 spot  on  and  he  recognized  himself  in  what  we  said.  The  youngest 
 brother  also  asked  for  a  Word,  and  it  touched  him.  In  particular,  the 
 word  about  his  sadness  and  anger  about  his  home  situation  and 
 that  God  does  not  want  him  to  go  down  the  wrong  path  because  of 
 his  sadness  and  pain.  That  he  would  end  up  in  crime  and  drugs. 

 That  God  wanted  to  be  a  good  Father  to  him  by  comforting  him  in 
 his  sorrow.  So  that  someone  would  recognize  and  acknowledge  his 
 pain  and  sadness.  This  clicked  with  the  young  man. 

 At  the  end  of  our  story  we  asked  the  three  young  men  if,  based  on 
 hearing  the  gospel,  they  would  believe  in  Jesus  and  invite  him  into 
 their  hearts?  All  three  young  men  had  listened  intently  to  the  gospel 
 and  asked  pointed  questions.  After  this,  all  three  decided  to  believe 
 in  Jesus  and  invite  Him  into  their  hearts!  On  the  spot  we  prayed  the 
 "sinner's  prayer"  with  them,  in  which  they  confessed  with  their 
 mouth  that  they  believe  that  Jesus  died  for  their  sins  and  that  they 
 want  to  believe  in  Him  with  their  hearts  as  Savior  and  Redeemer. 

 After  this  we  talked  with  them  about  how  they  can  further  shape 
 their  faith  in  Jesus.  For  example,  by  praying,  talking  to  God, 
 reading  the  Gospel  of  John  and  visiting  a  church.  One  of  them  said 
 he  regularly  visits  a  church. 
 We  also  pointed  them  to  the  contact  page  of  the  Street  healing 
 website,  should  they  wish  to  contact  us  further  for  any  reason. 



 Afterwards  we  spoke  to  a  young  man  who  showed  that  he  was 
 thinking  seriously  about  God  and  faith.  He  wondered  how  you  can 
 find  out  if  God  really  exists?  He  wanted  to  believe  in  God,  but 
 wondered  which  belief  is  the  truth?  So  many  people,  so  many 
 beliefs… 
 We  were  impressed  by  his  sincere  attitude  towards  these  life 
 questions! 

 He  wanted  to  believe  in  God,  but  was  a  bit  allergic  to  all  the  rules 
 he  thought  he  had  to  conform  to.  We  explained  to  him  that  he 
 cannot  gain  God's  approval  by  doing  things  “right”,  living  a  “good” 
 life,  because  who  decides  what  “good”  is?  According  to  the  Bible, 
 someone  is  “good”  when  they  believe  in  who  Jesus  is  and  what  He 
 has  done.  That  God  sent  Jesus  to  die  for  our  sins. 

 At  that  moment,  the  young  man  received  a  call  from  a  friend.  The 
 friend  asked  where  he  was  and  said  he  was  on  his  way.  A  little  later 
 this  friend  walked  up  and  we  recognized  him.  And  he  us!  He 
 greeted  us  with  a  “boks”.  We  had  prayed  for  his  back  a  few  months 
 ago.  He  had  a  lot  of  back  pain  at  the  time  and  after  our  prayers  his 
 back  was  completely  healed.  No  more  pain! 

 What  a  “coincidence”  this  is,  said  the  young  man  we  first  spoke  to. 
 “Is  it  really  true  that  God  healed  you  from  your  back  pain  after 
 praying,”  the  young  man  asked  his  friend?!  “Yes,”  he  said,  “I  had  no 
 back  pain  after  that!” 

 We  asked  him  if  his  healing  had  helped  him  to  believe  in  Jesus?  “I 
 am  Muslim,”  he  said.  He  showed  that  recognizing  Jesus  as  the  son 
 of  God,  who  died  for  our  sins,  could  have  major  negative 
 consequences  for  him  within  his  family  circle.  We  gave  him  a  card 
 with  a  link  to  the  website  www.isaruhallah.nl  .  A  website  created  by 
 Muslims  who  have  come  to  know  Jesus  as  more  than  the  beloved 
 prophet  as  the  Koran  describes  him. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  encouraged  the  young  man  we  initially  spoke  to  to  investigate. 
 To  open  up  to  God.  Because  we  believe  that  those  who  seek  God 
 with  a  sincere  heart  will  find  Him.  Because  God  wants  to  be  found 
 by  those  who  earnestly  seek  Him.  And  that  was  clearly  the  case 
 with  this  young  man!  To  help  him  with  this,  we  gave  him  our  reading 
 material  and  contact  details  via  the  website.  For  additional  help  and 
 support,  if  desired. 

 We  spoke  to  an  older  woman  who  walked  with  a  plaster  foot.  We 
 asked  if  she  had  any  complaints  of  pain  and  if  we  could  pray  for 
 her?  She  said  that  she  has  been  suffering  from  pain  for  15  years 
 and  that  many  people  had  already  prayed  for  her,  but  to  no  avail. 

 Now  she  was  done  making  you  pray.  She  was  disappointed  in  God. 
 Because  why  did  she  have  to  suffer  so  much?  Where  was  God? 
 Where  was  God's  healing  that  He  promises  us  in  His  Word?  She 
 wanted  to  be  respected  for  her  choice  to  no  longer  believe  in  God. 
 To  no  longer  be  prayed  for. 
 She  said  that  believers  in  her  area  respect  her  for  her  choice. 
 That's  why  she  didn't  want  prayer  or  any  of  our  literature.  It  was  so 
 good  for  her. 

 We  shared  from  our  personal  lives  that  we  don't  always  understand 
 God  when  there  is  suffering  or  pain  in  our  lives,  and  why  He  doesn't 
 take  it  away.  But  that  in  our  suffering  He  always  wants  to  be  with  us 
 with  comfort  and  strength.  That  His  thoughts  are  always  focused  on 
 helping  and  blessing  us. 

 And  that  can  clash  with  our  feelings  when  we  suffer.  This  requires 
 faith.  Trusting  that  God  has  a  plan,  wants  the  best  for  us,  loves  us 
 despite  our  suffering,  our  difficult  circumstances. 
 We  indicated  that  we  wanted  to  respect  her  choice  to  no  longer 
 believe  in  God,  but  that  we  still  wanted  to  encourage  her  with  our 
 message. 



 Because  when  respecting  someone  who  is  in  pain  makes  us  no 
 longer  want  to  pray  for  that  person  or  encourage  them  out  of  love, 
 doesn't  respect  become  loveless?  Love  always  pursues  the  good, 
 love  always  wants  to  save  and  redeem.  Love  also  understands  and 
 respects  someone's  misunderstanding  and  disappointment. 

 The  woman  also  understood  this  from  our  words  and  actions.  That 
 we  wanted  to  encourage  her  out  of  love.  Nevertheless,  she  did  not 
 want  a  prayer  for  healing.  Or  our  literature.  We  wanted  to  give  her 
 a  goodbye  hug,  but  that  wasn't  possible.  She  had  too  much  pain  in 
 her  back  and  was  afraid  that  if  she  made  a  wrong  move,  it  would 
 cause  her  extra  pain. 

 We  did  get  a  warm  smile  from  her.  We  hope  and  pray  that  in  all  her 
 pain  and  disappointment,  our  meeting  has  brought  back  a  little  of 
 God's  comfort  and  love  into  her  life.  Because  even  though  we  don't 
 understand  God,  we  do  know  one  thing:  God  is  good.  Always! 

 We  spoke  to  a  young  man  who  indicated  that  his  entire  family  is 
 religious.  But  not  him.  When  we  asked  him  why  he  did  not  believe 
 like  his  family,  he  indicated  that  he  does  want  to  believe  in  God,  but 
 that  he  views  life  more  scientifically.  Intellectually.  The  idea  of 
   believing  in  God  without  involving  science  or  common  sense 
 repulsed  him.  He  agreed  with  the  view  that  science  and  God  can  go 
 well  together.  That  one  does  not  have  to  exclude  the  other. 

 It  is  difficult,  even  impossible,  if  someone  wants  to  know  God  on 
 scientific  and  intellectual  grounds,  because  God  is  invisible  and, 
 according  to  the  Bible,  cannot  be  understood  by  our  intellect.  The 
 Bible  teaches  that  God's  thoughts  are  higher  than  our  thoughts. 



 In  other  words,  we  cannot  prove  the  existence  of  God  on  the  basis 
 of  rational,  scientific  arguments.  Therefore,  God  wants  us  to 
 believe  in  Him,  not  to  understand  Him.  Because  that's  impossible. 
 According  to  the  Bible,  faith  is  the  evidence  of  things  not  seen. 
 Faith  is  seeing  with  the  eyes  of  the  heart,  not  with  the  eyes  of  the 
 mind.  And  faith  comes  as  a  gift  from  God  after  someone  accepts 
 Jesus  as  Lord.  So  we  need  God  himself,  his  Holy  Spirit,  to  be  able 
 to  believe  in  God. 

 The  young  man  then  said  that  he  was  grateful  to  God.  That  he 
 thanks  God  for  things  every  day.  To  help  him  continue  to  believe, 
 we  gave  him  our  literature  and  the  tract  “Only  with  Jesus  you  have 
 a  real  Christ  mass!” 

 Afterwards  we  spoke  to  a  group  of  four  young  people.  All  four  said 
 that  they  have  a  grandfather  and  grandmother  who  believe!  They 
 themselves  also  believe  in  God.  One  of  them  even  said  that  he  had 
 prayed  for  God's  help  and  strength  during  his  parents'  divorce.  And 
 that  God  had  helped  him  then  too! 

 Another  said  that  he  often  talks  to  God  within  himself.  We  told  him 
 that  the  Bible  calls  that  prayer.  All  four  indicated  that  they  believed 
 in  God.  We  gave  each  of  them  our  literature.  Including  the  booklet 
 New  Life.  To  confirm  and  ground  them  in  their  faith. 


