
 Street  healing  26  oktober  2024 

 We  spraken  een  jonge  man,  die  aangaf  te  mediteren  en  daarbij  ook 
 regelmatig  uit  zijn  lichaam  te  treden.  Hij  zei  dat  hij  dat  van  zijn 
 moeder  had,  die  deed  dat  ook.  Hij  vertelde  dat  hij  daarvoor  een 
 drankje  dronk.  Hij  was  spiritueel,  zei  hij,  en  hij  geloofde  zeker  dat  er 
 meer  was  tussen  hemel  en  aarde. 

 Wij  hadden  een  leuk  gesprek  over  diverse  onderwerpen,  waaronder 
 dat  wij  niet  ons  lichaam  zijn.  Dat  ons  bewustzijn  niet  het  product 
 van  onze  hersenen  is.  Dat  geloofde  hij  ook,  omdat  hij  regelmatig  uit 
 zijn  lichaam  trad.  Wij  vertelden  hem  dat  wij  geloven  dat  wij  een 
 geest  zijn  met  een  ziel  (wil,  emoties),  in  een  lichaam.  En  wanneer 
 dat  lichaam  ermee  ophoudt,  gaan  onze  geest  en  ziel  terug  naar  de 
 bron,  de  Schepper,  naar  God.  Dat  er  dus  ook  leven  is  ná  de 
 lichamelijke  dood.  Maar  dat  er  scheiding  is  gekomen  tussen  onze 
 bron,  God,  en  ons,  waardoor  wij  hier  op  aarde  en  hierna 
 gescheiden  zijn  van  God. 

 En  dat  geloof  in  wat  Jezus  heeft  gedaan,  die  scheiding  wegneemt 
 en  dat  wij  hier  op  aarde  én  na  dit  leven  een  relatie  kunnen  hebben 
 met  God,  de  bron.  Hij  vond  dit  interessant  om  te  horen  en  nam  het 
 Johannes  evangelie  met  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren  kennen? 
 aan  om  te  lezen.  Daarnaast  wezen  wij  hem  onze  website.  Het  was 
 een  mooi  en  warm  gesprek. 

 We  spraken  twee  mannen,  waarvan  één  ons  herkende.  Hij  vertelde 
 dat  wij  een  tijdje  geleden  voor  hem  hadden  gebeden,  toen  hij  in  een 
 relationele  sfeer  door  een  moeilijke  fase  heen  ging.  Het  gebed  had 
 geholpen,  zei  hij.  De  problemen  waren  kort  na  het  gebed  opgelost 
 en  het  ging  nu  goed  met  hem.  Hij  legde  duidelijk  de  link  tussen  de 
 verbetering  in  zijn  relatie  en  het  gebed. 



 Wij  raakten  met  zijn  vriend  in  gesprek,  die  aangaf  last  van  hoofd- 
 en  keelpijn  te  hebben,  waarvoor  we  hebben  gebeden.  Hij  zei  dat  hij 
 heel  ontspannen  werd  van  het  gebed.  Wij  ervaarden  dat  God  hem 
 een  teken  wilde  geven  van  zijn  bestaan  door  zijn  beenlengte 
 verschil  weg  te  nemen.  Als  teken  van  zijn  kracht.  Hij  vond  het  prima 
 en  hij  bleek  inderdaad  beenlengteverschil  te  hebben.  Niet  veel  later 
 groeide  zijn  te  korte  been  uit.  Hierbij  voelde  hij  iets,  wat  hij  niet  kon 
 omschrijven. 

 Terwijl  wij  voor  zijn  been  aan  het  bidden  waren,  kwam  er  nog 
 iemand  bij  ons  staan,  hetgeen  een  vriend  van  hem  bleek  te  zijn. 
 We  raakten  verder  met  elkaar  in  gesprek  en  de  man  waarvoor  we 
 gebeden  hadden,  vertelde  onder  meer  dat  hij  de  laatste  tijd  veel 
 nadacht  over  de  vraag  of  er  een  God  is? 

 Omdat  het  voor  hem  als  wetenschappelijk  en  logisch  ingesteld 
 persoon  niet  logisch  is  van  hem  dat  iets  uit  niets  ontstaat.  Volgens 
 hem  heeft  alles  een  maker.  Hij  wees  op  een  auto  en  zei  dat  iemand 
 die  gemaakt  had.  Zo  vond  hij  het  ook  logisch  dat  de  schepping  een 
 Maker  heeft.  Hij  vertelde  verder  dat  hij  ongeveer  een  half  jaar 
 geleden  samen  met  een  vriend  aan  God  om  een  teken  had 
 gevraagd  dat  Hij  bestaat.  Toen  viel  er  voor  hun  ogen  direct  een  ster 
 uit  de  hemel,  wat  hij  duidelijk  zag  als  een  teken. 

 En  dat  wij  nu  met  hem  over  God  spraken  en  wij  zeiden  dat  God 
 hem  een  teken  wil  geven  door  zijn  been  uit  te  groeien,  vond  hij 
 opmerkelijk. 

 Zijn  vriend,  die  erbij  was  komen  staan,  vertelde  dat  zijn  vader  op 
 zijn  40e  levensjaar  een  bijna  doodervaring  had  gehad,  waarbij  hij  in 
 het  hiernamaals  een  bekende  van  hem  was  tegengekomen.  Hierna 
 was  zijn  vader  zich  meer  met  God  gaan  bezighouden.  Wij  wezen 
 hem  op  onze  website  op  de  video  van  avonturier  Ian,  die  ook  een 
 bijna  doodervaring  had  nadat  hij  door  een  giftige  kwal  was  gebeten. 
 Ook  hij  ging  naar  het  hiernamaals. 



 We  spraken  nog  na  over  diverse  zaken  en  wij  gaven  hen  allen  het 
 Johannes  evangelie  mee  met  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren 
 kennen  en  wezen  ze  op  onze  website. 

 Wij  spraken  een  jonge  man,  die  best  in  God  wilde  geloven,  maar  hij 
 wilde  eerst  bewijs  hebben  van  zijn  bestaan.  Wij  vertelden  hem  dat 
 wanneer  hij  God  zoekt,  God  zich  laat  vinden.  Dat  God  zich  wil 
 openbaren  aan  een  ieder  die  hem  wil  kennen.  Dat  het  een  keuze  is, 
 vrije  wil,  of  iemand  God  wil  kennen.  God  zal  nooit  iemand  dwingen, 
 maar  nodigt  ons  uit  om  op  onderzoek  uit  te  gaan.  Dat  vond  de 
 jonge  man  een  goed  idee  en  hij  gaf  aan  daarmee  aan  de  slag  te 
 gaan.  Wij  gaven  hem  nog  wat  tips  op  zijn  zoektocht  en  we  hebben 
 aan  het  eind  samen  gebeden  en  God  gevraagd  om  zich  aan  hem 
 te  openbaren. 

 We  spraken  een  jonge  knul,  die  vertelde  dat  het  bij  hem  thuis  niet 
 goed  ging.  Daarom  verbleef  hij  nu  in  een  opvanghuis.  Hij  was  boos 
 over  het  feit  dat  zijn  moeder  niet  goed  voor  hem  had  gezorgd  en 
 een  alcoholprobleem  had.  Deze  jongen  had  duidelijk  veel  afwijzing 
 en  verlatenheid  in  zijn  nog  korte  leven  ervaren. 

 Wij  vertelden  hem  over  de  liefde  van  God  de  Vader.  Dat  God  een 
 goede  Vader  voor  hem  wil  zijn  en  er  voor  hem  wil  zijn  in  zijn 
 eenzaamheid,  dat  God  een  relatie  met  hem  wil  en  hem  wil  helpen 
 zijn  pijn  te  verwerken,  zodat  hij  niet  bijvoorbeeld  alcohol  of  drugs 
 nodig  heeft  om  de  pijn  en  verdriet  te  verdoven.  Hij  vertelde  dat  de 
 moeder  van  zijn  stiefmoeder,  zijn  stiefoma,  ook  in  God  geloofde. 
 Wij  zeiden  hem  dat  wij  in  dezelfde  God  geloofden  en  dat  het  leven 
 van  Jezus  beschreven  staat  in  het  Johannes  evangelie.  Wij  gaven 
 hem  een  exemplaar  en  namen  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren 
 kennen  met  hem  door. 



 Ook  wezen  wij  hem  op  de  website  met  de  contactmogelijkheden  via 
 chat  of  formulier,  mocht  hij  nog  vragen  hebben.  We  hebben  aan  het 
 eind  samen  gebeden  en  de  Heilige  Geest  gevraagd  om  met  hem 
 mee  te  gaan  en  bij  hem  te  zijn  als  hij  het  moeilijk  heeft  met  zijn 
 situatie.  Wij  zeiden  dat  wij  in  hem  geloven,  dat  wij  geloven  dat  het 
 goed  met  hem  zou  komen. 

 Wij  spraken  een  jong  stel,  dat  lekker  in  het  zonnetje  aan  het 
 winkelen  waren.  Ze  waren  duidelijk  happy.  De  zon  scheen  en  ze 
 waren  vrolijk  en  open.  Het  was  gelijk  een  prettig  gesprek.  Toen  wij 
 hen  vroegen  of  zij  God  zouden  willen  kennen  als  Hij  bestaat, 
 antwoordde  de  vrouw  dat  ze  dat  niet  nodig  had. 

 Ze  zei  dat  ze  momenteel  heel  gelukkig  was  met  haar  leven  en  God 
 daarom  niet  nodig  had.  Ze  had  alles  wat  ze  wilde!  Wij  legden  haar 
 uit  dat  God  niet  alleen  wil  dat  zij  nu  gelukkig  is  met  haar  leven, 
 maar  ook  in  het  leven  na  dit  leven.  Dat  Jezus  gekomen  is  om  leven 
 in  overvloed  te  geven,  maar  ook  om  de  mens  te  redden  van  de 
 tweede  dood.  Ofwel,  de  hel.  Dit  is  geen  leuk  onderwerp  om  over  te 
 hebben,  maar  Jezus  is  vooral  gestorven  om  ons  te  redden  van  de 
 hel  door  onze  relatie  met  God  te  herstellen.  Hel  is  gescheiden  van 
 God  zijn.  Ook  het  leven  op  aarde  kan  een  hel  zijn. 

 Uiteindelijk  kiezen  wij  zelf  of  wij  naar  de  hemel  of  naar  de  hel  gaan, 
 niet  God.  God  heeft  ons  een  vrije  wil  gegeven,  keuzevrijheid,  om 
 voor  of  tegen  hem  te  kiezen.  Wij  vertelden  hen  dat  dat  het  ook  één 
 van  de  redenen  is  waarom  wij  Street  healing  doen,  omdat  wij  niet 
 willen  dat  mensen  voor  de  eeuwigheid  verloren  gaan.  Ondanks  dat 
 onze  boodschap  best  serieus  was,  namen  beide  onze  boodschap 
 en  lectuur  aan  om  eens  goed  over  te  denken. 



 We  spraken  een  man  die  ons  passeerde  met  een  longboard.  Hij 
 bleek  net  gevallen  te  zijn,  maar  had  verder  geen  pijnklachten.  We 
 raakten  aan  de  praat  en  hij  vertelde  ons  dat  hij  zeer  analytisch  en 
 wetenschappelijk  ingesteld  was.  Daarom  geloofde  hij  niet  in  het 
 bestaan  van  een  God.  Omdat  hij  zei  dat  hij  analytisch  en 
 wetenschappelijk  was  ingesteld,  vroegen  wij  hem  of  hij  geloofde 
 dat  iets  uit  niets  kan  ontstaan? 

 Hij  zei  van  ja  en  hij  vertelde  dat  hij  geloofde  dat  het  leven  een  soort 
 cyclus  is,  dat  uiteindelijk  weer  naar  niets  teruggaat.  En  dat  er  dan 
 weer  een  Bigbang  komt  die  voor  een  nieuwe  schepping  zou  zorgen. 
 Hij  was  geïnteresseerd  in  waarom  wij  in  God  geloofden  en  wij 
 vertelden  ons  persoonlijk  getuigenis.  Hij  vond  het  zeer  interessant 
 om  te  horen,  echter  sloot  het  niet  aan  op  wat  hij  geloofde.  Wij 
 nodigde  hem  uit  om  eens  te  gaan  onderzoeken  of  wat  wij  zeiden, 
 waar  is.  Omdat  wij  geloven  dat  iemand  die  God  zoekt,  Hem  zal 
 vinden.  Maar  het  vraagt  wel  van  ons  dat  wij  daarvoor  open  staan. 
 Om  hem  daarbij  te  helpen  gaven  wij  hem  onze  lectuur  mee  en 
 wezen  hem  op  de  website.  Hij  zou  het  eens  gaan  kijken,  zei  hij. 

 We  spraken  een  man,  die  wel  geloofde  dat  er  “iets”  is,  maar  wat 
 dat  precies  was,  kon  hij  niet  verklaren.  Toen  wij  opperden  dat  “iets” 
 een  persoonlijke  God  is,  waar  je  een  relatie  mee  kunt  hebben,  gaf 
 hij  aan  dat  niet  te  willen.  Hij  vond  die  gedachte  veel  te  serieus. 
 Eerst  wilde  hij  nog  van  het  leven  genieten,  drank  en  drugs 
 gebruiken,  voordat  hij  over  God  wilde  nadenken. 

 Wij  wezen  hem  erop  dat  niets  hem  garandeert  dat  hij  daar  nog  de 
 tijd  voor  heeft,  het  leven  kan  morgen  voorbij  zijn  en  dan  is  daar  wel 
 het  leven  na  de  dood,  bij  God,  of  gescheiden  van  God.  Daar  was  hij 
 het  wel  mee  eens.  Een  bekende  van  hem  was  onlangs  tijdens  een 
 ongeluk  aan  de  dood  ontsnapt,  dus  hij  wist  dat  het  leven  plots  kan 
 eindigen.  Maar  voorlopig  ging  hij  nog  even  genieten  van  het  leven. 
 We  gaven  hem  onze  lectuur  mee  en  nodigden  hem  uit  dit  te  lezen. 
 Hij  zou  dit  doen. 



 We  spraken  een  oudere  vrouw,  die  achter  een  rollator  liep.  Ze 
 vertelde  dat  ze  onlangs  een  hersenbloeding  had  gehad  en  daardoor 
 niet  ver  meer  kon  lopen.  Ze  was  gelovig,  maar  niet  kerkgaand.  We 
 hadden  een  warm  gesprek  over  geloof  en  de  kracht  van  Gods 
 liefde  in  een  wereld  van  pijn  en  ellende.  Over  het  Kwaad  in  de 
 wereld  en  over  Gods  wil  om  hier  verandering  in  te  brengen,  maar 
 dat  God  de  mens  een  vrije  wil  heeft  gegeven  om  te  kiezen  het 
 goede  of  het  kwade  te  doen.  We  mochten  aan  het  eind  van  het 
 gesprek  een  zegen  over  haar  uitspreken.  De  vrouw  was  blij  met  het 
 gebed  en  we  namen  afscheid  van  elkaar  met  een  flinke  glimlach. 

 We  spraken  een  man  en  een  vrouw,  geheel  in  zwart  gekleed.  De 
 man  had  een  kruis  in  elk  oor.  De  vrouw  vertelde  regelmatig  rugpijn 
 te  hebben  als  gevolg  van  scoliose,  maar  daarvoor  wilde  ze  geen 
 gebed.  Wel  stonden  ze  open  voor  het  bestaan  van  God,  omdat  ze 
 wel  geloofden  dat  er  “iets”  moest  zijn.  Maar  wat  dat  precies  was, 
 wisten  ze  niet.  Om  hen  daarbij  te  helpen  hebben  we  hen  onze 
 lectuur  meegegeven,  met  onder  meer  het  traktaat  Hoe  kan  God 
 leren  kennen? 

 We  spraken  een  man,  die  vertelde  een  slecht  werkende  long  te 
 hebben.  We  mochten  bidden  voor  de  genezing  van  zijn  long.  Na 
 het  gebed  zei  hij  niet  direct  verbetering  te  voelen,  maar  het  wel  te 
 waarderen  dat  wij  voor  hem  hadden  gebeden.  Hij  geloofde  niet  in 
 het  bestaan  van  God,  maar  wilde  wel  onze  lectuur  aannemen  om 
 het  eens  te  lezen.  Wij  wezen  hem  op  Gods  belofte  dat  ieder  die 
 God  zoekt,  Hem  zal  vinden.  Omdat  God  zich  wil  laten  vinden. 



 We  spoke  to  a  young  man  who  indicated  that  he  meditates  and 
 also  regularly  leaves  his  body.  He  said  he  got  that  from  his  mother, 
 who  did  that  too.  He  said  he  had  a  drink  before  that.  He  was 
 spiritual,  he  said,  and  he  certainly  believed  there  was  more 
 between  heaven  and  earth. 

 We  had  a  nice  conversation  about  various  topics,  including  that  we 
 are  not  our  bodies.  That  our  consciousness  is  not  the  product  of 
 our  brains.  He  believed  that  too,  because  he  regularly  left  his  body. 
 We  told  him  that  we  believe  we  are  a  spirit  with  a  soul  (will, 
 emotions),  in  a  body.  And  when  that  body  stops  working,  our  spirit 
 and  soul  go  back  to  the  source,  the  Creator,  to  God.  That  there  is 
 also  life  after  physical  death.  But  that  there  has  been  a  separation 
 between  our  source,  God,  and  us,  as  a  result  of  which  we  are 
 separated  from  God  here  on  earth  and  hereafter. 

 And  that  belief  in  what  Jesus  did  removes  that  separation  and  that 
 we  can  have  a  relationship  with  God,  the  source,  here  on  earth  and 
 after  this  life.  He  found  this  interesting  to  hear  and  took  the  Gospel 
 of  John  with  the  tract  How  can  I  get  to  know  God?  to  read.  We  also 
 showed  him  our  website.  It  was  a  nice  and  warm  conversation. 

 We  spoke  to  two  men,  one  of  whom  recognized  us.  He  told  us  that 
 we  had  prayed  for  him  a  while  ago,  when  he  was  going  through  a 
 difficult  phase  in  a  relationship.  Prayer  had  helped,  he  said.  The 
 problems  were  resolved  shortly  after  the  prayer  and  he  was  now 
 doing  well.  He  clearly  made  the  link  between  the  improvement  in  his 
 relationship  and  prayer. 

 We  started  talking  to  his  friend,  who  indicated  that  he  was  suffering 
 from  a  headache  and  sore  throat,  for  which  we  prayed.  He  said  the 
 prayer  made  him  very  relaxed.  We  experienced  that  God  wanted  to 
 give  him  a  sign  of  his  existence  by  removing  his  leg  length 
 difference.  As  a  sign  of  his  strength.  He  was  fine  with  it  and  it 
 turned  out  that  he  indeed  had  a  leg  length  difference. 



 Not  much  later,  his  too  short  leg  grew  out.  He  felt  something  he 
 couldn't  describe. 

 While  we  were  praying  for  his  leg,  someone  else  came  to  stand 
 with  us,  who  turned  out  to  be  a  friend  of  his.  We  started  talking 
 further  and  the  man  we  had  prayed  for  told  us,  among  other  things, 
 that  he  had  been  thinking  a  lot  lately  about  the  question  of  whether 
 there  is  a  God? 

 Because  for  him,  as  a  scientific  and  logical  person,  it  is  not  logical 
 for  him  to  create  something  from  nothing.  According  to  him, 
 everything  has  a  creator.  He  pointed  to  a  car  and  said  someone 
 had  fixed  it.  He  also  thought  it  was  logical  that  creation  has  a 
 Maker.  He  further  said  that  about  six  months  ago  he  and  a  friend 
 asked  God  for  a  sign  that  He  exists.  Then  immediately  before  their 
 eyes  a  star  fell  from  heaven,  which  he  clearly  saw  as  a  sign. 

 And  he  found  it  remarkable  that  we  now  talked  to  him  about  God 
 and  said  that  God  wants  to  give  him  a  sign  by  growing  out  his  leg. 

 His  friend,  who  had  joined  him,  told  him  that  his  father  had  had  a 
 near-death  experience  when  he  was  40,  in  which  he  had  met 
 someone  he  knew  in  the  afterlife.  After  this  his  father  became  more 
 concerned  with  God.  We  pointed  him  to  the  video  of  adventurer  Ian 
 on  our  website,  who  also  had  a  near-death  experience  after  being 
 bitten  by  a  poisonous  jellyfish.  He  too  went  to  the  afterlife. 
 We  talked  about  various  things  and  we  gave  them  all  the  Gospel  of 
 John  with  the  tract  How  can  I  get  to  know  God  and  pointed  them  to 
 our  website. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  wanted  to  believe  in  God,  but  he 
 first  wanted  proof  of  his  existence.  We  told  him  that  when  he  seeks 
 God,  God  will  be  found.  That  God  wants  to  reveal  himself  to 
 everyone  who  wants  to  know  him.  That  it  is  a  choice,  free  will, 
 whether  someone  wants  to  know  God. 



 God  will  never  force  anyone,  but  invites  us  to  investigate.  The 
 young  man  thought  that  was  a  good  idea  and  he  indicated  that  he 
 would  start  working  on  it.  We  gave  him  some  tips  on  his  quest  and 
 at  the  end  we  prayed  together  and  asked  God  to  reveal  Himself  to 
 him. 

 We  spoke  to  a  young  lad  who  told  us  that  things  were  not  going 
 well  at  his  home.  That's  why  he  was  now  staying  in  a  shelter.  He 
 was  angry  about  the  fact  that  his  mother  had  not  taken  good  care 
 of  him  and  had  an  alcohol  problem.  This  boy  had  clearly 
 experienced  a  lot  of  rejection  and  abandonment  in  his  short  life. 

 We  told  him  about  the  love  of  God  the  Father.  That  God  wants  to 
 be  a  good  Father  to  him  and  wants  to  be  there  for  him  in  his 
 loneliness,  that  God  wants  a  relationship  with  him  and  wants  to  help 
 him  process  his  pain,  so  that  he  does  not  need  alcohol  or  drugs,  for 
 example,  to  cope  with  the  pain  and  sadness.  anesthetize.  He  said 
 that  his  stepmother's  mother,  his  stepgrandmother,  also  believed  in 
 God.  We  told  him  that  we  believed  in  the  same  God  and  that  the 
 life  of  Jesus  is  described  in  the  Gospel  of  John.  We  gave  him  a 
 copy  and  reviewed  the  tract  How  Can  I  Get  to  Know  God  with  him? 

 We  also  pointed  him  to  the  website  with  the  contact  options  via 
 chat  or  form,  if  he  had  any  questions.  We  prayed  together  at  the 
 end  and  asked  the  Holy  Spirit  to  go  with  him  and  be  with  him  when 
 he  was  having  a  hard  time  with  his  situation.  We  said  we  believe  in 
 him,  that  we  believe  he  would  be  okay. 

 We  spoke  to  a  young  couple  who  were  shopping  in  the  sun.  They 
 were  clearly  happy.  The  sun  was  shining  and  they  were  cheerful 
 and  open.  It  was  a  pleasant  conversation.  When  we  asked  them  if 
 they  would  like  to  know  God  if  He  exists,  the  woman  replied  that 
 she  did  not  need  to. 



 She  said  that  she  was  currently  very  happy  with  her  life  and 
 therefore  did  not  need  God.  She  had  everything  she  wanted!  We 
 explained  to  her  that  God  not  only  wants  her  to  be  happy  with  her 
 life  now,  but  also  in  the  life  after  this  life.  That  Jesus  came  to  give 
 life  in  abundance,  but  also  to  save  man  from  the  second  death.  In 
 other  words,  hell.  This  is  not  a  fun  topic  to  talk  about,  but  Jesus 
 died  primarily  to  save  us  from  hell  by  restoring  our  relationship  with 
 God.  Hell  is  being  separated  from  God.  Life  on  earth  can  also  be 
 hell. 

 Ultimately,  we  choose  whether  we  go  to  heaven  or  hell,  not  God. 
 God  has  given  us  free  will,  freedom  of  choice,  to  choose  for  or 
 against  him.  We  told  them  that  it  is  also  one  of  the  reasons  why  we 
 do  Street  healing,  because  we  don't  want  people  to  be  lost  for 
 eternity.  Even  though  our  message  was  quite  serious,  both  took  our 
 message  and  reading  to  think  about. 

 We  spoke  to  a  man  who  passed  us  with  a  longboard.  It  turned  out 
 that  he  had  just  fallen,  but  had  no  other  complaints  of  pain.  We 
 started  talking  and  he  told  us  that  he  was  very  analytical  and 
 scientific.  Therefore,  he  did  not  believe  in  the  existence  of  a  God. 
 Since  he  said  he  was  analytical  and  scientific,  we  asked  him  if  he 
 believed  that  something  can  come  from  nothing? 

 He  said  yes  and  said  he  believed  that  life  is  a  kind  of  cycle  that 
 eventually  goes  back  to  nothing.  And  that  there  would  be  another 
 Bigbang  that  would  bring  about  a  new  creation.  He  was  interested 
 in  why  we  believed  in  God  and  we  shared  our  personal  testimony. 
 He  found  it  very  interesting  to  hear,  but  it  did  not  match  what  he 
 believed.  We  invited  him  to  investigate  whether  what  we  said  was 
 true.  Because  we  believe  that  anyone  who  seeks  God  will  find  Him. 
 But  it  does  require  us  to  be  open  to  it.  To  help  him  with  this,  we 
 gave  him  our  literature  and  pointed  him  to  the  website.  He  would  go 
 check  it  out,  he  said. 



 We  spoke  to  a  man  who  believed  that  there  is  “something”,  but  he 
 could  not  explain  what  exactly  it  was.  When  we  suggested  that 
 “something”  is  a  personal  God,  with  whom  you  can  have  a 
 relationship,  he  indicated  that  he  did  not  want  that.  He  thought  that 
 thought  was  far  too  serious.  First  he  wanted  to  enjoy  life,  use 
 alcohol  and  drugs,  before  he  wanted  to  think  about  God. 

 We  pointed  out  to  him  that  nothing  guarantees  that  he  will  still  have 
 time  for  that,  life  can  be  over  tomorrow  and  then  there  will  be  life 
 after  death,  with  God,  or  separated  from  God.  He  agreed  with  that. 
 An  acquaintance  of  his  had  recently  escaped  death  in  an  accident, 
 so  he  knew  that  life  can  end  suddenly.  But  for  now  he  was  going  to 
 enjoy  life  for  a  while.  We  gave  him  our  literature  and  invited  him  to 
 read  it.  He  would  do  this. 

 We  spoke  to  an  older  woman  who  walked  behind  a  walker.  She 
 said  she  had  recently  suffered  a  brain  haemorrhage  and  was 
 therefore  unable  to  walk  far.  She  was  religious,  but  not 
 church-going.  We  had  a  warm  conversation  about  faith  and  the 
 power  of  God's  love  in  a  world  of  pain  and  misery.  About  Evil  in  the 
 world  and  about  God's  will  to  change  this,  but  that  God  has  given 
 man  free  will  to  choose  to  do  good  or  evil.  At  the  end  of  the 
 conversation  we  were  allowed  to  say  a  blessing  over  her.  The 
 woman  was  happy  with  the  prayer  and  we  said  goodbye  to  each 
 other  with  a  big  smile. 

 We  spoke  to  a  man  and  a  woman,  dressed  entirely  in  black.  The 
 man  had  a  cross  in  each  ear.  The  woman  said  she  regularly  had 
 back  pain  due  to  scoliosis,  but  she  did  not  want  prayer  for  that. 
 They  were  open  to  the  existence  of  God,  because  they  believed 
 that  there  must  be  “something”.  But  they  didn't  know  exactly  what 
 that  was.  To  help  them  with  this,  we  have  given  them  our  literature, 
 including  the  tract  How  Can  You  Get  to  Know  God? 



 We  spoke  to  a  man  who  said  he  had  a  poorly  functioning  lung.  We 
 were  allowed  to  pray  for  the  healing  of  his  lung.  After  the  prayer  he 
 said  he  did  not  immediately  feel  any  improvement,  but  he  did 
 appreciate  that  we  had  prayed  for  him.  He  did  not  believe  in  the 
 existence  of  God,  but  was  willing  to  accept  our  literature  and  read 
 it.  We  pointed  him  to  God's  promise  that  anyone  who  seeks  God 
 will  find  Him.  Because  God  wants  to  be  found. 


