Street healing zaterdag 27 februari 2021.

We spraken vandaag een jonge dame, die aangaf het Hindoeisme aan te hangen. Ofwel,
geloof in meerdere goden. We legden haar het evangelie uit en vertelde haar dat Jezus zei
dat er maar één God is. En dat Hij, Jezus, de enige Weg was tot deze God, die Hij Zijn
Vader noemde. Wij vroegen haar of, wanneer dit waar zou zijn, zij dan in Jezus zou
geloven? “Indien dit waar is, wel, zei ze”. Ze was open minded en stond open om het
Johannes evangelie aan te nemen om te lezen wie Jezus precies is. En om Hem de kans te
geven zich aan haar te openbaren als Dé Weg, Dé Waarheid en Hét Leven.

Vaak is een open hart genoeg voor God om Zichzelf aan iemand te openbaren. De bijbel
zegt dat “wie God zoekt, Hem zal vinden”.

We spraken een jong stel, waarvan de man duidelijk niets met God te maken wilde hebben.
Zijn vrouw was meer open en wilde God, als Hij zou bestaan, wel de kans geven haar te
ontmoeten. Ze werkt in een christelijk ziekenhuis, vertelde ze, waar ze ook regelmatig met
het christelijk geloof geconfronteerd wordt.

Ze nam het Johannes evangelie aan met het traktaat Hoe kan ik God leren kennen? Later
passeerden we hen weer, de man was nu wat meer open toen wij hen benaderden. Wij
ervaarden dat God zei dat hij beenlengte verschil had. Wij vroegen hem of we dit mochten
controleren en dat God zijn been wilde laten uitgroeien, voor zijn eigen ogen. Als teken dat
Hij bestaat en van hem houdt. Maar dit durfde de man (nog) niet aan. Later kwamen we hen
weer tegen, ze reden voorbij in hun auto en zwaaiden lachend naar ons. Bijzondere
mensen, bijzondere ontmoeting.

We spraken een man, die aan scoliose leed en beenlengte verschil bleek te hebben. We
hebben gebeden voor zijn been, dat uitgroeide. En de scoliose geboden zijn lichaam te
verlaten. Hij was bemoedigd door de ontmoeting. We ervaarden voelbaar God liefde voor
Hem en spraken daarvanuit woorden van bemoediging, bevestiging en zegen uit over zijn
leven en gezin. We voelden op dat moment allemaal God’s liefde en waren tot tranen
geroerd. Bijzondere man, bijzondere ontmoeting met God'’s liefde en kracht.

We spraken een jonge man, die met een zak patat kwam aanlopen. Hij gaf aan niet te
geloven, maar niet omdat hij daarvoor bepaalde redenen of argumenten had. Hij had er
gewoon nooit onderzoek naar gedaan. We nodigden hem uit het Johannes evangelie eens
te lezen en te bekijken waarom hij eigenlijk niet geloofde. Dat zou hij doen.

Veel mensen, met name jongeren, hebben nooit over het geloof nagedacht. Worden nooit
uitgedaagd om het evangelie eens te onderzoeken. Om daarna te kunnen onderbouwen
waarom ze wel of niet geloven. Maar veel jongeren staan wel open om uitgedaagd te
worden op dit punt.

Dit waren de voornaamste ontmoetingen van vandaag. Ook vandaag ervaarden we dat ieder
mens, gelovig of niet, aangetrokken wordt door liefde. God is liefde en deze God wil ieder

mens wel kennen. Want waarom zou je God, die liefde is, afwijzen?

Wees bemoedigd.






