Street healing zaterdag 3 april 2021

Afgelopen week werd Street healing benadert door een bekende, die ons vroeg of wij bereid
waren om voor een vriend van deze persoon te bidden. Uit privacy overwegingen zullen we
deze bekende "Jan" noemen en zijn vriend, die van Turkse afkomst en moslim is, "Rashim".

Rashim heeft enige tijd geleden een auto ongeluk gehad, waarbij hij van achteren is
aangereden. Sindsdien heeft hij veel rugklachten met pijn in zijn rug en benen. Vooral zitten
is pijnlijk voor hem en daardoor kan hij ook zijn werk niet goed doen. We hebben Jan
gevraagd om Rashim mee te nemen naar een Street healing zodat we daar voor hem konden
bidden. Jan heeft de uitnodiging doorgegeven aan Rashim, die instemde om te komen.

We spraken een bepaalde tijd en locatie af langs de route die Street healing altijd loopt.
Rashim was daar precies op tijd aanwezig en Jan was onderweg. Rashim vertelde wat hem
was overkomen en wat zijn klachten waren. Hij had vooral veel pijn aan de rechterzijde van
zijn lichaam. Ook pijn die uitstraalt naar zijn been.

We zijn begonnen om eerst zijn beenlengtes te controleren en hierbij bleek dat zijn
rechterbeen een behoorlijk stuk korter was dan het linker. We hebben gebeden dat het been
zou uitgroeien en dat gebeurde. Inmiddels was Jan er bij komen staan en hij vertelde later dat
ook hij tijdens dit gebed "tintelingen" in zijn lichaam voelde. "Tintelingen" zijn een
manifestatie dat de kracht van de Heilige Geest aanwezig is. Maar dat Jan dit ervaarde, terwijl
wij voor Rashim aan het bidden waren, was ook voor ons nieuw. Het maakte ons duidelijk dat
de Heilige Geest krachtig aanwezig was om te genezen.

Nadat het been van Rashim was uitgegroeid, had hij de nodige vragen over hoe dit kon.
Rashim is moslim en gelooft in Jezus als profeet, maar hij kent Jezus niet als Zoon van God,
die de straf voor de zonden gedragen heeft. Daarom hebben wij hem het evangelie uitgelegd,
hoe het kan dat zijn been uitgroeide en hoe het kan dat mensen tijdens gebed genezen van
ziekte en of pijn. Hoewel Rashim moslim is, stond hij wel open om deze boodschap te
ontvangen, zeker aangestuurd door het teken dat hij voor zijn ogen zag gebeuren.

Na onze uitleg vroegen wij hem om een stukje te gaan lopen om uit te testen hoe zijn rug
voelde. Hij vertelde dat zijn rechterbeen helemaal los en ontspannen aanvoelde. Maar hij had
nog wel pijn in zijn rug. Het voelde nog pijnlijk en stijf aan.

We hebben onze handen op zijn rug gelegd en genezing bevolen van de spieren, pezen,
gewrichten en zenuwen. Alle pijn bevolen direct te verdwijnen. Ook de machten van trauma
en angst geboden zijn lichaam los te laten. We bevolen alle wervels, botten en spieren op
juiste plek te gaan zitten.

Terwijl wij aan het bidden waren, vroegen wij Rashim of hij iets in zijn lichaam voelde
gebeuren. Rashim vertelde dat hij dingen in zijn rug voelde bewegen, alsof ze op hun plek
werden gezet. Ook voelde hij tintelingen vanuit zijn rug, via zijn nek naar zijn hoofd lopen.
Hij vertelde dat zijn linker been ineens heel zwaar werd en daarna voelde het alsof hij zijn
balans weer had gevonden. Ook voelde zijn armen slap en ontspannen aan.

We vroegen Rashim om weer een stukje te gaan lopen en ons te zeggen hoe zijn rug nu
aanvoelde. Al bij de eerste meters keek hij ons met een blik van blijdschap en ongeloof aan.



Alle pijn was weg, alle stijfheid was weg en hij kon zich vrij bewegen. Ook vertelde hij dat
hij allemaal warmte via zijn hoofd omhoog voelde stromen.

Wat was dit een prachtige genezing van God! En wat ook zo mooi was, dat dit gewoon op
straat gebeurde. ledereen was getuige van het hele gebeuren. Rashim, Jan en wij stonden
midden op het plein rustig te praten en te bidden. Gewoon tussen de mensen. En alle drie
ervaarden we daarbij een grote vrijmoedigheid, een grote vrijheid. Dit is ook een teken van de
aanwezigheid van de Heilige Geest, vrijheid. Waar de Geest van God is, is vrijheid.

Na deze krachtige genezing van Rashim spraken we nog na. We ervaarden allemaal dat deze
gebeurtenis heel bijzonder was. Ook door God geleid. Jan vertelde dat hij zich door de Heilige
Geest gedrongen voelde om contact op te nemen met Street healing. En Jan was ook enigszins
verbaast over de ongedwongenheid waarmee Rashim instemde en voor zich liet bidden.

Rashim vertelde dat hij alles als heel natuurlijk had ervaren. En dat hij zich ook geroepen
voelde om deze ervaring met andere moslims te delen. Hij was ook alleen naar de afspraak
gekomen, toen Jan nog onderweg was. Ook hier voelde hij zich heel vrij en ontspannen bij.
Omdat het zo moest zijn, het was goed zo, heel natuurlijk.

We hebben Rashim het Johannes evangelie gegeven en het boekje Nieuw leven, dat hij zou
gaan lezen. Ook gaat hij de website www.streethealing.net bezoeken. We hebben afgesproken
dat we in contact blijven met Rashim en dat hij ons op de hoogte houdt van zijn voortgang.

Deze hele gebeurtenis bepaalde ons er ook erbij dat mensen zelf naar een Street healing
kunnen komen voor gebed. We ervaarden allemaal, bevestigd door de krachtige aanwezigheid
van de Heilige Geest, dat God dit ook wilde. Daarom hebben we de website uitgebreid met de
mogelijkheid dat mensen naar een Street healing kunnen komen voor gebed voor genezing.

Dus ook degene die dit verslag leest, ben je ziek en/of heb je pijn, of ken je iemand in je
nabijheid die genezing nodig heeft, schroom niet om een afspraak met ons te maken voor
gebed. Wij geloven dat God ieder mens wil genezen, dus ook jou!

Wees bemoedigd!


http://www.streethealing.net/

