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We ontmoetten vandaag een jonge vrouw, die tegen een winkel aan stond en een
sigaretje aan het roken was. Ze had pauze en is werkzaam in één van de winkels,
zei ze. We vroegen haar of zij pijnklachten had en ze vertelde dat ze een pijnlijke
nek heeft. Wij vroegen of wij voor haar genezing mochten bidden en dat vond ze
goed. Wij bevolen genezing van haar nek en de pijn te verdwijnen in Jezus Naam.
We vroegen haar tijdens het gebed of zij iets in haar nek voelde? “Tintelingen”, zei
ze. Wij vertelden haar dat ze de kracht van God voelde die haar nek aan het
genezen was. “Wat gaaf”, zei ze verwonderd. “Ook wel een beetje eng”, voegde ze
eraan toe.

We vroegen na het gebed of zij haar nek wilde uittesten. Om te kijken of de pijn weg
was. Terwijl ze haar nek naar links en rechts bewoog, zei ze dat ze het hoorde
kraken, alsof haar gewrichten los kwamen. Haar nek voelde los en ontspannen en
ze had geen pijn meer!

We legden haar het evangelie uit en hoe het kan dat iemand door gebed kan
genezen. We gaven haar het traktaat “Onverklaarbare ervaring”, dat haar zal helpen
deze gebeurtenis een plekje te geven. En een exemplaar van het Johannes
evangelie en Nieuw leven.

We spraken een jonge man, die aangaf in God te geloven. Hij leed aan pinda
allergie en we mochten voor zijn genezing bidden. We bevolen de pinda allergie te
verdwijnen in Jezus naam. Wij vroegen hem om in geloof weer een stukje pinda te
proberen en te kijken of de huiduidslag weg zou blijven. Ook vroegen wij hem om
ons in de geval een berichtje via de Contact pagina van de website te sturen. Terwijl
wij wegliepen, loofde hij God. Wij riepen hem toe “God is goed!”, waarop hij
reageerde met “Amen”!

We spraken een man die ons vertelde dat hij vaak pijn heeft in zijn linker been. Deze
pijn slaat dan om in jeuk. Hij was niet gelovig, maar zijn vriendin is zeer gelovig, zei
hij. Hij vertelde ons dat hij ook zeer sceptisch is. Desondanks mochten wij voor zijn
genezing bidden en nam hij het Johannes evangelie en Nieuw leven aan. Ook
hadden wij een vrij lang persoonlijke gesprek, dat erover ging dat God altijd wil dat
wij als mensen leven i.p.v. overleven. En dat het in leven vaak meer om overleven
dan om leven gaat.

Wij spraken een vrouw die aangaf het evangelie goed te kennen. Ze wist veel over
God, maar weinig van God. Wij ervaarden dat God haar kennis over God nieuw
leven wilde inblazen. Zodat ze een levend geloof zou krijgen. Hier stond ze voor
open en we gaven haar het boekje Nieuw leven. Wat een toepasselijke titel!



We hadden een lang gesprek met een jonge vrouw, die werkzaam is in Port
Zelande. Ze is gelovig, maar voelt zich vaak alleen in haar geloof. Het valt haar op
dat veel van haar collega’s zo anders in het leven staan. Ook wat betreft normen en
waarden. En dat wat zij onrein vindt, door haar collega’s als gewoon en normaal
wordt gevonden. We hebben zeker een half uur met haar gesproken, over allerlei
geloofszaken. Ze was er door bemoedigd, zei ze. En wij ook door haar.

We spraken een jonge man, die niet over het bestaan van God had nagedacht. Wij
hadden een gesprek en vroegen hem of hij God wilde kennen als deze zou bestaan?
Daar stond hij wel voor open. Wij nodigde hem uit om op zoek te gaan naar God,
omdat God zegt dat “Wie mij zoekt, Mij zal vinden”. God openbaart zich dus aan
iemand wanneer deze naar Hem op zoek gaat. God openbaart zich onder andere in
Zijn woord, dat levend wordt gemaakt door de Heilige Geest. Het Woord en de
Heilige Geest zijn eén. Door het Woord, de bijbel te lezen, door daarin God te
zoeken, zal men Hem vinden. We gaven de jonge man een Johannes evangelie
mee en Nieuw leven.

We spraken een jong stel, net als de jonge man van hierboven, niet bekend met het
evangelie. Ook niet gelovig opgevoed of naar een Christelijke school gegaan. Ook
hen vertelde wij over de liefde van God en dat Hij naar een relatie met hen verlangt.
En dat die relatie tot stand komt door de Heilige Geest, die in het hart van de
gelovige komt wonen. Het is de Heilige Geest die God laat zien aan het hart van een
mens. Zonder de Heilige Geest kan men niet in God geloven, omdat God geest is en
alleen met het geestelijk oog, het hart, gezien kan worden. We gaven hen beiden
een exemplaar van het Johannes evangelie en Nieuw leven mee.

We spraken een jonge man, die ons herkende. “Nog bedankt dat jullie mijn been
deden uitgroeien” zei hij. Wij herkenden hem en vroegen of dit wonder hem dichter
bij God had gebracht? Dit was niet het geval, zei hij, maar hij was wel blij met het
wonder. Het zien of zelf ervaren van een wonder of genezing, brengt niet
automatisch iemand tot geloof, al kan dat wel. Vaak is het een teken van God. Dat
Hij bestaat, van mensen houdt en hen wil genezen van ziekten en pijn. Het is
bedoeld om mensen een zetje de goede richting op geven. Pas wanneer iemand zijn
of haar hart voor God opent, kan geloof, door de Heilige Geest, komen.

We hadden nog meerdere ontmoetingen en gesprekken, maar dit waren de
voornaamsten. Dat betekent niet dat de andere ontmoetingen minder belangrijk
waren of dat God daar minder in deed. Wanneer wij in liefde uitstappen naar onze
medemens, om die te zegenen en het evangelie te brengen, doet God wonderen.

Een kort simpel woord of gebaar van ons, in onze ogen onbetekenend, kan een
groot wonder van genezing en geloof uitwerken in het hart van degene die het
ontvangt. “God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.
Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt”, Efeziérs 3:20.



Denk dus nooit te klein over jezelf en bemoedig je medemens. Je werkt wonderen uit
door God’s kracht die in en door jou heen stroomt. Door jouw bemoediging,

vriendelijke glimlach, gebed, jouw hulp, jouw lach, jouw knuffel.

Wees bemoedigd!



