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We spraken vandaag een kwieke oude vrouw van 81 jaar. Ze liep achter een
rollator, maar was verder helemaal gezond. Ze stond positief in het leven en
had een blijde blik in haar ogen. Ze vertelde dat ze in God geloofde en dat ze
overal in huis Buddah beeldjes had staan. Volgens haar waren er meer wegen
tot God. Je kon volgens haar bij God komen via Buddah of Jezus, dat maakte
volgens haar niet uit. Wij vertelden haar dat Jezus had gezegd dat Hij de
enige weg tot God, de Vader is. Dat er niemand tot de Vader komt dan door
Hem.

Dat was nieuw voor haar en ze wees het ook niet af. Ze vertelde ons verder
dat haar dochter herstellende was van kanker. Wij boden aan voor haar
dochter te bidden en dat vond ze goed. Wij proclameerden ter plekke dat God
haar volledig zal gaan genezen van de kanker en daar stemde ze mee in door
te zeggen “dat geloof ik ook”! Dit soort uitspraken, in geloof, zetten God’s
wonderwerkende kracht vrij over iemands leven. Om haar verder te helpen
ontdekken wie God de Vader is waar Jezus over sprak, gaven wij haar het
traktaat Hoe kan ik God leren kennen?

We spraken een oudere vrouw, die in het overdekte gedeelte aan het
winkelen was met haar dochter. Ze liep op krukken en daarom vroegen wij
haar wat haar scheelde. Haar rechterenkel was pijnlijk, pijnniveau 5 op de
schaal van 1-10. Ze gaf aan niet gelovig te zijn, maar stond wel toe om voor
haar genezing te bidden. We hebben twee keer genezing en de pijn bevolen
te verdwijnen, zonder dat dit direct resultaat had. De vrouw vond dit erg
vervelend voor ons en bood diverse keren haar excuus aan dat er niet direct
iets was gebeurd.

Omdat wij vaak hebben gezien dat genezing later plaatsvond, hebben we
haar verzocht het nog even af te wachten en ons via de website een berichtje
te sturen, wanneer genezing zou optreden. Dat zou ze zeker doen. Ze nam
ook het boekje Nieuw leven aan. God doet altijd iets tijdens een ontmoeting.
Ook wanneer genezing niet direct optreedt, is dat ook goed en laten wij het
voor wat het is.

We zagen een oude bekende, die samen met haar moeder op een bankje wat
zat te eten. De moeder vertelde ons dat ze al jaren last heeft van een pijnlijke
nek, pijnniveau 6 op de schaal van 1-10. Ze kon ook niet goed over haar
schouders kijken, zonder daarbij de pijn te voelen. Ze was gelovig en uit het



gesprek dat wij met haar hadden, konden wij opmaken dat zij God liefheeft en
gelooft in het bestaan van de hemel.

Maar ze wist niet dat Jezus voor haar zonden, pijn en ziekten geleden,
betaald en gestorven heeft, dus dat hebben wij haar uitgelegd. We hebben
daarna haar nek de handen opgelegd, genezing bevolen en de pijn geboden
te verdwijnen. Na eenmaal spreken was alle pijn weg en kon ze haar hoofd
weer zonder pijn naar links en naar rechts bewegen. Ze was hierdoor
behoorlijk aangedaan en haar dochter keek haar verbaast aan en zei ‘Is het
echt weg!?....

De moeder vertelde dat het nog wel stijf aanvoelde en nadat wij vrede, rust en
onspanning over haar nek uitspraken, ervaarde ze dat haar nek licht
aanvoelde, alsof er een last van haar schouders was afgenomen. Omdat de
vrouw in God geloofde, maar niet wist dat Jezus voor haar zonden gestorven
was, hebben wij samen, hardop, haar leven opnieuw aan God toegewijd.
Daarin beleed de moeder onder meer dat ze geloofde dat zij een zondaar was
en dat ze geloofde dat Jezus ook voor haar zonde gestorven was. Na deze
bijzondere ontmoeting met een bijzondere vrouw, gaven we haar het traktaat
Een onverklaarbare ervaring, dat haar zal helpen om deze bovennatuurlijke
genezing te kunnen plaatsen in het licht van God’s woord, de bijbel.

We spraken een moeder met haar jonge dochter. De vrouw vertelde ons dat
ze vaak rugpijn heeft in haar onderrug, waardoor ze amper voorover kon
buigen. We vroegen haar om ons te laten zien hoever ze zonder pijn voorover
kon buigen, zodat wij de genezing en vooruitgang konden meten.

We legden de vrouw het evangelie uit, dat God van haar hield en haar rugpijn
wilde genezen, waarop ze zei dat ze niet geloofde en een scepticus was.
Maar we mochten wel voor haar genezing bidden. We spraken genezing uit
over haar rug en vroegen haar om voorover te buigen, om uit te testen of er
verbetering was gekomen. De vrouw kon duidelijk dieper doorbuigen en ook
de pijn was minder. We mochten nog een keer bidden, waarna alle pijn weg
was en ze bijna haar tenen kon aanraken. We gaven de vrouw een Johannes
evangelie mee, samen met het traktaat Een onverklaarbare ervaring en een
exemplaar van Nieuw leven. En voor de dochter hadden we een gratis
OV-hemelkaart, met daarop informatie hoe ze gratis in de hemel kan komen.

We spraken een jonge man, die aangaf gelovig te zijn en regelmatig naar de
kerk te gaan. Maar hij had nooit iets bovennatuurlijks van God gezien, dat



wilde hij wel eens zien! Daarom verwezen wij hem naar de video’s op de
website, waar onder meer benen uitgroeien door de kracht van God. Wij
gaven hem wat informatie mee en hij zou de website zeker gaan bezoeken.

Wees bemoedigd!


