
Street healing 29 mei 2021 

We spraken in eerste instantie een oude dame, die rondliep met een kruk. Ze vertelde dat ze 8 

jaar geleden een hersenbloeding heeft gehad, met als gevolg dat haar rechterzijde voor een 

deel verlamd was geraakt. Gelukkig kon ze nog wel lopen, zij het met een kruk. Ze was 

gelovig en hoefde geen gebed, zei ze. Wel wilde ze het boekje "God is nabij" aannemen. Dit 

boekje is speciaal voor gelovigen die door moeilijke tijden heen gaan, vol bemoedigende 

teksten over God's trouw en nabijheid in moeilijk omstandigheden.  God belooft Zijn kinderen 

geen kalme reis, wel een behouden thuiskomst.  

Even later ontmoetten wij iemand waarvoor wij enige tijd geleden hadden gebeden. Hij was 

met zijn ouders aan het winkelen. We zullen hem voor het gemak Leo (=fictieve naam) 

noemen. Hij had toen rugklachten en was daar vanaf sinds zijn been was uitgegroeid. Ook 

hadden wij toen voor zijn longen gebeden.  

Hij heeft last van zijn longen en moet daarom elke ochtend flink hoesten. Artsen konden niets 

vinden. Hij vertelde dat hij erachter was gekomen dat zijn overgewicht hier wel eens mee te 

maken kon hebben. Dat daardoor zijn longen niet goed konden functioneren, met 

hoestklachten als gevolg.  

Dit zagen wij als een gebedsverhoring, omdat bepaalde ziektes en aandoeningen ook te maken 

kunnen hebben met onze levensstijl. Wij geloven dat God ook in dat soort situaties inzicht wil 

geven in de oorzaak van klachten, zodat wij deze kunnen veranderen. Wij gebeden voor zijn 

verdere herstel. "Als ik van mijn klachten af ben, dan kom ik weer naar jullie toe om dat te 

vertellen", zei hij! 

We spraken een Pools stel, die wij in een combinatie van Nederlands, Engels, Duits en 

allerleid geluiden en handgebaren duidelijk probeerde te maken wat wij deden en dat God van 

hen hield. Dat laatste kwam gelukkig goed over en met een lach namen we afscheid van 

elkaar. Een vrouw in een rolstoel die het gesprek had gevolgd, gaf aan geen interesse te 

hebben in gebed. 

De volgende man die wij aanspraken vertelde dat hij regelmatig rugklachten had, met name 

na zijn werk. We vroegen of wij zijn beenlengtes mochten controleren, omdat deze klachten 

hier vaak mee te maken hebben. Dit bleek ook zo te zijn, het ene been was langer dan het 

andere.  

We vertelden hem dit en net op dat moment kwam Leo "toevallig" langslopen. Hij had 

hetzelfde probleem gehad en bevestigde aan de man dat hij geen rugklachten meer had sinds 

zijn been was uitgegroeid. Mooi hoe God dit soort "toevalligheden" organiseert. In de 

nabijheid van het Poolse stel en de vrouw in de rolstoel, hebben we voor zijn been gebeden, 

dat vervolgens uitgroeide.  

Hierna zei hij dat zijn onderrug losser voelde, vrijer en meer ontspannen. Het voelde goed. Hij 

vertelde dat hij gelovige was en toen wij hem in gebed verder zegenden, liet God ons zien dat 

hij last had van negatieve gedachten over zichzelf. Gedachten van minderwaardigheid.  

Wij vroegen hem of dit klopte en dat beaamde hij. Wij geloven dat God tegen hem zei dat Hij 

wilde dat hij over zichzelf ging denken zoals God over hem dacht. Als waardevol, kostbaar, 



geaccepteerd, vergeven en geliefd. Dat hij zijn gedachten over zichzelf moest gaan 

vernieuwen, zodat deze overeenkwamen met God's gedachten over hem.  

Wij moedigden hem ook aan om onze website te bezoeken en de pagina's Recht voor God en 

Identiteit te bezoeken, die daarover gaan. Dit zou hij doen. Hij dankte ons voor het gesprek en 

gaf ons een hand. Ook gaven wij hem een exemplaar van het Johannes evangelie mee met het 

boekje Nieuw leven, van Henri Hüpcher. 

Hierna spraken wij een oudere man aan, die voor de Jumbo stond te wachten op zijn vrouw. 

We raakten aan de praat en deze man vertelde dat hij teleurgesteld was in God. Want waarom 

greep hij niet in in deze wereld, waar dood, pijn en ziekte heersen?  

Hij vertelde dat hij onlangs drie mensen in de leeftijd tussen de 40 en 53 jaar aan kanker was 

kwijtgeraakt. Waarom had God daar geen oplossing voor gegeven? En ook de Katholieke 

kerk geeft vaak zo'n negatief getuigenis van het geloof. Onlangs was er in Canada een massa 

graf gevonden van honderden jonge babies, gelinkt aan de Katholieke kerk.  

We hoorden deze man aan en begrepen zijn vraag, pijn en frustratie. Veel mensen lopen met 

deze pijn en vragen rond over God. Want waarom geeft Hij geen oplossing? Wij vertelden dat 

God twee duizend jaar geleden de oplossing heeft gegeven. Hij heeft Zijn zoon Jezus naar de 

aarde gestuurd om voor ons de straf te dragen en de prijs te betalen die er staat op de zonde. 

De straf die staat op de zonde is namelijk dood, pijn en ziekte.  

God heeft dit nooit zo bedoeld en wil dit ook niet voor de mens, maar Hij heeft de mens een 

vrij wil gegeven, omdat God de mens gemaakt heeft om een relatie met Hem te hebben. Maar 

een relatie in liefde zonder vrije wil is niet mogelijk, dus heeft God de mens de keus gegeven 

om Hem wel of niet lief te hebben. Om wel of geen relatie met Hem te hebben.  

De mens koos ervoor om tegen de wil van God in te eten van de Boom van kennis van goed 

en kwaad. God had daarvoor gewaarschuwd, doe het niet, want je zult daardoor sterven. De 

mens koos ervoor om het wel te doen, aangespoord door de duivel. Daarmee kwamen dood, 

pijn en ziekte de schepping binnen. Daarvoor leefde de mens eeuwig en was er geen pijn en 

ziekte.  

Omdat Jezus met Zijn lijden en sterven de straf voor deze zonde heeft ondergaan, is het weer 

mogelijk dat de relatie tussen God en de mens hersteld wordt. Alleen door geloof in wat Jezus 

heeft gedaan, wordt deze relatie hersteld. Aleen dit offer volstaat voor God. Daarom zegt 

Jezus ook "Niemand komt tot God de Vader, dan door Mij, Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven". 

Wanneer iemand tot geloof komt, ontvangt hij daarmee eeuwig leven, dat wil zeggen dat de 

dood geen macht meer heeft over die mens. Dat is God's oplossing voor de dood.  

Daarnaast heeft Jezus het mogelijk gemaakt dat mensen die ziek zijn of pijn hebben, kunnen 

genezen. Immers, ziekte en pijn zijn ook het gevolg van het feit dat dood de schepping is 

binnengekomen. Maar wanneer wij in Jezus naam genezing uitspreken over iemand met pijn 

en ziekte, moet de pijn of ziekte deze persoon verlaten. Omdat Jezus betaald heeft met Zijn 

lijden en sterven voor de genezing van elke ziekte en of pijn. Wij van Street healing kunnen 

ervan getuigen dat dit waar is, gezien de vele mensen die wij in Jezus naam hebben zien 

genezen van ziekte en pijn tijdens gebed. 



Onze woorden leken ingang te krijgen bij deze man. Hij gaf aan thuis geen bijbel te hebben, 

daarom gaven we hem het JE met het boekje NL mee. Hij zou het gaan lezen. Bijzondere 

ontmoeting met een bijzonder mens.  

We spraken twee jonge mannen, die aangaven helemaal gezond te zijn. Ze waren niet 

geïnteresseerd in God. "Eerst zien, dan geloven", zei een van hen. We zeiden dat dat kon en 

vroegen of wij hun beenlengtes mochten controleren, omdat veel mensen beenlengte verschil 

hebben. "Ik heb beenlengte verschil", zei de man die God eerst wilde zien om te kunnen 

geloven.  

En inderdaad, hij had beenlengte verschil. Voor zijn ogen groeide zijn been uit, terwijl zijn 

maat toekeek. "Geloof je nu wel, vroegen wij hem"? Hij voelde zich enigszins opgelaten, 

hetgeen heel begrijpelijk is. En geloof komt niet door het ontvangen of zien van een teken of 

wonder. Maar het helpt wel. Beide mannen namen een kopie van het JE met NL aan om te 

lezen.  

Op de markt spraken we vier jonge mannen, waarvan er één last had van pijn in zijn schouder 

als gevolg van een work-out. Allen waren niet gelovig en niet echt geïnteresseerd, maar we 

mochten toch bidden voor de genezing van de schouder. Na twee keer bidden was de pijn 

gedaald van 5 naar 4 en bleef op dat niveau, zei de man. We dankten de man voor de ruimte 

die wij van hem kregen, om te midden van zijn vrienden, op de markt, te mogen bidden voor 

zijn genezing. Een open houding is heel belangrijk voor God om zich aan iemand te kunnen 

openbaren.  

Veel mensen wijzen God af, willen Hem niet kennen, zonder daarvoor echt een argument te 

hebben. Zonder Hem ooit een kans te hebben gegeven. Of te hebben onderzocht of Hij wel of 

niet bestaat. En omdat God zich niet opdringt, omdat Hij de vrije wil van de mens respecteert, 

is de kans groot dat iemand daardoor niet tot geloof komt. Vaak wijzen mensen God af, 

zonder te weten waarom. Wij dagen mensen dan op een positieve manier dat uit om 

onderzoek te doen naar God, om te kijken of Hij bestaat. Wanneer je dat namelijk doet, zul je 

Hem vinden, want Hij wil zich laten vinden.  

Dat vertelden wij ook aan de vrouw, die wij eerder spraken. Ze stond niet afwijzend tegenover 

God, maar ook niet positief. Wij nodigden ook haar uit om uit te zoeken of Hij bestaat. Want 

God zegt "Wie Mij zoekt, zal Mij vinden".  

We spraken een vrouw, waarvan de linker voet in loopgips zat. Ze had haar enkelbanden 

gescheurd, zei ze. Ze hoopte dat het gips er binnenkort weer vanaf mocht. We mochten voor 

haar genezing bidden en legden onze hand op haar voet. De voet werd warm, zei ze. Ze 

voelde zich een beetje opgelaten door de situatie en bedankte ons voor het gebed. "Ik geloof 

dat ik nu snel genezen zal zijn", zei ze toen ze verder liep. 

We spraken een vrouw van 92 jaar die in een scoot-mobiel reed. Als gevolg van slijtage kon 

ze niet goed lopen, zei ze. Ze vertelde dat ze gelovig was, maar het leven zwaar vond. 

"Waarom moet mij dit allemaal overkomen", zei ze en begon te huilen. We mochten voor 

haar bidden en legden haar de handen op. We spraken God's liefde en vrede over haar uit. 

Onder tranen begon ze haar situatie in een ander licht te bezien. "Eigenlijk is het toch heel 

bijzonder wat ik op mijn leeftijd nog allemaal kan", zei ze. Haar rouwklacht veranderde in 

dankbaarheid. Haar moeite en verdriet weerhielden haar niet langer om dankbaar te zijn naar 

God. Ze dankte ons voor de bemoediging en het gebed. Het had haar goed gedaan. 



We spraken een oudere man, die last heeft van zijn stembanden. Hij is christen en wil God 

graag groot maken door het zingen van lofprijsliederen, maar kon dat nu niet meer. Wij 

hebben gebeden voor zijn stembanden, voor compleet herstel, zodat hij Zijn Heer, waarvan hij 

zoveel hield, weer kon loven en prijzen met zijn liederen. 

Street healing was vandaag weer helemaal top! We hebben genoten van alle ontmoetingen die 

wij hadden met allemaal bijzondere, geweldige mensen. Allemaal kinderen van God, of ze dit 

nu geloven en ervaren of niet. Er is niets mooiers dan God's woorden, liefde en kracht door te 

geven aan anderen. Het geeft enorm veel voldoening en maakt dankbaar en vrij. Wij hopen 

dat dit verslag jou bemoedigt in je geloof en wanneer je niet gelooft, je aanmoedigt om Hem 

te gaan zoeken. Want wanneer je Hem zoekt, zul je Hem vinden. Waarom? Omdat God dit 

zelf zegt.  

Wees bemoedigd en aangemoedigd! 

 

 

 

  

 


