
 Street  healing  1  december  2024 

 We  ontmoetten  een  vrouw,  die  samen  met  haar  zoon  op  een 
 stenen  muurtje  een  stroopwafel  aan  het  eten  was.  We  vroegen  of 
 wij  hen  wat  mochten  vragen  en  dat  was  goed.  Toen  wij  hen 
 vertelden  dat  wij  op  zoek  zijn  naar  mensen  met  pijnklachten,  keek 
 de  jongeman  lachend  naar  zijn  moeder  en  zei:  “Nou,  dan  ben  je  bij 
 haar  aan  het  goede  adres”! 

 Wij  vroegen  de  vrouw  of  zij  ons  daar  iets  over  wilde  vertellen  en 
 toen  vertelde  ze  dat  zij  aan  een  vervelende  ziekte  lijdt,  die  ervoor 
 zorgt  dat  zij  pijnklachten  in  haar  gewrichten  heeft,  vooral  in  haar 
 polsen.  Wij  vroegen  of  wij  voor  haar  genezing  mochten  bidden  en 
 dat  vond  ze  goed. 

 We  hebben  haar  de  handen  opgelegd  en  genezing  over  haar 
 lichaam  uitgesproken.  Hierna  vroegen  wij  haar  of  zij  verschil 
 bemerkte,  waarop  ze  zei  dat  ze  geen  verschil  in  haar  klachten 
 voelden.  We  hebben  hierna  nog  een  keer  gebeden.  Na  dit  gebed 
 hield  de  vrouw  haar  ogen  gesloten  en  zagen  wij  een  rust  over  haar 
 gezicht  komen.  Hierna  vroegen  wij  haar  wat  zij  ervaarde  in  haar 
 lichaam  en  toen  zei  ze  dat  ze  “rust”  ervaarde.  En  dat  ze  daar  meer 
 naar  verlangde  dan  naar  lichamelijke  genezing,  want  daar  kon  ze 
 wel  mee  leven,  zei  ze. 

 Wij  hebben  dit  meer  meegemaakt,  dat  wanneer  wij  bidden  voor  de 
 genezing  van  iemands  lichaam,  dat  dit  niet  (direct)  optreedt.  Maar 
 dat  God  op  zielsniveau  wel  genezing  brengt.  Dat  de  liefde  van  God 
 dan  genezing  brengt  aan  de  ziel  van  de  persoon  in  kwestie.  En  dat 
 mensen  daar  heel  positief  op  reageren.  Daarnaast  weten  wij  ook 
 dat  lichamelijke  (pijn)klachten  ook  te  maken  kunnen  hebben  met 
 pijn  en  verdriet  dat  zich  op  zielsniveau  afspeelt.  Dat  het  lichaam 
 ook  geneest,  nadat  de  ziel  genezing  heeft  ontvangen. 



 Wij  zijn  daarom  door  gaan  bidden  voor  God’s  rust  in  haar  leven  en 
 ervaren  in  ons  hart  dat  er  in  haar  leven  op  dat  moment  veel  strijd 
 en  verdriet  is.  Veel  onrust  ook.  Toen  wij  vroegen  wat  er  zich  in  haar 
 leven  speelde,  vertelde  ze  dat  ze  momenteel  door  een  scheiding 
 heen  ging. 

 We  vertelden  haar  dat  Jezus  haar  en  haar  zoon  rust  wil  geven.  In 
 de  bijbel  lezen  wij  dat  Jezus  zegt:  “Komt  allen  tot  mij  die  vermoeid 
 en  belast  zijn  en  ik  zal  je  rust  geven”.  Dat  is  een  bovennatuurlijke 
 rust,  niet  een  rust  die  de  wereld  geeft.  Maar  een  rust,  die  ervoor 
 zorgt  dat  de  mens  te  midden  van  de  hevigste  storm,  rust  en  vrede 
 in  zijn  hart  en  denken  kan  ervaren. 

 Wij  vroegen  haar  of  zij  niet  tot  Jezus  wilde  komen  om  zijn  rust  te 
 ontvangen?  De  vrouw  vroeg  hierop  of  wij  een  zekere  Olaf  kennen? 
 Wij  begrepen  niet  precies  waarom  zij  dit  vroeg  en  moesten  ook  niet 
 direct  aan  een  bepaald  persoon  denken.  Ze  vertelde  dat  Olaf  een 
 rijschool  in  Hellevoetsluis  heeft. 

 Toen  wisten  wij  meteen  wie  zij  bedoelde  omdat  Olaf  een  goede 
 vriend  en  bekende  van  Street  healing  is.  De  vrouw  vertelde  dat  Olaf 
 haar  een  tijd  geleden  over  Street  healing  had  verteld.  En  dat  ze 
 Olaf  daarna  lange  tijd  niet  meer  had  gezien.  Tot  vandaag. 

 Vandaag  had  ze  Olaf  weer  gezien.  En  dat  nu  juist  wij  vandaag  haar 
 kwamen  vertellen  over  de  rust  van  Jezus,  vond  ze  té  toevallig.  Ze 
 ervaren  beiden  dat  dit  Jezus  was,  die  zich  door  ons  heen  aan  haar 
 wilde  openbaren.  Ook  de  jongeman  vertelde  dat  hij  zich  de 
 afgelopen  tijd  meer  in  het  geloof  had  verdiept.  Dat  hij  een  gelovige 
 vriend  heeft  waarmee  hij  gesprekken  voert  over  het  geloof  en  dat 
 hij  al  een  paar  keer  met  deze  vriend  naar  de  kerk  is  geweest. 



 Wij  merkten  aan  alles  dat  deze  ontmoeting  heel  speciaal  was.  De 
 liefde  van  God  was  gewoon  voelbaar  en  wij  van  Street  healing 
 moesten  af  en  toe  een  traantje  wegpinken.  Wij  vroegen  de  vrouw 
 en  haar  zoon  of  zij  hun  leven  niet  aan  Jezus  wilde  geven?  Of  zij 
 niet  tot  hem  wilden  komen  om  zijn  rust  te  ontvangen? 

 “Ja,  dat  wilden  ze  wel,  zeiden  ze”.  “Maar  hoe  doe  je  dat  dan?”  Wij 
 legden  hen  uit  dat  je  je  in  gebed  tot  Jezus  kunt  richten,  hem  daarin 
 accepteert  als  redder  en  verlosser,  in  het  besef  dat  je  gezondigd 
 hebt  en  gelooft  dat  Hij  voor  jouw  zonden  gestorven  is,  om  jou 
 nieuw,  eeuwig  leven  te  geven. 

 En  dat  wij  hen  wilden  voorgaan  in  dit  gebed.  Dat  wilden  ze  beiden, 
 en  toen  hebben  wij  in  gebed  Jezus  uitgenodigd  om  in  hun  hart  te 
 komen  wonen.  Om  hen  opnieuw  geboren  te  laten  worden. 

 Na  het  gebed  gebeurde  er  nog  iets  bijzonders.  Toen  de  vrouw  en 
 haar  zoon  hun  ogen  openden,  zeiden  ze  dat  alles  om  heen  heen  er 
 lichter  uitzag.  Alsof  het  licht  was  aangegaan.  Ook  de  kleuren  waren 
 helderder  geworden.  Alles  om  hen  heen  zag  er  helderder  en 
 kleurrijker  uit! 

 En  dat  hebben  wij  ook  eerder  meegemaakt.  Wanneer  een  mens 
 Jezus  in  zijn  hart  aanneemt  en  opnieuw  geboren  wordt,  gaat  deze 
 persoon  geestelijk  over  van  het  rijk  van  duisternis  naar  het  rijk  van 
 het  licht.  En  in  dit  geval  uitte  deze  geestelijke  transitie  zich  in  het 
 natuurlijke.  Hoe  bijzonder  is  dat!? 

 Wij  gaven  hen  beiden  het  Johannes  Evangelie  mee  met  bijhorende 
 traktaten,  waaronder  de  kerstkaart  “Zonder  Jezus  is  kerst  mis!".  En 
 het  boekje  Nieuw  leven,  wat  uitgebreid  ingaat  op  het  leven  met 
 Jezus  en  hoe  je  dit  kunt  vormgeven.  Dat  het  gaat  om  “zijn”  in  plaats 
 van  “doen”,  vanuit  het  volbrachte  werk  van  Jezus. 



 Anders  gezegd,  je  hoeft  en  kunt  God’s  liefde  niet  verdienen,  het  is 
 gratis  beschikbaar  voor  een  ieder  die  zijn  vertrouwen  op  Jezus 
 stelt.  Het  gaat  om  vertrouwen,  geloof,  niet  om  werken. 
 We  namen  afscheid  van  elkaar  met  een  hug.  De  laatste  woorden 
 van  de  vrouw  waren:  “Dank  je  wel  dat  je  ons  hebt  aangesproken”. 

 We  spreken  regelmatig  jongeren  op  straat,  die  aangeven  wel  te 
 geloven  dat  er  meer  is  tussen  hemel  en  aarde,  dat  er  zelfs  leven  is 
 na  de  dood,  maar  niet  weten  wat  ze  zich  daarbij  moeten 
 voorstellen.  Een  jonge  man  vertelde  ons  bijvoorbeeld  dat  als  God 
 bestaat,  dat  hij  hem  zeker  wil  leren  kennen.  Hij  heeft  in  het 
 verleden  geprobeerd  te  gaan  geloven,  maar  dat  het  hem  niet  was 
 gelukt. 

 Of  een  jongedame,  die  ons  vertelde  dat  ze  het  evangelie  op  school 
 goed  uitgelegd  had  gekregen,  dat  ze  ook  wist  wat  er  in  de  bijbel 
 staat  over  Jezus  en  God,  maar  ze  het  niet  kan  geloven.  Wanneer 
 wij  hen  dan  vragen  waarom  zij  het  niet  geloven,  dan  weten  ze  dat 
 vaak  niet.  Het  is  bijvoorbeeld  niet  zo  dat  ze  Jezus  een  slecht  mens 
 vinden.  Of  dat  hij  echt  geleefd  heeft.  Het  is  alsof  er  iets  ontbreekt, 
 waardoor  ze  het  geloof  niet  kunnen  “pakken”. 

 De  bijbel  leert  ons  dat  geloof  niet  zozeer  iets  is  van  het  verstand, 
 maar  van  het  hart.  Dat  we  God  zelf  nodig  hebben  om  te  kunnen 
 geloven.  Dat  ons  geloof  is  een  gave,  een  gift,  zeg  maar  een 
 cadeau  van  God.  Dat  het  niet  iets  is  dat  je  zelf  kunt  produceren 
 door  bijvoorbeeld  veel  onderzoek  te  doen.  We  krijgen  van  God  ons 
 geloof  cadeau  wanneer  wij  ons  hart  openen  voor  Hem.  Dan  komt 
 Zijn  geest,  de  Heilige  Geest,  inwoning  maken  in  ons  hart.  De  bijbel 
 noemt  dit  wedergeboorte. 

 Deze  inwoning  brengt  ook  geloof  in  ons  hart.  Het  is  de  Heilige 
 Geest  die  ons  het  geloof  geeft,  dat  ons  God  laat  zien  met  de  ogen 
 ons  hart.  Niet  aan  ons  verstand.  God  wil  niet  dat  wij  hem  begrijpen, 
 maar  hem  kennen  en  vertrouwen,  van  hart  tot  hart. 



 Wanneer  wij  de  Heilige  Geest  uitnodigen  in  ons  hart,  dan  voelen  en 
 ervaren  wij  Gods  liefde,  vrede,  vreugde  en  troost.  Dan  krijgen  we 
 kennis  aan  hem,  in  plaats  van  kennis  over  hem.  Relatie  in  plaats 
 van  religie,  daar  gaat  het  God  om. 

 Door  deze  jongeren  onze  lectuur  mee  te  geven  willen  wij  hen 
 aanmoedigen  om  God  te  gaan  zoeken.  Hun  hart  voor  Hem  te 
 openen.  Omdat  God  belooft  dat  degene  die  Hem  zoekt,  Hem  zal 
 vinden.  God  wil  zich  laten  vinden.  Maar  willen  wij  hem  zoeken? 

 We  zagen  een  groepje  van  vijf  jongeren  vuurwerk  afsteken  op  een 
 grote  parkeerplaats.  Op  dat  moment,  begin  december,  is  vuurwerk 
 afsteken  verboden.  Het  waren  harde  knallen  en  we  hoorden  en 
 zagen  om  hen  heen  de  afkeurende  geluiden  en  blikken  van 
 omstanders.  We  liepen  op  het  groepje  af,  dat  net  bezig  was  nieuw 
 vuurwerk  aan  te  steken.  We  vroegen  hen  of  wij  iets  mochten 
 vragen  en  ze  keken  ons  afwachtend  en  onderzoekend  aan.  Ze 
 verwachten  waarschijnlijk  dat  wij  hen  zullen  aanspreken  over  het 
 vuurwerk. 

 Toen  wij  hen  in  plaats  daarvan  vroegen  of  zij  pijnklachten  hadden 
 en  dat  wij  voor  hun  genezing  wilden  bidden,  zei  een  van  de 
 jongeren  dat  hij  rugpijn  had,  pijnniveau  3  op  de  schaal  van  0-10. 
 We  legden  hen  eerst  het  evangelie  uit,  omdat  ze  niet  wisten  dat 
 Jezus  met  zijn  lijden  betaald  heeft  voor  hun  genezing.  Het 
 merendeel  van  de  jongeren  kende  het  verhaal  van  Jezus  wel.  Wij 
 stonden  met  hen  stil  bij  het  feit  dat  wij  binnenkort  de  geboorte  van 
 Jezus  vieren.  Dat  het  om  meer  gaat  dan  oliebollen  en  kerstlampjes, 
 al  is  dat  natuurlijk  ook  heel  gezellig.  Want  met  Jezus  heb  je  pas 
 écht  een  kerst  man. 

 Veel  mensen  staan  er  niet  bij  stil  dat  ons  jaartal  betrekking  heeft  op 
 de  geboorte  van  Jezus.  Dat  hij  echt  heeft  geleefd.  En  hoe  wezenlijk 
 zijn  leven  is  geweest  als  basis  voor  onze  Westerse  cultuur. 



 Dat  Jezus  met  zijn  lijden  betaald  heeft  voor  hun  genezing  van 
 ziekten  en  pijn.  En  dat  wij  geloven  dat  wanneer  wij  voor  de  zieken 
 bidden,  God  hen  zal  genezen,  door  ons  heen. 

 Nadat  wij  hen  dit  verteld  hadden,  mochten  wij  genezing 
 uitgesproken  over  de  rug  van  de  jonge  man  met  rugpijn.  Na  één 
 keer  bidden  was  alle  pijn  weg!  Hij  bewoog  zijn  rug  en  keek 
 verbaasd  naar  zijn  vrienden  en  zei:  “Wat  gek,  de  pijn  is  echt  weg, 
 hoe  kan  dit…!?” 

 Een  andere  jongen  zei  dat  hij  veel  hoofdpijn  heeft  als  gevolg  van 
 een  hersenschudding.  Hij  vertelde  dat  hij  heel  de  dag  hoofdpijn 
 heeft,  pijnniveau  7  op  de  schaal  van  0-10.  Wij  mochten  voor  hem 
 bidden,  hebben  onze  handen  op  zijn  hoofd  gelegd  en  Gods 
 genezing,  vrede  en  herstel  over  zijn  hersenen  uitgesproken. 

 Terwijl  wij  onze  hand  nog  op  zijn  hoofd  hadden  en  vroegen  wat  hij 
 voelde,  zei  hij  dat  hij  de  pijn  voelde  zakken.  Van  een  7  naar  een  3! 
 Na  een  tweede  keer  bidden  bleef  de  pijn  op  dit  punt  hangen, 
 waarna  wij  zeiden  dat  wij  geloven  dat  de  pijn  de  komende  dagen  in 
 zijn  geheel  zal  verdwijnen. 

 Eén  van  de  jongens  vroeg  of  gabbermuziek  van  de  duivel  is?  Dat 
 had  een  familielid  tegen  hem  gezegd  en  daar  was  hij  een  beetje 
 van  geschrokken..  Hij  is  namelijk  een  groot  liefhebber  van  deze 
 muziek.  Een  andere  jongen  vroeg  daarop  of  God  het  goed  vond  dat 
 hij  rookte? 

 We  gingen  hierop  in  door  te  vertellen  dat  God  in  eerste  instantie 
 een  relatie  met  een  ieder  van  ons  wil.  Dat  wij  Gods  liefde  en 
 goedkeuring  niet  kunnen  verdienen  of  verliezen  door  goede  of 
 verkeerde  dingen  te  doen.  Dat  God  van  ons  houdt,  niet  omdat  wij 
 goede  dingen  doen  of  slechte  dingen  nalaten,  maar  gewoon  om  wie 
 wij  zijn.  En  om  wie  Hij  is,  namelijk  Liefde. 



 Zoals  een  goede  vader  van  zijn  kind  houdt,  houdt  God  van  ons. 
 Omdat  wij  door  God  gemaakt  zijn,  onze  geest  komt  van  Hem,  onze 
 Bron. 

 Dat  het  bij  God  gaat  om  “zijn”  en  niet  om  “doen”.  Religie  heeft 
 ervan  gemaakt  dat  wij  Gods  goedkeuring  en  liefde  kunnen 
 verdienen  door  goede  dingen  te  doen,  maar  dat  is  niet  wat  de  bijbel 
 leert.  De  Bijbel  leert  ons  dat  enkel  geloof  in  wat  Jezus  heeft 
 gedaan,  ons  rechtvaardig  en  geliefd  maakt  bij  God.  En  dat  wij 
 dáárna,  vanuit  liefde  voor  Hem,  bepaalde  dingen  wel  of  niet  meer 
 willen  doen.  Bijvoorbeeld  niet  meer  willen  liegen,  stelen,  roddelen, 
 mensen  kwetsen  en  ruzie  maken.  Omdat  wij  God  niet  willen 
 kwetsen,  laten  we  deze  dingen  na.  Niet  omdat  we  bang  zijn  dat  hij 
 dan  niet  meer  van  ons  houdt. 

 En  als  we  willen  stoppen  met  roken,  doen  we  dit  omdat  roken 
 slecht  is  voor  ons  lichaam  en  omdat  ons  lichaam,  zoals  de  bijbel 
 ons  leert,  een  tempel  is  van  de  Heilige  Geest.  Of  we  willen  stoppen 
 met  verkeerde  muziek  luisteren,  omdat  dit  ons  denken  en  voelen 
 verkeerd  kan  beïnvloeden. 

 Een  van  de  jongens  vertelde  dat  zijn  moeder  zich  bezighield  met 
 geesten.  En  dat  hij  geen  vader  heeft.  Ook  heeft  hij  eens  in  het 
 ziekenhuis  gelegen  en  heeft  het  niet  veel  gescheeld  of  hij  had  het 
 niet  overleefd.  Het  was  kantje  boord  geweest,  zei  hij.  En  dat  hij 
 een  keer  van  de  trampoline  was  gevallen  en  nog  net  aan  één  been 
 bleef  hangen,  anders  had  hij  een  heel  lelijke  val  gemaakt.  Dat  hij 
 daarna  een  lichtflits  zag. 

 Deze  gebeurtenissen  hadden  hem  geraakt  en  aan  het  denken 
 gezet.  Ook  over  de  dood,  dat  die  zomaar  kan  plaatsvinden  en  niet 
 wacht  tot  iemand  oud  en  bejaard  is.  Daarom  vond  hij  onze 
 ontmoeting  ook  bijzonder  en  wilde  graag  horen  wat  wij  te  vertellen 
 hadden. 



 Aan  het  begin  van  onze  ontmoeting  had  hij  een  afwijzende  houding, 
 maar  aan  het  eind  was  juist  hij  degene  die  blijk  gaf  de  ontmoeting 
 te  waarderen  door  veel  vragen  te  blijven  stellen. 

 We  wezen  hem  op  het  feit  dat  er  een  geestelijke  wereld  is  waarin 
 ook  boze  geesten  bestaan.  Demonen.  Dat  de  Bijbel  waarschuwt 
 dat  wij  deze  geesten  niet  moeten  oproepen,  omdat  deze  uit  zijn  op 
 onze  vernietiging.  Dat  wij  ons  voor  wijsheid,  troost  en  herstel 
 kunnen  richten  tot  God,  die  ons  door  middel  van  de  Heilige  Geest, 
 alles  geeft  wat  wij  nodig  hebben. 

 Ondertussen  stak  een  van  de  jongens  een  stuk  vuurwerk  af,  dat 
 met  een  harde  knal  afging.  Dat  kwam  hem  te  staan  op  een  boze 
 opmerking  van  een  voorbijganger.  Deze  jongens  moeten  vast 
 gedacht  hebben  waarom  wij  daar  geen  probleem  van  maakten.  Nu 
 niet  en  ook  niet  toen  wij  hen  in  het  begin  aanspraken? 

 Wij  hopen  dat  zij  daarmee  van  ons  de  boodschap  hebben  gekregen 
 dat  het  God  (en  ons)  in  eerste  instantie  gaat  om  een  ontmoeting 
 met  de  liefde  van  God.  Jezus  kwam  ook  niet  direct  met  het 
 vingertje,  ook  al  beseffen  zij  best  dat  het  niet  goed  is  dat  zij 
 vuurwerk  afsteken  op  30  november,  te  midden  van  het  winkelend 
 publiek. 

 Wij  hopen  dat  zij  dit  in  de  toekomst  niet  meer  zullen  doen,  maar  nu 
 uit  liefde  voor  God  en  hun  medemens,  en  niet  omdat  zij  bang  zijn 
 dat  zij  door  verkeerde  dingen  te  doen,  Gods  liefde  en 
 rechtvaardigheid  zouden  verliezen. 

 Want  is  hun  baldadigheid  niet  een  roep  om  aandacht,  om  liefde? 



 We  met  a  woman  who  was  eating  a  stroopwafel  with  her  son  on  a 
 stone  wall.  We  asked  if  we  could  ask  them  something  and  that  was 
 fine.  When  we  told  them  that  we  were  looking  for  people  with  pain 
 complaints,  the  young  man  looked  at  his  mother  with  a  smile  and 
 said:  “Well,  then  you've  come  to  the  right  place”! 

 We  asked  the  woman  if  she  wanted  to  tell  us  something  about  it 
 and  she  then  told  us  that  she  suffers  from  an  unpleasant  disease 
 that  causes  her  to  have  pain  in  her  joints,  especially  in  her  wrists. 
 We  asked  if  we  could  pray  for  her  healing  and  she  agreed. 

 We  laid  hands  on  her  and  spoke  healing  over  her  body.  After  this 
 we  asked  her  if  she  noticed  a  difference,  to  which  she  said  that 
 they  felt  no  difference  in  her  complaints.  We  prayed  again  after 
 this.  After  this  prayer  the  woman  kept  her  eyes  closed  and  we  saw 
 a  peace  come  over  her  face.  After  this  we  asked  her  what  she 
 experienced  in  her  body  and  she  said  that  she  experienced 
 “peace”.  And  that  she  longed  for  that  more  than  physical  healing, 
 because  she  could  live  with  that,  she  said. 

 We  have  experienced  this  before,  that  when  we  pray  for  the  healing 
 of  someone's  body,  this  does  not  occur  (immediately).  But  that  God 
 does  bring  healing  at  the  soul  level.  That  the  love  of  God  then 
 brings  healing  to  the  soul  of  the  person  in  question.  And  that  people 
 respond  very  positively  to  that.  In  addition,  we  also  know  that 
 physical  (pain)  complaints  can  also  be  related  to  pain  and  sadness 
 that  takes  place  at  the  soul  level.  That  the  body  also  heals  after  the 
 soul  has  received  healing. 

 We  therefore  continued  to  pray  for  God's  peace  in  her  life  and 
 experienced  in  our  hearts  that  there  was  a  lot  of  struggle  and 
 sadness  in  her  life  at  that  moment.  A  lot  of  unrest  too.  When  we 
 asked  what  was  going  on  in  her  life,  she  told  us  that  she  was 
 currently  going  through  a  divorce. 



 We  told  her  that  Jesus  wants  to  give  her  and  her  son  rest.  In  the 
 Bible  we  read  that  Jesus  says:  “Come  to  me,  all  who  labor  and  are 
 heavy-laden,  and  I  will  give  you  rest.”  That  is  a  supernatural  peace, 
 not  a  peace  that  the  world  gives.  But  a  tranquility  that  ensures  that 
 man  can  experience  tranquility  and  peace  in  his  heart  and  mind  in 
 the  midst  of  the  fiercest  storm. 

 We  asked  her  if  she  would  not  come  to  Jesus  to  receive  his  rest? 
 The  woman  then  asked  if  we  knew  a  certain  Olaf?  We  did  not 
 understand  exactly  why  she  asked  this  and  did  not  immediately 
 think  of  a  specific  person.  She  said  that  Olaf  has  a  driving  school  in 
 Hellevoetsluis. 

 Then  we  immediately  knew  who  she  meant  because  Olaf  is  a  good 
 friend  and  acquaintance  of  Street  healing.  The  woman  said  that 
 Olaf  had  told  her  about  Street  healing  some  time  ago.  And  that  she 
 had  not  seen  Olaf  for  a  long  time  after  that.  Until  today. 

 Today  she  saw  Olaf  again.  And  she  thought  it  was  too  coincidental 
 that  we  came  to  tell  her  about  the  rest  of  Jesus  today.  They  both 
 experience  that  this  was  Jesus,  who  wanted  to  reveal  Himself  to 
 her  through  us.  The  young  man  also  said  that  he  had  recently 
 become  more  deeply  involved  in  his  faith.  That  he  has  a  religious 
 friend  with  whom  he  has  conversations  about  faith  and  that  he  has 
 already  been  to  church  with  this  friend  a  few  times. 

 We  noticed  that  this  meeting  was  very  special.  The  love  of  God 
 was  palpable  and  we  at  Street  Healing  had  to  shed  a  tear  every 
 now  and  then.  We  asked  the  woman  and  her  son  if  they  would  not 
 give  their  lives  to  Jesus?  Would  they  not  come  to  him  to  receive  his 
 rest? 



 “Yes,  they  wanted  that,  they  said.”  “But  how  do  you  do  that?”  We 
 explained  to  them  that  you  can  turn  to  Jesus  in  prayer,  accept  Him 
 as  savior  and  redeemer,  realizing  that  you  have  sinned  and 
 believing  that  He  died  for  your  sins  to  give  you  new,  eternal  life. 

 And  that  we  wanted  to  lead  them  in  this  prayer.  They  both  wanted 
 that,  and  then  we  prayerfully  invited  Jesus  to  come  and  live  in  their 
 hearts.  To  let  them  be  born  again. 

 After  the  prayer  something  special  happened.  When  the  woman 
 and  her  son  opened  their  eyes,  they  said  everything  around  them 
 looked  brighter.  As  if  the  light  had  turned  on.  The  colors  had  also 
 become  brighter.  Everything  around  them  looked  brighter  and  more 
 colorful! 

 And  we  have  experienced  that  before.  When  a  person  accepts 
 Jesus  into  his  heart  and  is  born  again,  this  person  spiritually  passes 
 from  the  realm  of  darkness  to  the  realm  of  light.  And  in  this  case 
 this  spiritual  transition  expressed  itself  in  the  natural.  How  special  is 
 that!? 

 We  gave  them  both  the  Gospel  of  John  and  accompanying  tracts, 
 including  the  Christmas  card  “Without  Jesus,  Christmas  is  a  waste!” 
 And  the  booklet  New  Life,  which  discusses  life  with  Jesus  in  detail 
 and  how  you  can  shape  it.  That  it  is  about  “  be”  instead  of  “do”, 
 from  the  finished  work  of  Jesus. 
 In  other  words,  you  do  not  have  to  and  cannot  earn  God's  love,  it  is 
 freely  available  to  anyone  who  puts  their  trust  in  Jesus.  It's  about 
 trust,  faith,  not  works. 
 We  said  goodbye  to  each  other  with  a  hug.  The  woman's  last  words 
 were:  “Thank  you  for  speaking  to  us.” 



 We  regularly  speak  to  young  people  on  the  street,  who  indicate  that 
 they  believe  that  there  is  more  between  heaven  and  earth,  that 
 there  is  even  life  after  death,  but  do  not  know  what  to  imagine.  For 
 example,  a  young  man  told  us  that  if  God  exists,  he  certainly  wants 
 to  get  to  know  him.  He  has  tried  to  believe  in  the  past,  but  has  not 
 succeeded. 

 Or  a  young  lady  who  told  us  that  she  had  been  taught  the  gospel 
 well  at  school,  that  she  also  knew  what  the  Bible  says  about  Jesus 
 and  God,  but  she  cannot  believe  it.  When  we  ask  them  why  they 
 don't  believe  it,  they  often  don't  know.  For  example,  it  is  not  the 
 case  that  they  think  Jesus  is  a  bad  person.  Or  that  he  really  lived.  It 
 is  as  if  something  is  missing  that  prevents  them  from  “grabbing”  the 
 faith. 

 The  Bible  teaches  us  that  faith  is  not  so  much  something  of  the 
 mind,  but  of  the  heart.  That  we  need  God  himself  in  order  to 
 believe.  That  our  faith  is  a  gift,  a  gift,  so  to  speak,  a  gift  from  God. 
 That  it  is  not  something  that  you  can  produce  yourself  by  doing  a 
 lot  of  research,  for  example.  We  receive  our  faith  as  a  gift  from 
 God  when  we  open  our  hearts  to  Him.  Then  His  spirit,  the  Holy 
 Spirit,  comes  to  dwell  in  our  hearts.  The  Bible  calls  this  rebirth. 

 This  indwelling  also  brings  faith  into  our  hearts.  It  is  the  Holy  Spirit 
 who  gives  us  faith,  who  shows  us  God  with  our  eyes  and  our 
 hearts.  Not  to  our  mind.  God  does  not  want  us  to  understand  him, 
 but  to  know  and  trust  him,  heart  to  heart. 
 When  we  invite  the  Holy  Spirit  into  our  hearts,  we  feel  and 
 experience  God's  love,  peace,  joy  and  comfort.  Then  we  get 
 knowledge  of  him,  instead  of  knowledge  about  him.  Relationship 
 instead  of  religion,  that's  what  God  is  all  about. 



 By  giving  these  young  people  our  literature,  we  want  to  encourage 
 them  to  seek  God.  To  open  their  hearts  to  Him.  Because  God 
 promises  that  whoever  seeks  Him  will  find  Him.  God  wants  to  be 
 found.  But  do  we  want  to  look  for  him? 

 We  saw  a  group  of  five  young  people  lighting  fireworks  in  a  large 
 parking  lot.  At  that  time,  in  early  December,  lighting  fireworks  is 
 prohibited.  There  were  loud  bangs  and  we  heard  and  saw  the 
 disapproving  sounds  and  looks  of  bystanders  around  them.  We 
 walked  towards  the  group  that  was  just  lighting  new  fireworks.  We 
 asked  them  if  we  could  ask  something  and  they  looked  at  us 
 expectantly  and  inquisitively.  They  probably  expect  us  to  talk  to 
 them  about  the  fireworks. 

 When  we  instead  asked  them  if  they  were  experiencing  pain  and 
 would  like  us  to  pray  for  their  healing,  one  of  the  youths  said  he  had 
 back  pain,  pain  level  3  on  a  scale  of  0-10.  We  first  explained  the 
 gospel  to  them,  because  they  did  not  know  that  Jesus  paid  for  their 
 healing  with  his  suffering.  Most  of  the  young  people  knew  the  story 
 of  Jesus.  We  reflected  with  them  on  the  fact  that  we  will  soon 
 celebrate  the  birth  of  Jesus.  That  it  is  about  more  than  oliebollen 
 and  Christmas  lights,  although  that  is  of  course  also  very  nice. 
 Because  with  Jesus  you  really  have  a  Santa  Claus. 

 Many  people  do  not  realize  that  our  year  relates  to  the  birth  of 
 Jesus.  That  he  really  lived.  And  how  essential  his  life  was  as  a 
 basis  for  our  Western  culture. 

 That  Jesus  paid  for  their  healing  from  illness  and  pain  with  his 
 suffering.  And  that  we  believe  that  when  we  pray  for  the  sick,  God 
 will  heal  them  through  us. 



 After  we  told  them  this,  we  were  allowed  to  pronounce  healing  on 
 the  back  of  the  young  man  with  back  pain.  After  one  prayer,  all  the 
 pain  was  gone!  He  moved  his  back  and  looked  at  his  friends  in 
 surprise  and  said:  “How  strange,  the  pain  is  really  gone,  how  can 
 this  be…!?” 

 Another  boy  said  he  has  a  lot  of  headaches  due  to  a  concussion. 
 He  said  he  has  a  headache  all  day,  pain  level  7  on  the  scale  of 
 0-10.  We  were  allowed  to  pray  for  him,  placed  our  hands  on  his 
 head  and  pronounced  God's  healing,  peace  and  restoration  over 
 his  brain. 

 While  we  still  had  our  hand  on  his  head  and  asked  what  he  felt,  he 
 said  he  felt  the  pain  subside.  From  a  7  to  a  3!  After  a  second 
 prayer  the  pain  lingered  at  this  point,  after  which  we  said  that  we 
 believe  the  pain  will  disappear  completely  in  the  coming  days. 

 One  of  the  boys  asked  if  gabber  music  is  from  the  devil?  A  family 
 member  had  said  that  to  him  and  he  was  a  bit  shocked.  He  is  a 
 great  fan  of  this  music.  Another  boy  then  asked  if  God  allowed  him 
 to  smoke? 

 We  addressed  this  by  saying  that  God  primarily  wants  a 
 relationship  with  each  of  us.  That  we  cannot  earn  or  lose  God's 
 love  and  approval  by  doing  right  or  wrong  things.  That  God  loves 
 us,  not  because  we  do  good  things  or  don't  do  bad  things,  but 
 simply  because  of  who  we  are.  And  because  of  who  He  is,  namely 
 Love. 
 As  a  good  father  loves  his  child,  God  loves  us.  Because  we  are 
 made  by  God,  our  spirit  comes  from  Him,  our  Source. 

 That  God  is  about  “being”  and  not  “doing”.  Religion  has  taught  us 
 that  we  can  earn  God's  approval  and  love  by  doing  good  things,  but 
 that  is  not  what  the  Bible  teaches.  The  Bible  teaches  us  that  only 
 faith  in  what  Jesus  did  makes  us  righteous  and  loved  by  God. 



 And  that  afterwards,  out  of  love  for  Him,  we  want  to  do  or  not  do 
 certain  things  anymore.  For  example,  no  longer  wanting  to  lie, 
 steal,  gossip,  hurt  people  and  argue.  Because  we  do  not  want  to 
 offend  God,  we  refrain  from  doing  these  things.  Not  because  we 
 are  afraid  that  he  will  no  longer  love  us. 

 And  if  we  want  to  quit  smoking,  we  do  this  because  smoking  is  bad 
 for  our  body  and  because  our  body,  as  the  Bible  teaches  us,  is  a 
 temple  of  the  Holy  Spirit.  Or  we  want  to  stop  listening  to  the  wrong 
 music,  because  it  can  influence  our  thinking  and  feeling  in  the 
 wrong  way. 

 One  of  the  boys  said  that  his  mother  dealt  with  ghosts.  And  that  he 
 has  no  father.  He  was  also  hospitalized  once  and  was  close  to  not 
 surviving.  It  had  been  over  the  top,  he  said.  And  that  he  once  fell 
 off  the  trampoline  and  was  just  hanging  on  to  one  leg,  otherwise  he 
 would  have  had  a  very  nasty  fall.  That  he  then  saw  a  flash  of  light. 

 These  events  had  touched  him  and  made  him  think.  Also  about 
 death,  that  it  can  just  happen  and  does  not  wait  until  someone  is 
 old  and  elderly.  That's  why  he  thought  our  meeting  was  special  and 
 wanted  to  hear  what  we  had  to  say. 
 At  the  beginning  of  our  meeting  he  had  a  dismissive  attitude,  but  at 
 the  end  he  was  the  one  who  showed  that  he  appreciated  the 
 meeting  by  continuing  to  ask  many  questions. 

 We  pointed  out  to  him  the  fact  that  there  is  a  spiritual  world  in 
 which  evil  spirits  also  exist.  Demons.  That  the  Bible  warns  that  we 
 should  not  summon  these  spirits  because  they  seek  our 
 destruction.  That  we  can  turn  to  God  for  wisdom,  comfort  and 
 recovery,  who,  through  the  Holy  Spirit,  gives  us  everything  we 
 need. 



 Meanwhile,  one  of  the  boys  lit  a  piece  of  fireworks,  which  went  off 
 with  a  loud  bang.  He  suffered  an  angry  comment  from  a  passer-by. 
 These  guys  must  have  thought  why  we  didn't  make  a  problem  of  it. 
 Not  now  and  not  when  we  spoke  to  them  in  the  beginning? 

 We  hope  that  they  have  received  the  message  from  us  that  God 
 (and  us)  is  primarily  concerned  with  an  encounter  with  the  love  of 
 God.  Jesus  did  not  immediately  point  the  finger,  even  though  they 
 realize  that  it  is  not  right  for  them  to  set  off  fireworks  on  November 
 30,  in  the  middle  of  the  shopping  public. 

 We  hope  that  they  will  not  do  this  again  in  the  future,  but  now  out  of 
 love  for  God  and  their  fellow  man,  and  not  because  they  are  afraid 
 that  by  doing  wrong  things  they  would  lose  God's  love  and  justice. 

 Because  isn't  their  rowdiness  a  cry  for  attention,  for  love? 


