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Vandaag liep Miranda voor de eerste keer mee. Miranda is ongeveer een jaar geleden tot
geloof gekomen en is vol liefde en passie voor God en haar medemens. Ze heeft het
verlangen om, naast evangeliseren op straat, ook op straat voor de genezing van
mensen te bidden. Om mensen een ontmoeting te geven met de liefde van God, door
haar heen. Street healing zal haar de komende maanden trainen en begeleiden om dit
verlangen vorm te geven in de praktijk. Wij geloven dat iedere christen de zieken kan
genezen. Wij trainen christenen daarom met name in hun identiteit, dat zij gaan geloven
in wie zij zijn volgens God. Niet volgens wat anderen van hun denken of wat zij
misschien zelf over zichzelf denken.

Veel christenen weten niet wij zij zijn, luisteren naar hun oude natuur (zie verder) en
geloven daarom niet dat ook zij autoriteit van Jezus hebben gekregen de zieken te
genezen. We hebben Miranda verder gevraagd een getuigenis te geven van haar
ervaringen tijdens haar eerste Street healing. Binnenkort zal haar getuigenis aan de
website worden toegevoegd.

We spraken vandaag een jonge dame. Ze vertelde dat haar moeder gelovig is en dat zij
ook wel zou willen geloven, maar met een paar grote vragen rondliep. Ze kon eigenlijk
niet in God geloven, omdat ze niet kon begrijpen dat God homo-sexualiteit afwijst. "Hoe
kan een God van liefde de liefde tussen twee mensen van het gelijke geslacht afwijzen"?
"Liefde is toch liefde en waarom is de liefde tussen een man en een vrouw wel goed en
tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet"?!

We hebben haar uitgelegd dat God nooit een mens afwijst, maar wel het gedrag van een
mens. En dat liefde voelen voor een ander niet altijd wil zeggen dat het goed is om aan
deze liefde toe te geven. Een gehuwde man kan bijvoorbeeld ook liefde voelen voor een
collega op het werk, maar God wil niet dat deze man ruimte geeft aan deze liefde en
vreemd gaat met deze vrouw. Gevoelens van liefde en verlangen dienen altijd binnen
God's kaders vorm te krijgen. We hoeven en kunnen niet altijd meegaan in onze
gevoelens van liefde en verlangen voor een ander. Een ouder iemand kan bijvoorbeeld
ook gevoelens van liefde hebben voor een kind. Maar God wil niet dat deze gevoelens
van liefde worden omgezet in sexuele handelingen. Daarom dienen we onze gevoelens
van liefde, verlangen en lust altijd te uiten binnen God's kaders.

We spraken een ouder echtpaar, die beiden gelovig zijn. De vrouw liep met een kruk en
vertelde dat ze acht jaar geleden aan een hernia geopereerd is waarbij iets niet goed is
gegaan. Als gevolg daarvan kon ze haar rechter voet niet meer op en neer bewegen. We
mochten voor haar bidden en hebben genezen uitgesproken over haar been en voet,
zonder direct verbetering te zien. Maar wij weten dat God altijd iets in gang brengt, of
het nu direct of later zichtbaar wordt. We raakten verder aan de praat en de vrouw
vertelde dat zij erg ongeduldig kan zijn. Dat zij daar graag vanaf wil, maar steeds weer
in ongeduldig gedrag vervalt. Daar wilde ze graag in veranderen, maar dat lukte haar
niet goed. Dat frustreerde haar behoorlijk.

Wij vertelden dat ongeduld niet is wie zij is volgens God, maar dat dit haar oude natuur
is. Voor God is haar oude natuur dood en is zij in Christus een nieuwe schepping. Het
oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.



God wil dus niet dat wij onze oude natuur proberen te veranderen, want die zal NOOIT
veranderen, die zal altijd ongeduldig blijven en zich altijd verzetten tegen de wil van
God. God wil daarom dat WIJ die oude natuur laten sterven en dat gebeurt wanneer wij
ons denken en ons gedrag afstemmen op Zijn denken.

Belangrijk hierbij is te zien dat wij deze oude, zondige, gevallen natuur niet (meer) zijn.
Deze is dood voor God en wij moeten niet proberen deze te veranderen, te reanimeren.
In plaats daarvan moeten wij gaan geloven in wie wij volgens God als nieuwe schepping,
namelijk geduldig. Jezus zegt daarom ook dat wij opnieuw geboren moeten worden,
geestelijk.

Door te ZIEN wie wij zijn, ook al voelen wij dat (nog) niet, kunnen wij afrekenen met
gevoelens en gedachten van schuld, veroordeling en schaamte over onze oude,
ongeduldige natuur. De duivel zal zeggen dat wij onze oude natuur zijn, dat wij niet
wedergeboren zijn, en dat wij onszelf moeten veranderen. Omdat God anders niet van
ons houdt. Het liefst door veel te bidden, te vasten en de bijbel te lezen. Echter, door
deze leugen te geloven plaatsen wij onszelf (onbewust) onder de vloek, de wet, want wij
proberen onszelf te veranderen, door dingen te doen. Het gaat niet om doen, maar om
zijn.

Onszelf veranderen gaat nooit lukken, hooguit kunnen we ons gedrag aanpassen, omdat
we dienen te geloven in wie wij zijn. Wanneer wij gaan geloven in wie wij zijn, geduldig,
en daarin in geloof gaan wandelen, door bijvoorbeeld mensen die onze ongeduld
triggeren te gaan zegenen i.p.v. ons aan hen te irriteren, zal de ongeduld sterven. Door
ook "nee" te zeggen tegen satan’s gedachten van veroordeling, schuld en schaamte als
wij ons ongeduldig voelen, die ons willen aanzetten tot gedrag en handelingen om onze
ongeduld zelf te gaan veranderen.

Wanneer wij dit gaan zien en doen, zetten wij de kracht van God, de Heilige Geest, vrij
over ons leven om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Naar het karakter van
Jezus. Geduldig. ALLEEN de Heilige Geest kan en zal ons veranderen, van binnenuit. Niet
omdat wij dingen doen, maar omdat wij gaan geloven in wie wij zijn. Gaan zijn wie God
zegt dat wij zijn. In geloof. Het gaat bij God om zijn, niet om doen. Worden wie je al
bent. Werkelijke verandering komt van binnenuit, door de Heilige Geest.

We werden aangesproken door een medewerker van de Hema, die ons een flyer gaf en
ons uitnodigde om in de HEMA een lekker stukje vlees te gaan proeven. Wij zeiden dat
wij ook iets voor hem hadden en gaven hem het boekje Jezus vindt jou leuk. Daar
bedankte hij voor. Hij zei dat wij dat beter aan iemand anders konden geven die daar wel
open voor stond. Dus gaf hij het boekje terug. Toen wij door wilde lopen, drong hij er
wel op aan dat wij toch even naar binnen zouden gaan voor een stukje vlees. Wij zeiden
dat wij dat zouden doen, als hij het boekje Jezus vindt jou leuk zou aannemen. Hij moest
hartelijk lachen en nam het boekje aan!

We hadden nog meer bijzondere ontmoetingen, maar dit waren er weer een aantal.
Tijdens elke ontmoeting beseffen wij weer hoe belangrijk het is om mensen in liefde te
ontmoeten. God is liefde en wanneer wij in Hem zijn, zijn wij in liefde. En elke mens
herkent echte liefde, omdat liefde de bron is van elk leven.



Alles is in en door liefde gemaakt. Ook de mens zelf. En wanneer wij iemand in liefde
ontmoeten, ontmoet die persoon de Bron zelf, door ons heen. En daar gaat het om, dat
wij mensen een ontmoeting geven met God, door ons heen.

De bijbel leert ons dat God in ons woont, door Zijn Geest. Dat wij een tempel zijn waarin
Hij woont. Hoe bijzonder is dat! En daarbij gaat het er niet om hoeveel bijbelkennis wij
hebben, hoe lang wij al christen zijn, hoe wij eruit zien, hoe goed wij kunnen spreken.

Dan gaat het er alleen maar om of wij in staat zijn om die ander lief te hebben? Want
dan ontmoet die ander God door ons heen. En alleen die ontmoeting overtuigt de ander
van het bestaan van God. Want God ontmoeten doet altijd iets met een mens, bewust of
onbewust, direct of later.

Wees bemoedigd en WEES liefde!


