
 Street     healing     2     mei     2023 

 Het  was  een  heerlijk  zonnige  dag  toen  wij  het  grote  plein  van  het 
 winkelcentrum  opliepen.  Overal  zaten  mensen  heerlijk  van  het 
 zonnetje  te  genieten.  Op  de  terrassen  en  op  de  bankjes.  Terwijl  wij 
 het  plein  op  liepen,  herkenden  wij  een  jongen  waar  wij  eerder  voor 
 gebeden  hadden.  Hij  is  een  skater  en  had  toen  een  enkelblessure, 
 waar  God  hem  van  genas.  Hij  was  toen  zo  onder  de  indruk  van  zijn 
 genezing,  dat  hij  op  straat  uitriep:  “Het  is  een  wonder!”  Je  leest 
 hierover     in     het     verslag     van     29     februari     2023. 

 Wij  vroegen  hem  hoe  het  sindsdien  met  zijn  enkel  was  gegaan  en 
 hij  vertelde  ons  dat  hij  sinds  het  gebed  geen  last  meer  van  zijn 
 enkel  had  gehad.  We  zullen  hem  voor  het  gemak  Kevin  noemen. 
 Hij     was     aan     het     skaten     met     een     vriend,     die     wij     Nick     zullen     noemen. 

 Wij  stonden  met  Kevin  stil  bij  zijn  genezing  en  hoe  bijzonder  het 
 was.  Nick  stond  er  aandachtig  bij  te  luisteren  en  vond  het  allemaal 
 reuze  interessant.  We  vroegen  Nick  daarom  of  hij  soms  ook  pijn 
 had  en  hij  vertelde  ons  dat  hij  twee  dagen  geleden  op  zijn  pols  was 
 gevallen  en  daar  behoorlijk  pijn  van  had.  Pijnniveau  4  op  de  schaal 
 van  1-10.  We  vroegen  of  wij  voor  zijn  genezing  mochten  bidden  en 
 Kevin  werd  toen  erg  enthousiast.  “Laat  voor  je  bidden,  man”,  zei 
 hij”.     Je     zult     zien     dat     het     echt     is!!”. 

 Nick  vond  het  prima  en  toen  vertelden  wij  hem  vooraf  dat  God 
 bestaat,  van  hem  houdt  en  als  teken  daarvan  hem  van  de  pijn  zou 
 genezen.  Wij  legden  onze  hand  op  zijn  pols,  spraken  in  Jezus 
 naam  genezing  uit  over  de  pols,  bevolen  alle  pijn  te  verdwijnen  en 
 vroegen  hem  vervolgens  het  uit  te  testen.  Wat  er  toen  gebeurde 
 was     hilarisch!! 

 “Wat???!!!!”,  riep  hij  meerdere  keren  luidkeels,  terwijl  hij  zijn  pols 
 alle  kanten  op  bewoog.  “Wat”??!!!  Hij  riep  zo  hard  dat  het  hele  plein 
 opkeek     en     onze     kant     op     keek! 



 “Zie  je  wel”,  zei  Kevin”  super  enthousiast.  “Zie  je  wel,  ik  zei  toch  dat 
 het  echt  is  !!?”  Nick  was  zo  verbaast,  dat  wij  alle  drie  hard  moesten 
 lachen.     Het     was     zo     grappig! 

 Hierna  hebben  wij  Nick  het  evangelie  verder  uitgelegd  en  hoe  het 
 kan  dat  zijn  pols  was  genezen.  Dat  het  een  teken  van  God  voor 
 hem  was.  Dat  God  graag  een  relatie  met  hem  wil.  We  gaven  hem 
 ook  een  Johannes  evangelie  mee  en  het  traktaat  “Hoe  kan  ik  God 
 leren  kennen”?  We  wezen  hem  op  de  website  en  vroegen  hem  om 
 al     zijn     vrienden     over     zijn     genezing     te     vertellen. 

 We  zagen  een  jonge  vrouw  op  haar  fiets  voorbij  fietsen,  die  om 
 haar  rechterpols  een  verband  droeg.  We  vroegen  waarom  zij  een 
 verband  droeg  en  ze  vertelde  ons  dat  ze  onlangs  op  haar  pols  was 
 gevallen.  Ze  had  veel  pijn,  vertelde  ze,  een  9  op  de  schaal  van 
 1-10.  We  vroegen  of  wij  voor  haar  genezing  mochten  bidden, 
 waarop  ze  ons  verbaast  aankeek.  Een  beetje  of  ze  water  zag 
 branden.. 

 We  legden  haar  het  evangelie  uit,  wie  God  is  en  dat  Hij  zich  aan 
 ons  openbaart  door  zijn  Zoon,  Jezus.  Maar  ook  dat  God  niet  wil  dat 
 mensen  ziek  zijn  of  pijn  hebben.  En  dat  God  mensen  altijd  wil 
 genezen,  als  teken  van  zijn  liefde  voor  ons.  Na  deze  uitleg  begreep 
 ze  waar  beter  wij  vandaan  kwamen  en  mochten  wij  voor  haar 
 genezing     bidden. 

 Intussen  was  ook  een  vriendje  van  haar  erbij  komen  staan,  vol 
 interesse  over  hetgeen  zich  voor  zijn  ogen  afspeelde.  We  spraken 
 toen  genezing  uit  over  de  pols  en  bevolen  alle  pijn  te  verdwijnen. 
 We  vroegen  haar  om  haar  pols  te  bewegen  om  te  kijken  of  er 
 verschil  was  opgetreden.  En  ja,  “de  pijn  was  gezakt”,  zei  ze  vol 
 verbazing. 



 Nu  veranderde  hun  houding  van  argwanend  naar  verwondering. 
 We  vroegen  of  wij  nog  een  keer  mochten  bidden  en  nadat  wij  dit 
 gedaan  hadden  was  alle  pijn  weg.  De  jonge  vrouw  bewoog  haar 
 pols  in  ongeloof  en  keek  ons  vol  verbazing  aan.  Zulke  grote  ogen 
 hadden     we     lang     niet     gezien! 
 We  legden  haar  uit  dat  God  haar  genezen  had.  Als  teken  dat  Hij 
 bestaat     en     dat     hij     van     haar     houdt. 

 Beiden  waren  behoorlijk  onder  de  indruk  van  de  genezing.  We 
 gaven  hen  beiden  een  Johannes  evangelie  mee  en  het  traktaat 
 “Hoe  kan  ik  God  leren  kennen”?  Verder  wezen  wij  hen  op  de  pagina 
 www.streethealing.net/wieisjezus  om  meer  over  Jezus  te  weten  te 
 komen. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  geen  pijnklachten  te  hebben. 
 Toen  wij  hem  vroegen  of  hij  wist  waarom  wij  hem  dit  vroegen, 
 antwoordde  hij  met  “Vanwege  God”!  Nu  waren  wij  een  keer 
 verbaast,     want     dit     antwoord     hadden     wij     niet     eerder     gekregen! 

 Hij  vertelde  ons  dat  hij  sinds  een  jaar  gelovig  was.  We  raakten  in 
 gesprek  over  waarom  wij  op  straat  bidden  voor  mensen  met  ziekte 
 of  pijn  en  hij  zei  dat  “meer  mensen  dat  zouden  moeten  doen”.  We 
 nodigden  hem  uit  om  de  website  www.streethealing.net/meelopen 
 eens  te  bezoeken.  Daarop  kan  hij  zich  aanmelden  als  hij  wil 
 meelopen  tijdens  een  Street  healing,  zodat  wij  hem  kunnen  trainen 
 om     hetzelfde     te     gaan     doen. 

 Vorige  week  hadden  we  gebeden  voor  een  man  met  pijn  aan  zijn 
 enkel,  als  gevolg  van  een  ongeluk.  Vandaag  zagen  we  hem 
 “toevallig”  lopen  en  we  vroegen  hem  hoe  het  met  hem  ging?  “Nog 
 precies  hetzelfde  als  vorige  keer”,  zei  hij.  “Geen  verbetering”.  We 
 vroegen  of  wij  nog  een  keer  mochten  bidden,  omdat  wij  geloven  dat 
 God  altijd  wil  genezen.  Dat  mocht  en  na  twee  keer  bidden  was  er 
 geen     verbetering     opgetreden     in     zijn     enkel. 

http://www.streethealing.net/wieisjezus
http://www.streethealing.net/meelopen


 We  liepen  samen  een  stukje  op  en  we  moedigden  hem  aan  om  te 
 blijven  geloven,  ook  al  treedt  er  niet  direct  genezing  op.  God  gaat 
 met  ieder  mens  een  weg.  Wat  God  doet  is  altijd  het  beste  voor  die 
 persoon.  Wanneer  niet  direct  genezing  optreedt,  wil  dat  niet  zeggen 
 dat  God  niets  doet,  gaat  doen  of  gedaan  heeft  in  het  leven  van  die 
 persoon. 

 Wij  spraken  een  vrouw,  die  vertelde  dat  zij  9  maanden  geleden  hard 
 was  gevallen  en  daar  rugklachten  aan  heeft  overgehouden.  Ze 
 heeft  continue  pijn  in  haar  rug,  ze  kan  haar  rug  niet  goed  draaien  en 
 wanneer  zij  over  haar  schouder  kijkt,  heeft  ze  pijn.  Ook  nu  tijdens 
 het  draaien,  pijnniveau  9  op  de  schaal  van  1-10.  Ze  vertelde  dat  ze 
 gelovig     was     en     we     mochten     voor     haar     genezing     bidden. 

 We  spraken  genezing  uit  over  haar  rug,  bevolen  alles  wat  tijdens  de 
 val  beschadigd  was  geraakt,  te  genezen  en  bevolen  de  pijn  te 
 verdwijnen.  Hierna  vroegen  we  haar  om  opnieuw  haar  rug  te 
 draaien.  Ze  begon  haar  rug  van  links  naar  rechts  te  draaien  en  keek 
 ons     vol     verbazing     aan. 

 “Hoe  kan  dit”!?,  zei  ze  vol  verbazing,  “de  pijn  is  een  stuk  minder, 
 ongeveer  een  5”!  We  spraken  nog  een  keer  genezing  uit,  waarna 
 alle  pijn  weg  was.  Alleen  de  stijfheid  was  er  nog,  waartegen  we  ook 
 gesproken  hebben.  Daarna  was  alle  pijn  en  stijfheid  weg.  De  vrouw 
 geloofde  in  God,  maar  kon  niet  bevatten  dat  God  haar  had 
 genezen.  Terwijl  het  toch  in  de  bijbel  staat.  De  bijbel  zegt  dat  “door 
 de  striemen  van  Jezus,  wij  ZIJN  genezen”.  En  dat  “gelovigen  de 
 zieken  de  handen  op  zullen  leggen  en  dat  zij  zullen  genezen”.  We 
 moedigden  haar  aan  om  aan  haar  familie  en  vrienden  te  getuigen 
 van  wat  God  voor  haar  had  gedaan.  En  we  nodigden  haar  uit 
 www.streethealing.net/wonderen  te     bezoeken. 

 We  spraken  twee  mannen,  die  aangaven  geen  pijnklachten  te 
 hebben.  We  vertelden  hen  wat  wij  deden  en  dat  vonden  zij  een 
 goede     zaak.     Mooi     dat     wij     uitstappen     om     voor     mensen     te     bidden. 

http://www.streethealing.net/wonderen


 Wij  vroegen  hen  of  zij  wel  eens  onderzoek  hadden  gedaan  naar  de 
 bijbel,  om  te  onderzoeken  of  het  waar  is  en  of  God  wel  of  niet 
 bestaat?  Dat  hadden  ze  niet  gedaan,  maar  ze  zeiden  wel  dat  áls  Hij 
 zou  bestaan,  zoals  de  bijbel  hem  beschrijft,  zij  hem  zouden  willen 
 leren     kennen. 

 Want  waarom  ook  niet,  het  gaat  immers  over  hele  wezenlijke  zaken 
 als  Wie  ben  ik,  Bestaat  er  een  God  en  Is  er  leven  na  de  dood?  We 
 gaven  hen  het  Johannes  evangelie  om  te  lezen  wie  Jezus  is  en  om 
 te  onderzoeken  of  het  evangelie  waar  is.  En  wanneer  zij 
 concluderen  dat  het  waar  is,  om  Jezus  uit  te  nodigen  om  zich  aan 
 hen     te     openbaren,     in     hun     hart     te     komen,     door     de     Heilige     Geest. 

 Wij  hebben  namenlijk  de  Heilige  Geest  in  ons  hart  nodig  om  in  God 
 te  kunnen  geloven.  De  Heilige  Geest  is  een  persoon,  Hij  is  overal 
 op  aarde  op  hetzelfde  moment  aanwezig  en  is  door  Jezus  naar  de 
 aarde  gestuurd  om  ons  te  laten  zien  wie  God  is.  Wij  hebben  dus 
 God     nodig     om     in     God     te     kunnen     geloven. 

 De  mannen  vonden  het  duidelijk  een  interessant  en  uitdagend 
 verhaal  en  gingen  ermee  aan  de  slag.  Ook  wezen  wij  hen  op  de 
 pagina  www.streethealing.net/wieisjezus  om  hen  te  helpen 
 ontdekken     wie     Jezus     is. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  aangaf  behoorlijk  overrompeld  te  zijn 
 door  onze  vraag  of  zij  soms  last  had  van  pijnklachten.  Toen  we 
 vertelden  waarom  wij  dit  vroegen,  ontstond  er  een  gesprek.  De 
 vrouw  vond  het  wel  “toevallig”  dat  wij  met  haar  over  God  spraken, 
 omdat  haar  dochter  van  14  jaar  juist  afgelopen  week  ineens,  uit  het 
 niets,     de     tienerbijbel     uit     de     kast     had     getrokken     om     te     lezen! 

 De  vrouw  was  zelf  niet  gelovig.  Ze  vertelde  dat  ze  met  Kerst  naar 
 de  kerk  was  geweest,  maar  dat  ze  halverwege  de  dienst  had 
 uitgecheckt.  Het  raakte  haar  niet.  Wel  had  ze  positieve  verhalen 
 gehoord     over     de     Dome     gemeente     in     Hoogvliet. 

http://www.streethealing.net/wieisjezus


 De  geloofsbeleving  daar  sprak  haar  aan.  Wij  kunnen  ons  daarin 
 zeker  vinden.  Wij  vertelden  haar  het  evangelie  en  het  werk  van  de 
 Heilige     Geest     om     in     God     te     kunnen     geloven. 

 Wanneer  iemand  God  uitnodigt  in  zijn  of  haar  leven,  dan  komt 
 God’s  Geest,  de  Heilige  Geest,  inwoning  maken  in  het  hart  van  die 
 persoon.  Het  is  de  Heilige  Geest  die  iemand  helpt  om  in  God  te 
 geloven.  Zonder  Heilige  Geest  kun  je  niet  in  God  geloven  en  is  het 
 geloof  maar  dwaasheid.  En  dat  je  de  Heilige  Geest  kunt  vragen  om 
 God     aan     jou     te     openbaren. 
 We  gaven  de  vrouw  een  Johannes  evangelie  mee  en  het  traktaat 
 Hoe  kan  ik  God  leren  kennen?  En  we  nodigden  haar  uit  om  de 
 website     te     bezoeken. 

 We  spraken  drie  vrouwen,  waarvan  er  één  op  krukken  liep.  Bij 
 navraag  bleek  de  vrouw  te  lijden  aan  een  trombose  in  haar 
 linkerbeen.  Ze  had  hier  veel  pijn  van,  pijnniveau  8  op  de  schaal  van 
 1-10.  We  mochten  voor  haar  genezing  bidden  en  na  twee  keer 
 bidden  was  er  geen  directe  verbetering  in  haar  pijnklachten.  Maar 
 dat  wil  niet  zeggen  dat  genezing  later  kan  doorbreken.  Dit  hebben 
 wij  namelijk  eerder  meegemaakt.  Dit  deelden  wij  de  dames  ook 
 mee  en  ze  dankten  ons  voor  de  lectuur  en  het  gebed.  Ze  vonden 
 het     lief     dat     wij     waren     uitgestapt     om     te     bidden     voor     haar     genezing. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  af  en  toe  last  te  hebben  van 
 lasogen,  vooral  ‘s  nachts.  Dan  heeft  hij  veel  pijn  in  zijn  ogen.  We 
 mochten  voor  hem  bidden  en  hebben  genezing  over  zijn  ogen 
 uitgesproken.  Hij  vertelde  ons  dat  hij  een  paar  keer  met  zijn  opa 
 was  meegegaan  naar  de  kerk,  maar  dat  het  geloof  hem  verder 
 weinig     zei. 

 We  moedigden  hem  uit  om  zich  in  de  persoon  van  Jezus  te 
 verdiepen.  Te  lezen  en  onderzoeken  wie  hij  was  en  wat  hij  heeft 
 gedaan  en  gezegd.  Om  daarmee  ook  te  kunnen  onderbouwen 
 waarom     hij     niet     gelooft. 



 Hij  nam  onze  aanmoediging  ter  harte  en  zou  onze  lectuur  eens 
 gaan  lezen.  En  als  hij  geen  last  meer  heeft  van  zijn  ogen,  zou  hij 
 ons     dat     via  www.streethealing.net/contact  laten     weten. 

 We  spraken  een  man,  die  ons  vertelde  de  knieband  van  zijn  linker 
 knie  te  hebben  verrekt.  Hij  kan  daardoor  niet  voetballen  en  zit 
 momenteel  in  de  fase  om  weer  voorzichtig  mee  te  voetballen.  Hij 
 vertelde  dat  hij  zelf  niet  geloofde,  maar  zijn  vriendin  wel.  Wij 
 mochten  voor  de  genezing  van  zijn  knie  bidden  en  hebben 
 genezing  en  herstel  van  de  kniebanden  uitgesproken.  Hij  dankte 
 ons  voor  het  gebed,  nam  onze  lectuur  aan  en  zou  ons  een  berichtje 
 sturen     als     het     gebed     de     genezing     van     zijn     knie     had     gebracht. 

 We  spraken  twee  dames,  waarvan  de  ene  ons  herkende.  “Ja,  jullie 
 hebben  in  het  verleden  een  keer  voor  mijn  been  gebeden.  Dat 
 groeide  toen  uit”,  zei  de  vrouw.  We  hadden  daarop  een  kort 
 gesprek  over  de  essentie  van  het  geloof.  Relatie  i.p.v.  religie.  Dat 
 God  uit  is  op  een  liefdesrelatie  met  de  mens,  niet  op  een 
 takenpakket  met  regels  waaraan  een  mens  dient  te  voldoen, 
 voordat     hij     door     God     geaccepteerd     wordt. 

 Er  is  namelijk  niets  dat  een  mens  kan  doen  om  de  kloof  tussen  God 
 en  de  mens  te  overbruggen.  Om  de  scheiding  weg  te  nemen.  De 
 kloof,  de  breuk  in  de  relatie  tussen  God  en  de  mens.  Voor  God  is 
 alleen  hetgeen  wat  Jezus  heeft  gedaan,  acceptabel.  En  voor  God  is 
 geloof  in  wat  Jezus  heeft  gedaan,  genoeg  om  de  relatie  tussen 
 Hem  en  die  mens  te  herstellen.  Iemand  kan  namelijk  alleen  in  God 
 geloven,  al  God  zelf  die  persoon  daartoe  in  staat  stelt.  God  geeft 
 die     persoon     namelijk     geloof. 

 Geloof  is  een  gift  van  God.  Iemand  die  accepteert  wat  Jezus  heeft 
 gedaan,  ontvangt  dan  de  Heilige  Geest.  Het  is  deze  Heilige  Geest 
 die  iemand  helpt  te  geloven.  Zonder  dit  werk  van  de  Heilig  Geest 
 kan  iemand  niet  geloven.  De  vrouwen  namen  onze  lectuur  aan  en 
 zouden     het     gaan     lezen. 

http://www.streethealing.net/contact


 We  spraken  een  vrouw,  die  ons  vertelde  dat  ze  al  lange  tijd  veel  pijn 
 heeft  van  haar  heup.  Ze  is  gelovig  en  we  raakten  in  gesprek. 
 Duidelijk  werd  tijdens  ons  gesprek  dat  de  vrouw  ook  genezing  van 
 haar  ziel  nodig  had.  Ze  had  elke  dag  veel  pijn  in  de  heup  en  op  dat 
 moment  had  ze  pijnniveau  7  op  de  schaal  van  1-10.  We  mochten 
 voor  haar  genezing  bidden  en  spraken  genezing  uit  over  haar  heup. 
 Daarna  vroegen  wij  haar  om  het  uit  te  testen.  Ze  ging  een  stukje 
 lopen     en     we     konden     aan     haar     gezicht     zien     dat     er     wat     gebeurde. 

 Wij  konden  ook  zien  dat  ze  moeite  had  om  te  geloven  wat  ze 
 voelde.  En  dat  is  begrijpelijk.  Wanneer  je  al  zo  lang  pijn  hebt,  en 
 misschien  al  eerder  gebed  hebt  ontvangen,  dan  kun  je  teleurgesteld 
 raken.  Bang  worden  om  teleurgesteld  te  worden.  En  misschien 
 gaan  klagen,  zelfs  boos  worden  op  God.  Waarom  geneest  u  mij 
 niet?  Waar  bent  u?  We  vroegen  de  vrouw  wat  ze  in  haar  lichaam 
 voelde  en  ze  vertelde  dat  het  voelde  alsof  er  een  pak  ijs  op  haar 
 heup  lag.  Precies  op  de  pijnlijke  plek.  Haar  heup  werd  helemaal 
 koud. 

 Deze  manifestatie  kan  betekenen  dat  de  persoon  iemand  moet 
 vergeven.  Zonder  dat  wij  dit  zeiden,  begon  de  vrouw  God  zelf  om 
 vergeving  te  vragen.  Over  dingen  die  ze  had  gezegd  tegen  God, 
 over  God,  die  niet  goed  waren  geweest.  Hierna  hebben  wij  nog  een 
 keer  genezing  over  haar  heup  uitgesproken,  waarna  alle  pijn  weg 
 was.  Enige  dagen  later  kregen  wij  bericht  van  haar  dat  de  pijn  weg 
 was  gebleven.  Ze  was  God  enorm  blij  en  dankbaar  voor  haar 
 genezing  en  haar  geloof  had  door  onze  ontmoeting  duidelijk  een 
 boost     gekregen. 

 Dit  leert  ons  dat  onze  houding  als  gelovigen  richting  God  heel 
 belangrijk  is.  Wanneer  er  onvergevingsgezindheid  in  ons  hart  is, 
 kan  het  zijn  dat  God  ons  niet  kan  genezen.  Want  hoe  kan  God  ons 
 genezen  (=vergeven),  wanneer  wij  anderen,  of  God,  niet  vergeven 
 voor     wat     ons     is     aangedaan. 



 Immers,  in  het  Onze  Vader  leert  Jezus  ons  niet  voor  niets  bidden 
 dat  God  ons  onze  zonden  vergeeft,  in  dezelfde  mate  als  wij  de 
 zonden  van  anderen  vergeven.  Wanneer  iemand  tijdens  gebed 
 voor  genezing  kou  voelt  op  de  plek  van  de  pijn,  kan  dit  erop  duiden 
 dat     de     persoon     iemand     moet     vergeven.     Zoals     in     dit     geval. 

 We  spraken  een  man,  die  vertelde  dat  hij  last  had  van  zijn  rug.  Hij  is 
 een  postbezorger  op  leeftijd  en  kon  hierdoor  zijn  werkzaamheden 
 niet  goed  meer  uitvoeren,  zeker  wanneer  hij  zwaardere  pakketten 
 moest  bezorgen.  In  het  ziekenhuis  hadden  ze  geconstateerd  dat 
 kleine  scheurtjes  in  zijn  ruggewrichten  de  oorzaak  van  zijn  pijn 
 waren. 

 Hij  maakte  zich  zorgen  of  hij  zijn  werk  de  komende  jaren  richting 
 zijn  pensioen  nog  wel  zou  kunnen  blijven  doen.  We  mochten  voor 
 de  genezing  van  zijn  rug  bidden  en  spraken  genezing  uit  over  de 
 scheurtjes  in  zijn  rug.  Hierna  vroegen  wij  hem  om  uit  te  testen  of  de 
 pijn  weg  was.  Voor  het  gebed  had  hij  moeite  met  bukken,  nu  niet 
 meer.     De     rugpijn     weg. 

 Hij  was  erg  blij  en  dankte  ons  voor  ons  gebed.  Wij  wezen  hem  op 
 Jezus,  die  het  had  gedaan,  maar  hij  zei  dat  wij  wel  hadden 
 aangeboden  om  voor  hem  te  bidden,  vandaar.  Enige  weken  later 
 spraken  we  de  man  en  vroegen  hoe  het  met  zijn  rug  ging.  “Beter”, 
 zei  hij.  “Ik  blijf  voorzichtig  dat  ik  mijn  rug  niet  teveel  belast,  maar 
 sinds     het     gebed     is     het     een     stuk     beter     geworden!”. 



 It  was  a  lovely  sunny  day  when  we  entered  the  main  square  of  the 
 shopping  centre.  Everywhere  people  were  enjoying  the  sun.  On  the 
 terraces  and  on  the  benches.  As  we  entered  the  square,  we 
 recognized  a  boy  we  had  prayed  for  before.  He  is  a  skater  and  then 
 had  an  ankle  injury,  which  God  healed  him  from.  He  was  then  so 
 impressed  with  his  healing  that  he  exclaimed  in  the  street:  “It  is  a 
 miracle!”     You     can     read     about     this     in     the     report     of     29     February     2023. 

 We  asked  him  how  his  ankle  had  been  doing  since  then  and  he  told 
 us  that  his  ankle  had  not  bothered  him  since  the  prayer.  We'll  call 
 him  Kevin  for  convenience.  He  was  skating  with  a  friend,  who  we'll 
 call     Nick. 

 We  thought  about  his  healing  with  Kevin  and  how  special  it  was. 
 Nick  was  listening  intently  and  found  it  all  very  interesting.  So  we 
 asked  Nick  if  he  was  also  in  some  pain  and  he  told  us  that  two  days 
 ago  he  had  fallen  on  his  wrist  and  was  in  quite  a  lot  of  pain.  Pain 
 level  4  on  the  scale  of  1-10.  We  asked  if  we  could  pray  for  his 
 healing  and  Kevin  got  very  excited.  "Let's  pray  for  you,  man,"  he 
 said.     You'll     see     it's     real!!” 

 Nick  was  fine  with  it  and  then  we  told  him  beforehand  that  God 
 exists,  loves  him  and  as  a  sign  of  that  would  heal  him  of  the  pain. 
 We  placed  our  hand  on  his  wrist,  pronounced  healing  on  the  wrist  in 
 Jesus'  name,  commanded  all  pain  to  disappear,  and  then  asked 
 him     to     test     it     out.     What     happened     next     was     hilarious!! 

 “What???!!!!”,  he  cried  out  loud  several  times,  moving  his  wrist  in  all 
 directions.  "What"??!!!  He  shouted  so  loud  that  the  whole  square 
 looked     up     and     looked     our     way! 
 “See”,  said  Kevin  “super  excited.  "See,  I  told  you  it's  real!!"  Nick  was 
 so     surprised     that     all     three     of     us     laughed     out     loud.     It     was     so     funny! 

 After  this  we  further  explained  to  Nick  the  gospel  and  how  it  is 
 possible     that     his     wrist     was     healed. 



 That  it  was  a  sign  from  God  to  him.  That  God  wants  a  relationship 
 with  him.  We  also  gave  him  a  Gospel  of  John  and  the  tract  “How 
 Can  I  Know  God”?  We  pointed  him  to  the  website  and  asked  him  to 
 tell     all     his     friends     about     his     healing. 

 We  saw  a  young  woman  cycling  past  on  her  bicycle,  wearing  a 
 bandage  on  her  right  wrist.  We  asked  why  she  was  wearing  a 
 bandage  and  she  told  us  she  had  recently  fallen  on  her  wrist.  She 
 was  in  a  lot  of  pain,  she  said,  a  9  on  a  scale  of  1-10.  We  asked  if  we 
 could  pray  for  her  healing,  to  which  she  looked  at  us  in  surprise.  A 
 bit     like     she     saw     water     burning.. 

 We  explained  to  her  the  gospel,  who  God  is  and  that  He  reveals 
 Himself  to  us  through  His  Son,  Jesus.  But  also  that  God  does  not 
 want  people  to  be  sick  or  in  pain.  And  that  God  always  wants  to 
 heal  people,  as  a  sign  of  his  love  for  us.  After  this  explanation  she 
 understood  better  where  we  came  from  and  we  were  allowed  to 
 pray     for     her     healing. 

 In  the  meantime,  a  boyfriend  of  hers  had  also  joined  us,  full  of 
 interest  in  what  was  happening  before  his  eyes.  We  then 
 pronounced  healing  over  the  wrist  and  ordered  all  pain  to  subside. 
 We  asked  her  to  move  her  wrist  to  see  if  there  was  a  difference. 
 And     yes,     “the     pain     had     subsided”,     she     said     in     amazement. 

 Now  their  attitude  changed  from  suspicion  to  surprise.  We  asked  if 
 we  could  pray  one  more  time  and  after  we  did  this  all  the  pain  was 
 gone.  The  young  woman  moved  her  wrist  in  disbelief  and  looked  at 
 us     in     amazement.     We     hadn't     seen     such     big     eyes     in     a     long     time! 
 We  explained  to  her  that  God  had  healed  her.  As  a  sign  that  He 
 exists     and     that     He     loves     her. 



 Both  were  quite  impressed  with  the  healing.  We  gave  them  both  a 
 Gospel  of  John  and  the  tract  “How  Can  I  Know  God”?  We  also 
 pointed  them  to  the  page  www.streethealing.net/wieisjezus  to  learn 
 more     about     Jesus. 

 We  spoke  to  a  man  who  indicated  that  he  had  no  pain  complaints. 
 When  we  asked  him  if  he  knew  why  we  asked  him  this,  he  replied 
 "Because  of  God"!  Now  we  were  surprised  for  once,  because  we 
 had     not     received     this     answer     before! 

 He  told  us  that  he  had  been  a  believer  for  a  year.  We  got  into  a 
 conversation  about  why  we  pray  on  the  street  for  people  who  are 
 sick  or  in  pain  and  he  said  “more  people  should  do  that”.  We  invited 
 him  to  the  website  www.streethealing.net/meelopen  to  visit  once.  He 
 can  then  register  if  he  wants  to  join  us  during  a  Street  healing,  so 
 that     we     can     train     him     to     do     the     same. 

 Last  week  we  prayed  for  a  man  with  ankle  pain  due  to  an  accident. 
 Today  we  “coincidentally”  saw  him  walking  and  we  asked  him  how 
 he  was  doing?  "Exactly  the  same  as  last  time,"  he  said.  "No 
 improvement".  We  asked  if  we  could  pray  one  more  time,  because 
 we  believe  that  God  always  wants  to  heal.  He  was  allowed  to  do  so 
 and     after     praying     twice     his     ankle     had     not     improved. 
 We  walked  a  bit  together  and  we  encouraged  him  to  keep  believing, 
 even  if  healing  does  not  occur  immediately.  God  goes  a  way  with 
 every  person.  What  God  does  is  always  best  for  that  person.  When 
 healing  does  not  occur  immediately,  it  does  not  mean  that  God  is 
 not     doing,     will     do     or     has     done     nothing     in     that     person's     life. 

 We  spoke  to  a  woman  who  said  that  she  had  fallen  hard  9  months 
 ago  and  suffered  back  problems.  She  has  constant  pain  in  her 
 back,  she  cannot  turn  her  back  properly  and  when  she  looks  over 
 her  shoulder,  she  is  in  pain.  Also  now  while  turning,  pain  level  9  on 
 the  scale  of  1-10.  She  said  she  was  religious  and  we  could  pray  for 
 her     healing. 

http://www.streethealing.net/wieisjezus
http://www.streethealing.net/meelopen


 We  pronounced  healing  on  her  back,  ordered  all  that  had  been 
 damaged  in  the  fall  to  be  healed,  and  ordered  the  pain  to  subside. 
 After  this  we  asked  her  to  turn  her  back  again.  She  started  turning 
 her     back     from     side     to     side     and     looked     at     us     in     amazement. 

 “How  is  this  possible”!?,  she  said  in  amazement,  “the  pain  is  a  lot 
 less,  about  a  5”!  We  pronounced  healing  one  more  time,  after  which 
 all  pain  was  gone.  Only  the  stiffness  was  still  there,  to  which  we 
 also  spoke.  After  that,  all  the  pain  and  stiffness  was  gone.  The 
 woman  believed  in  God,  but  could  not  comprehend  that  God  had 
 healed  her.  Even  though  it's  in  the  bible.  The  bible  says  that  "by  the 
 stripes  of  Jesus  we  ARE  healed".  And  that  “believers  will  lay  hands 
 on  the  sick  and  they  will  recover”.  We  encouraged  her  to  testify  to 
 her  family  and  friends  of  what  God  had  done  for  her.  And  we  invited 
 her  www.streethealing.net/wonderen  to     visit. 

 We  spoke  to  two  men  who  indicated  that  they  had  no  pain 
 complaints.  We  told  them  what  we  were  doing  and  they  thought  that 
 was     a     good     thing.     It's     nice     that     we     get     out     to     pray     for     people. 
 We  asked  them  if  they  had  ever  researched  the  Bible  to  find  out 
 whether  it  is  true  and  whether  God  exists  or  not?  They  hadn't,  but 
 they  did  say  that  if  He  existed,  as  the  Bible  describes  Him,  they 
 would     want     to     get     to     know     Him. 

 Because  why  not,  after  all,  it  deals  with  very  essential  matters  such 
 as  Who  am  I,  Is  there  a  God  and  Is  there  life  after  death?  We  gave 
 them  the  Gospel  of  John  to  read  who  Jesus  is  and  to  find  out  if  the 
 Gospel  is  true.  And  when  they  conclude  that  it's  true,  to  invite  Jesus 
 to     reveal     Himself     to     them,     come     into     their     hearts,     by     the     Holy     Ghost. 

 We  need  the  Holy  Spirit  in  our  hearts  to  believe  in  God.  The  Holy 
 Spirit  is  a  person,  He  is  present  everywhere  on  earth  at  the  same 
 time  and  was  sent  to  earth  by  Jesus  to  show  us  who  God  is.  So  we 
 need     God     in     order     to     believe     in     God. 

http://www.streethealing.net/wonderen


 The  men  clearly  thought  it  was  an  interesting  and  challenging  story 
 and  went  to  work  with  it.  We  also  pointed  them  to  the 
 page  www.streethealing.net/wieisjezus  to  help  them  discover  who 
 Jesus     is. 

 We  spoke  to  a  woman  who  indicated  that  she  was  quite 
 overwhelmed  by  our  question  whether  she  sometimes  suffered  from 
 pain  complaints.  When  we  explained  why  we  asked  this,  a 
 conversation  started.  The  woman  thought  it  was  “coincidental”  that 
 we  spoke  to  her  about  God,  because  just  last  week  her  14-year-old 
 daughter  suddenly,  out  of  the  blue,  had  pulled  out  the  teenage  Bible 
 to     read! 

 The  woman  herself  was  not  religious.  She  said  she  went  to  church 
 for  Christmas,  but  checked  out  halfway  through  the  service.  It  didn't 
 hit  her.  She  had  heard  positive  stories  about  the  Dome  municipality 
 in     Hoogvliet. 
 The  religious  experience  there  appealed  to  her.  We  can  certainly 
 agree  with  that.  We  told  her  the  gospel  and  the  work  of  the  Holy 
 Spirit     to     believe     in     God. 

 When  someone  invites  God  into  his  or  her  life,  God's  Spirit,  the 
 Holy  Spirit,  comes  to  dwell  in  that  person's  heart.  It  is  the  Holy  Spirit 
 that  helps  one  to  believe  in  God.  Without  the  Holy  Spirit  you  cannot 
 believe  in  God  and  faith  is  just  foolishness.  And  that  you  can  ask 
 the     Holy     Spirit     to     reveal     God     to     you. 
 We  gave  the  woman  a  Gospel  of  John  and  the  tract  How  Can  I 
 Know     God?     And     we     invited     her     to     visit     the     website. 

 We  spoke  to  three  women,  one  of  whom  was  on  crutches.  On 
 inquiry,  the  woman  appeared  to  suffer  from  a  thrombosis  in  her  left 
 leg.  She  was  in  a  lot  of  pain  from  this,  pain  level  8  on  a  scale  of 
 1-10.  We  were  allowed  to  pray  for  her  healing  and  after  praying 
 twice  there  was  no  immediate  improvement  in  her  pain.  But  that 
 does     not     mean     that     healing     can     break     through     later. 

http://www.streethealing.net/wieisjezus


 We  have  experienced  this  before.  This  we  also  told  the  ladies  and 
 they  thanked  us  for  the  reading  and  the  prayer.  They  thought  it  was 
 sweet     that     we     got     out     to     pray     for     her     healing. 

 We  spoke  to  a  man  who  indicated  that  he  occasionally  suffers  from 
 welt  eyes,  especially  at  night.  Then  he  has  a  lot  of  pain  in  his  eyes. 
 We  were  allowed  to  pray  for  him  and  pronounced  healing  over  his 
 eyes.  He  told  us  that  he  had  gone  to  church  with  his  grandfather  a 
 few     times,     but     that     religion     meant     little     to     him. 

 We  encouraged  him  to  delve  into  the  person  of  Jesus.  To  read  and 
 examine  who  he  was  and  what  he  did  and  said.  In  order  to  be  able 
 to     substantiate     why     he     does     not     believe. 
 He  took  our  encouragement  to  heart  and  agreed  to  read  our 
 literature.  And  if  his  eyes  are  no  longer  bothering  him,  he  would  tell 
 us     about     it  www.streethealing.net/contact  let     them  know. 

 We  spoke  to  a  man  who  told  us  that  he  had  strained  the  ligament  of 
 his  left  knee.  As  a  result,  he  cannot  play  football  and  is  currently  in 
 the  phase  of  carefully  playing  football  again.  He  said  that  he  himself 
 did  not  believe,  but  his  girlfriend  did.  We  were  allowed  to  pray  for 
 the  healing  of  his  knee  and  pronounced  healing  and  recovery  of  the 
 knee  ligaments.  He  thanked  us  for  the  prayer,  accepted  our 
 literature,  and  would  send  us  a  message  when  the  prayer  brought 
 healing     to     his     knee. 

 We  spoke  to  two  ladies,  one  of  whom  recognized  us.  “Yes,  you 
 have  prayed  for  my  leg  once  in  the  past.  Then  it  grew  out,”  the 
 woman  said.  We  then  had  a  short  conversation  about  the  essence 
 of  faith.  Relationship  instead  of  religion.  That  God  is  out  for  a  love 
 relationship  with  man,  not  for  a  package  of  tasks  with  rules  that  a 
 person     must     meet     before     he     is     accepted     by     God. 

 There  is  nothing  that  man  can  do  to  bridge  the  gap  between  God 
 and     man.     To     remove     the     divorce. 

http://www.streethealing.net/contact


 The  chasm,  the  break  in  the  relationship  between  God  and  man. 
 Only  what  Jesus  did  is  acceptable  to  God.  And  for  God,  faith  in 
 what  Jesus  did  is  enough  to  restore  the  relationship  between  Him 
 and  that  person.  For  a  person  can  only  believe  in  God,  if  God 
 Himself     enables     that     person     to     do     so.     God     gives     that     person     faith. 

 Faith  is  a  gift  from  God.  One  who  accepts  what  Jesus  has  done 
 then  receives  the  Holy  Spirit.  It  is  this  Holy  Spirit  that  helps  one  to 
 believe.  Without  this  work  of  the  Holy  Spirit,  one  cannot  believe. 
 The     women     accepted     our     literature     and     would     read     it. 
 We  spoke  to  a  woman  who  told  us  that  she  has  had  a  lot  of  pain 
 from  her  hip  for  a  long  time.  She  is  religious  and  we  started  talking. 
 It  became  clear  during  our  conversation  that  the  woman  also 
 needed  healing  of  her  soul.  She  had  a  lot  of  hip  pain  every  day  and 
 at  the  time  she  had  pain  level  7  on  the  scale  of  1-10.  We  were 
 allowed  to  pray  for  her  healing  and  pronounced  healing  on  her  hip. 
 Then  we  asked  her  to  test  it  out.  She  went  for  a  walk  and  we  could 
 see     from     her     face     that     something     was     happening. 

 We  could  also  see  that  she  was  having  trouble  believing  what  she 
 was  feeling.  And  that  is  understandable.  When  you  have  been  in 
 pain  for  so  long,  and  perhaps  have  received  prayer  before,  you  can 
 become  disappointed.  Be  afraid  of  being  disappointed.  And  maybe 
 start  complaining,  even  get  angry  at  God.  Why  don't  you  heal  me? 
 Where  are  you?  We  asked  the  woman  what  she  felt  in  her  body  and 
 she  said  it  felt  like  an  ice  pack  was  on  her  hip.  Right  on  the  sore 
 spot.     Her     hip     went     completely     cold. 

 This  manifestation  may  mean  that  the  person  needs  to  forgive 
 someone.  Without  our  saying  so,  the  woman  herself  began  to  ask 
 God  for  forgiveness.  About  things  she'd  said  to  God,  about  God, 
 that  hadn't  been  good.  After  this  we  pronounced  healing  over  her 
 hip  one  more  time,  after  which  all  pain  was  gone.  A  few  days  later 
 we  received  a  message  from  her  that  the  pain  had  stayed  away. 



 She  was  very  happy  and  grateful  to  God  for  her  healing  and  her 
 faith     had     clearly     been     boosted     by     our     meeting. 

 This  teaches  us  that  our  attitude  towards  God  as  believers  is  very 
 important.  When  there  is  unforgiveness  in  our  hearts,  God  may  not 
 be  able  to  heal  us.  For  how  can  God  heal  (=forgive)  us,  when  we  do 
 not     forgive     others,     or     God,     for     what     has     been     done     to     us. 

 After  all,  in  the  Lord's  Prayer  Jesus  teaches  us  to  pray  that  God 
 forgives  us  our  sins,  just  as  we  forgive  the  sins  of  others.  When  a 
 person  feels  cold  at  the  place  of  pain  during  prayer  for  healing,  it 
 may  indicate  that  the  person  needs  to  forgive  someone.  Like  in  this 
 case. 

 We  spoke  to  a  man  who  said  he  had  problems  with  his  back.  He  is 
 an  elderly  mail  deliverer  and  was  therefore  no  longer  able  to 
 perform  his  duties  properly,  especially  when  he  had  to  deliver 
 heavier  packages.  At  the  hospital  they  had  found  that  small  cracks 
 in     his     back     joints     were     the     cause     of     his     pain. 

 He  was  concerned  about  whether  he  would  be  able  to  continue 
 doing  his  job  for  the  next  few  years  leading  up  to  retirement.  We 
 were  allowed  to  pray  for  the  healing  of  his  back  and  spoke  healing 
 about  the  cracks  in  his  back.  After  this  we  asked  him  to  test  whether 
 the  pain  was  gone.  Before  prayer  he  had  trouble  bending  over,  but 
 not     anymore.     Back     pain     gone. 

 He  was  very  happy  and  thanked  us  for  our  prayers.  We  pointed  him 
 to  Jesus,  who  had  done  it,  but  he  said  that  we  had  offered  to  pray 
 for  him,  hence.  A  few  weeks  later  we  spoke  to  the  man  and  asked 
 how  his  back  was  doing.  “Better,”  he  said.  “I  am  careful  not  to  put 
 too  much  strain  on  my  back,  but  it  has  gotten  a  lot  better  since  the 
 prayer”! 




