
 Street  healing  13  januari  2024 

 We  spraken  een  vrouw,  die  aangaf  geen  pijn-  of 
 gezondheidsklachten  te  hebben.  Ze  was  op  weg  naar  de 
 sportschool  en  was  vol  energie.  Ze  vertelde  ons  dat  het  haar  opviel 
 dat  tegenwoordig  zoveel  jonge  mensen  ernstig  ziek  zijn  of  dood 
 gaan. 

 Volgens  haar  had  dat  veel  te  maken  met  de  mindset  van  de 
 mensen.  Volgens  haar  heeft  80%  van  de  mensen  tegenwoordig  een 
 verkeerde,  negatieve  mindset.  En  dit  heeft  volgens  haar  invloed  op 
 de  gezondheid  van  de  mensen.  Zij  vindt  het  belangrijk  om  positief  in 
 het  leven  te  staan.  Haar  mindset  is  positief  denken. 

 Ze  vond  het  lief  dat  wij  voor  haar  wilden  bidden  en  vroeg  ons  wat 
 het  doel  van  Street  healing  is?  Wij  vertelden  haar  dat  het  ons  doel 
 is  om  mensen  een  ontmoeting  te  geven  met  de  liefde  van  God, 
 Jezus,  door  ons  heen.  Omdat  wij  geloven  dat  een  ontmoeting  met 
 Jezus  levensveranderend  is  en  mensen  overtuigt  van  de  waarheid 
 van  het  evangelie. 

 Wij  wezen  haar  op  Paulus,  wiens  leven  totaal  veranderde  na  zijn 
 ontmoeting  met  Jezus  op  weg  naar  Damascus.  Hij  veranderde  van 
 een  vurig  bestrijder  van  het  evangelie  naar  een  van  de  grootste 
 voorstanders,  verspreiders  en  vertolkers  ervan.  Wij  deelden  onze 
 eigen  “Damascus  ervaring”,  waarbij  wij  eenzelfde  soort  ervaring 
 hadden  zoals  in  de  bijbel  in  het  boek  Handelingen  staat 
 beschreven.  Toen  verschenen  tijdens  Pinksteren  aan  de  discipelen 
 “tongen  van  vuur”,  die  zich  op  ieder  van  de  discipelen  zetten.  En 
 wat  deze  ervaring,  deze  ontmoeting  met  God  voor  impact  op  ons 
 leven  heeft  gehad. 

 De  vrouw  gaf  aan  dat  zij  ons  hier  een  beetje  kwijtraakte.  Het  ging  te 
 diep  voor  haar.  Ze  had  nog  nooit  van  Paulus  of  Pinksteren  gehoord 
 of  van  het  boek  Handelingen. 



 Volgens  haar  gaat  het  erom  dat  je  positief  in  het  leven  staat, 
 anderen  respecteert  en  de  ruimte  geeft.  Volgens  haar  maakt  het 
 daarbij  niet  uit  of  je  nu  het  Christendom,  het  Boeddisme,  de  Islam  of 
 iets  anders  aanhing,  zolang  het  er  maar  voor  zorgt  dat  je  positief  in 
 het  leven  staat.  Toen  wij  haar  vroegen  wat  ze  van  de  uitspraak  van 
 Jezus  vond,  dat  Hij  van  zichzelf  zei  dat  hij:  “de  Weg,  de  Waarheid 
 en  het  Leven  is”,  en  dat  “niemand  tot  God  komt,  dan  door  geloof  in 
 Hem”,  reageerde  ze  afkeurend.  Ze  vond  het  ook  niet  positief  dat  wij 
 zo  in  het  leven  stonden. 

 Door  dit  standpunt  in  te  nemen,  raakten  wij  haar  kwijt,  zei  ze,  en  dat 
 vond  ze  jammer,  want  ze  vond  het  verder  zo’n  fijn  gesprek!  Wij 
 vertelden  haar  dat  wij  haar  dit  uit  liefde  vertelden.  Liefde  brengt 
 dingen  naar  voren  die  wellicht  niet  leuk  zijn  om  te  horen,  niet 
 positief  klinken,  maar  wel  het  belang,  het  goede  voor  de  ander  voor 
 ogen  hebben.  Namelijk  eeuwige  redding  en  verlossing. 

 We  gaven  haar  een  Johannes  evangelie  mee,  het  traktaat  Hoe  kan 
 ik  God  leren  kennen  en  de  verwijzing  naar  de  website,  met  daarop 
 de  CHAT  functie.  Wanneer  vertelden  haar  dat  wanneer  ze  vragen 
 heeft  of  opmerkingen  heeft,  kan  ze  daarmee  direct  in  contact  met 
 ons  treden.  Dat  vond  ze  fijn  om  te  horen,  want  ze  had  een  hekel  om 
 via  de  CHAT  met  een  CHATbot  te  maken  te  hebben.  Wij  hopen  van 
 haar  te  horen! 

 We  spraken  een  groep  mensen  aan  van  twee  mannen,  drie 
 kinderen  en  een  vrouw,  die  in  een  rolstoel  zat.  Toen  wij  vroegen  of 
 wij  hen  een  vraag  mochten  stellen,  zei  één  van  de  mannen  boos 
 “als  het  maar  niet  over  Jezus  gaat!”.  Toen  hij  hoorde  dat  dat  wel  het 
 geval  is,  liep  hij  boos  door.  Enigszins  verbaasd  over  zijn  reactie, 
 vertelden  wij  de  vrouw  in  de  rolstoel  dat  wij  graag  voor  haar 
 genezing  wilden  bidden.  “O,  wat  lief,  zei  de  vrouw”. 



 Ze  reageerde  heel  positief  op  ons  verzoek  en  vertelde  dat  ze 
 geopereerd  was  aan  haar  achillespees. 
 Wij  knielden  voor  haar  neer,  legden  haar  voet  de  handen  op  en 
 spraken  genezing  uit  over  haar  voet.  Toen  wij  haar  vroegen  of  zij 
 iets  ervaarde  in  haar  voet,  zei  ze  dat  haar  voet  “licht”  aanvoelde. 

 Wij  weten  dat  dit  een  manifestatie  is  van  de  kracht  van  de  Heilige 
 Geest,  als  Hij  aan  het  werken  is.  We  zagen  aan  de  vrouw  en  de 
 man  die  haar  voortduwde,  dat  ze  geraakt  en  bemoedigd  waren  door 
 het  gebed.  Ze  vonden  het  ook  bijzonder  dat  wij  bewogenheid 
 toonden  met  haar  situatie  en  voor  haar  genezing  wilden  bidden.  We 
 gaven  haar  het  Johannes  evangelie  mee,  het  traktaat  Hoe  kan  ik 
 God  leren  kennen  en  de  kaart  Zonder  Jezus  is  Kerst  mis! 

 We  spraken  een  man,  die  vertelde  dat  hij  rugklachten  had,  vooral 
 als  hij  zwaar  werk  had  verricht.  We  vertelden  hem  dat  dit  te  maken 
 kan  hebben  met  beenlengte  verschil,  omdat  zijn  rug  bij  zware 
 belasting  dan  niet  in  balans  blijft  staan. 

 We  hebben  toen  zijn  beenlengte  gecontroleerd  en  hij  bleek 
 inderdaad  beenlengteverschil  te  hebben.  Wij  hebben  het  te  korte 
 been  bevolen  uit  te  groeien,  wat  ook  gebeurde.  De  man  zag  dit  voor 
 zijn  ogen  gebeuren  en  was  erg  onder  de  indruk.  “Ik  heb  hier  geen 
 woorden  voor”,  zei  hij  verbaast. 

 Hij  vertelde  dat  hij  al  langere  tijd  overwoog  om  de  Levende  Steen 
 Gemeente  uit  Spijkenisse  van  Edgar  Holder  te  bezoeken.  Hij  was 
 niet  gelovig,  maar  wilde  wel  in  God  geloven.  Toen  wij  hem  vroegen 
 waarom  hij  Jezus  nog  niet  had  uitgenodigd  om  in  zijn  hart  te  komen 
 wonen,  zei  hij  dat  hij  niet  wist  hoe  dat  moest?! 
 Wij  hebben  hem  toen  uitgelegd  dat  wanneer  iemand  met  zijn  hart 
 geloofd  en  met  zijn  mond  belijdt  dat  Jezus  is  wie  de  bijbel  zegt  dat 
 Hij  is,  gered  zal  worden.  Dit  wilde  hij  graag  en  toen  hebben  wij 
 samen  gebeden  en  Jezus  uitgenodigd  om  in  zijn  hart  te  komen 
 wonen. 



 Hij  voelde  zich  erg  blij  en  zei  dat  hij  de  volgende  morgen  de 
 gemeente  van  Edgar  Holder  zou  gaan  bezoeken.  Wij  gaven  hem 
 onze  lectuur  mee  en  we  namen  afscheid  van  elkaar  met  een  hug! 

 Wij  spraken  een  moslim  vrouw,  die  wij  ongeveer  een  half  jaar 
 eerder,  precies  op  dezelfde  plek,  ook  hadden  gesproken.  Zij  had 
 heel  veel  vragen  over  het  geloof  en  kon  niet  begrijpen  dat  Jezus 
 gestorven  was  voor  de  zonden  van  anderen.  Of  dat  Hij  de  zoon  van 
 God  was.  Wel  geloofde  ze  dat  Jezus  naar  de  hemel  is  gegaan  en 
 dat  Hij  als  de  Messias  terugkomt  op  aarde,  maar  niet  dat  hij  de 
 zoon  van  God  is.  We  hebben  ruim  de  tijd  genomen  om  haar  dingen 
 uit  te  leggen,  zoals  de  drie  eenheid  van  God.  Dat  God  bestaat  uit 
 drie  verschijningsvormen,  maar  dat  Hij  toch  één  God  is.  We 
 vergeleken  het  met  de  mens,  die  geschapen  is  naar  dit  beeld.  De 
 mens  is  een  geest,  met  een  ziel,  in  een  lichaam.  Drie 
 verschijningsvormen,  één  mens. 

 We  merkten  dat  onze  woorden  haar  niet  konden  overtuigen.  We 
 vroegen  haar  of  zij  Jezus  niet  persoonlijk  wilde  ontmoeten?  Ja 
 natuurlijk,  zei  ze,  maar  hoe  kan  dat  dan?  Wij  vertelden  dat  veel 
 moslims  Jezus  in  hun  droom  hebben  ontmoet.  En  dat  zij  op  de 
 website  www.isaruhallah.nl  daarvan  hun  getuigenis  geven.  Wij 
 gaven  haar  het  kaartje  van  deze  website  en  vroegen  haar  of  wij 
 voor  haar  mochten  bidden,  dat  Jezus  zich  aan  haar  zou 
 openbaren?  Dat  vond  ze  goed  en  toen  hebben  we  samen  Jezus 
 gevraagd  om  zich  aan  haar  te  openbaren  voor  wie  Hij  werkelijk  is, 
 de  zoon  van  God. 

 We  spraken  een  oudere  vrouw,  die  aangaf  gelovig  te  zijn.  Ze  had 
 geen  gezondheidsklachten,  maar  vond  het  goed  wat  wij  deden.  “Er 
 is  zoveel  duisternis  in  de  wereld  en  het  is  goed  dat  mensen,  juist  in 
 deze  tijden,  het  Licht  verspreiden”.  Wij  voelden  ons  erg  bemoedigd 
 door  haar  bemoediging. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  spraken  diverse  mensen,  die  eigenlijk  niet  goed  konden 
 uitleggen,  waarom  ze  niet  in  God  geloofden.  Ze  vertelden  ons  dat 
 zij  in  Hem  zouden  geloven  als  Hij  zou  bestaan.  “Want,  waarom 
 niet!?”.  En  zo  is  het!  Als  God  bestaat,  geeft  dit  antwoord  op  veel 
 levensvragen,  die  elk  mens  wel  heeft.  Is  er  leven  na  de  dood,  hoe  is 
 de  mens  ontstaan,  wie  ben  ik,  waarom  leef  ik? 

 God  nodigt  ieder  mens  uit  om  Hem  te  zoeken  en  Hij  belooft,  dat  Hij 
 zich  zal  laten  vinden,  wanneer  iemand  Hem  oprecht  zoekt.  “Zoekt 
 en  Gij  zult  vinden”.  Omdat  God  liefde  is  en  verlangt  naar  een  relatie 
 met  ieder  mens,  zal  Hij  nooit  iemand  dwingen  Hem  te  zoeken,  of 
 om  in  Hem  te  gaan  geloven.  Dat  gaat  in  tegen  Zijn  aard.  God  heeft 
 mensen  een  vrije  wil  gegeven.  Ook  om  te  doen  wat  tegen  Zijn  wil 
 ingaat,  zoals  het  eten  van  de  Boom  van  kennis  van  goed  en  kwaad. 
 Dat  Adam  en  Eva  de  mogelijkheid  hadden  dit  te  doen,  getuigt  van 
 God’s  verlangen  naar  een  liefdesrelatie  met  de  mens. 

 Wat  Hij  doet  is  mensen  uitnodigen,  mensen  aantrekken.  Mensen 
 jaloers  maken  op  andere  gelovigen.  Zodat  mensen  in  de  gelovige 
 iets  gaan  zien  wat  zij  ook  willen  hebben.  En  vervolgens  op 
 onderzoek  uitgaan. 
 God  laat  zich  ook  vinden  in  Zijn  woord,  de  bijbel.  Omdat  Jezus  het 
 vleesgeworden  Woord  van  God  op  aarde  is,  kun  je  stellen  dat  je 
 Jezus  leert  kennen  door  het  lezen  van  de  bijbel.  Jezus  gaat  tot  je 
 spreken,  door  het  Woord  heen.  Over  wie  Hij  is,  maar  ook  over  wie 
 jij  voor  Hem  bent  en  hoeveel  Hij  van  je  houdt. 

 Wij  spraken  een  bekende  vrouw,  die  wij  enige  maanden  ook 
 hadden  ontmoet.  Tijdens  deze  ontmoeting  vertelde  zij  ons  dat  een 
 bekende  man  van  haar  en  ons  lijdt  aan  een  ernstige  ziekte.  Wij 
 boden  toen  aan  om  voor  zijn  genezing  te  komen  bidden.  Vandaag 
 kwamen  wij  haar  weer  “toevallig”  tegen.  Wij  vroegen  haar  naar  de 
 gezondheidssituatie  van  de  man  en  zij  vertelde  ons  dat  het  redelijk 
 ging,  maar  dat  veel  nog  onzeker  is. 



 Het  feit  de  man  jonger  dan  50  jaar  is  en  vader  van  jonge  kinderen, 
 maakt  de  situatie  erg  zwaar  en  verdrietig.  Wij  vertelden  haar  dat  wij 
 geloven  dat  onze  ontmoeting  niet  toevallig  is  en  boden  opnieuw  aan 
 om  voor  de  genezing  van  de  man  te  komen  bidden.  De  vrouw 
 reageerde  hier  positief  op  en  zou  ons  aanbod  aan  de  man 
 overbrengen.  Wij  gaven  haar  onze  contactgegevens  en  wezen  haar 
 op  de  mogelijkheid  om  via  de  CHAT  functie  op  de  webstie  direct 
 met  ons  in  contact  te  treden. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  wij  enige  weken  eerder  ook  hadden 
 gesproken.  Zij  lijdt  aan  de  ziekte  van  Pfeiffer  en  we  mochten  toen 
 voor  haar  genezing  bidden.  We  vroegen  haar  hoe  het  de  afgelopen 
 weken  was  gegaan,  of  ze  zich  beter  was  gaan  voelen?  Ja,  zei  ze,  ik 
 voel  mij  inderdaad  beter  sinds  het  gebed!  Mooi  hé,  reageerden  wij 
 met  een  glimlach. 

 We  spraken  een  jongeman,  die  ons  vertelde  nooit  iets  van  de  bijbel 
 of  Jezus  te  hebben  gehoord!  De  meeste  mensen  die  wij  spreken 
 hebben  altijd  wel  een  beetje  kennis  van  het  evangelie,  maar  deze 
 jongeman  had  er  nooit  iets  over  gehoord.  Hij  was  wat  dat  betreft 
 een  blad.  Hij  had  een  beetje  haast,  dus  vroegen  wij  hem  of  wij  hem 
 in  twee  minuten  het  evangelie  mochten  uitleggen?  Dat  mocht  en  in 
 minder  dan  twee  minuten  hebben  wij  zijn  onbeschreven  blad 
 beschreven  met  God’s  Woord.  Hij  hoorde  het  met  interesse  aan  en 
 nam  ook  het  Johannes  evangelie  en  het  traktaat  mee  naar  huis. 

 Wij  spraken  een  man,  die  helemaal  in  het  zwart  gekleed  was.  Ook 
 zijn  haar  was  zwart.  Hij  had  geen  pijnklachten  en  hoorde  ons 
 verhaal  met  interesse  aan.  Het  was  een  hele  lieve  en  zachtmoedige 
 man.  Hij  nam  onze  lectuur  aan  en  zou  de  website  ook  gaan 
 bezoeken. 



 We  spraken  een  moslim  vrouw  over  Jezus.  Ze  was  een  intelligente 
 vrouw  en  gaf  blijk  dat  zij  de  bijbel  goed  kende,  geloofde  in  het 
 bijbelse  scheppingsverhaal,  de  profeten  van  het  Oude  testament,  in 
 het  bestaan  van  de  hemel,  dat  Jezus  geboren  is  uit  de  maagd 
 Maria  en  dat  Jezus  de  Messias  is,  die  naar  de  hemel  is  opgestegen 
 en  ook  weer  terug  zal  keren. 

 Maar  ze  gelooft  niet  dat  Jezus  de  zoon  van  God  is,  terwijl  ze  wel 
 gelooft  dat  hij  geboren  is  uit  de  maagd  Maria.  Volgens  haar  is  Jezus 
 niet  gekruisigd  en  is  hij  ook  niet  drie  dagen  dood  geweest.  Ze 
 gelooft  dat  God  ervoor  gezorgd  heeft  dat  iemand  die  op  Jezus  leek, 
 gekruisigd  werd.  Jezus  zou  later  levend  ten  hemel  zijn  opgenomen. 

 Wij  gaven  haar  het  kaartje  van  de  website  www.isaruhallah.nl  met 
 daarop  getuigenissen  van  ex-moslims  die  tot  de  ontdekking  zijn 
 gekomen  dat  Jezus  wel  de  zoon  van  God  is,  die  is  gekruisigd  en  uit 
 de  dood  is  opgestaan.  Ze  nam  het  kaartje  aan  en  zou  de  website 
 eens  gaan  bezoeken.  Het  Johannes  evangelie  wilde  ze  niet 
 aannemen,  omdat  ze  al  wist  wat  daarin  stond. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  aangaf  geen  pijnklachten  te  hebben  en 
 helemaal  gezond  te  zijn.  Toen  wij  haar  vertelden  waarom  wij  haar 
 dit  vroegen,  reageerde  ze  plots  geschrokken,  onze  vraag  maakte 
 duidelijk  een  hoop  los  bij  haar.  Ze  maakte  ook  direct  gelijk 
 aanstalten  om  weer  verder  te  gaan  en  merkte  daarbij  op  dat  ze  lijdt 
 aan  kanker,  maar  dat  ze  niet  wilde  dat  wij  voor  haar  genezing 
 zouden  bidden. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  spoke  to  a  woman  who  indicated  that  she  had  no  pain  or  health 
 problems.  She  was  on  her  way  to  the  gym  and  was  full  of  energy. 
 She  told  us  that  she  was  struck  by  the  fact  that  so  many  young 
 people  these  days  are  seriously  ill  or  dying. 

 According  to  her,  that  had  a  lot  to  do  with  the  mindset  of  the  people. 
 According  to  her,  80%  of  people  today  have  a  wrong,  negative 
 mindset.  And  according  to  her,  this  affects  people's  health.  She 
 believes  it  is  important  to  have  a  positive  outlook  on  life.  Her 
 mindset  is  positive  thinking. 

 She  thought  it  was  sweet  that  we  wanted  to  pray  for  her  and  asked 
 us  what  the  purpose  of  Street  healing  is?  We  told  her  that  our  goal 
 is  to  give  people  an  encounter  with  the  love  of  God,  Jesus,  through 
 us.  Because  we  believe  that  an  encounter  with  Jesus  is 
 life-changing  and  convinces  people  of  the  truth  of  the  gospel. 

 We  pointed  her  to  Paul,  whose  life  changed  completely  after  his 
 encounter  with  Jesus  on  the  road  to  Damascus.  He  changed  from 
 an  ardent  opponent  of  the  gospel  to  one  of  its  greatest  proponents, 
 propagators  and  interpreters.  We  shared  our  own  “Damascus 
 experience”,  where  we  had  the  same  kind  of  experience  as 
 described  in  the  Bible  in  the  book  of  Acts.  Then  during  Pentecost, 
 “tongues  of  fire”  appeared  to  the  disciples  and  sat  on  each  of  the 
 disciples.  And  what  impact  this  experience,  this  encounter  with  God 
 has  had  on  our  lives. 

 The  woman  indicated  that  she  had  lost  us  a  bit  here.  It  went  too 
 deep  for  her.  She  had  never  heard  of  Paul  or  Pentecost  or  the  book 
 of  Acts. 
 According  to  her,  it's  about  having  a  positive  outlook  on  life, 
 respecting  others  and  giving  them  space.  According  to  her,  it 
 doesn't  matter  whether  you  follow  Christianity,  Buddhism,  Islam  or 
 something  else,  as  long  as  it  ensures  that  you  have  a  positive 
 outlook  on  life. 



 When  we  asked  her  what  she  thought  of  Jesus'  statement  that  He 
 said  of  Himself  that  He  is  “the  Way,  the  Truth,  and  the  Life,”  and  that 
 “no  one  comes  to  God  except  by  faith  in  Him,”  she  responded 
 disapproving.  She  also  didn't  think  it  was  positive  that  we  had  this 
 approach  to  life. 

 By  taking  this  position,  we  lost  her,  she  said,  and  she  thought  that 
 was  a  shame,  because  she  otherwise  enjoyed  the  conversation! 
 We  told  her  that  we  were  telling  her  this  out  of  love.  Love  brings  up 
 things  that  may  not  be  nice  to  hear,  may  not  sound  positive,  but 
 they  do  have  the  interest  and  good  for  the  other  person  in  mind. 
 Namely  eternal  salvation  and  redemption. 

 We  gave  her  a  Gospel  of  John,  the  tract  How  can  I  get  to  know  God 
 and  a  link  to  the  website  with  the  CHAT  function.  When  told  her  that 
 if  she  has  any  questions  or  comments,  she  can  contact  us  directly. 
 She  liked  to  hear  that,  because  she  hated  having  to  deal  with  a 
 CHATbot  via  CHAT.  We  hope  to  hear  from  her! 

 We  spoke  to  a  group  of  people  consisting  of  two  men,  three 
 children  and  a  woman  who  was  in  a  wheelchair.  When  we  asked  if 
 we  could  ask  them  a  question,  one  of  the  men  said  angrily  “as  long 
 as  it's  not  about  Jesus!”.  When  he  heard  that  this  was  the  case,  he 
 continued  walking  angrily.  Somewhat  surprised  at  his  response,  we 
 told  the  woman  in  the  wheelchair  that  we  would  like  to  pray  for  her 
 healing.  “Oh,  how  sweet,”  said  the  woman. 

 She  responded  very  positively  to  our  request  and  told  us  that  she 
 had  had  surgery  on  her  Achilles  tendon. 
 We  knelt  before  her,  laid  hands  on  her  foot  and  spoke  healing  over 
 her  foot.  When  we  asked  her  if  she  felt  anything  in  her  foot,  she 
 said  her  foot  felt  “light”. 



 We  know  that  this  is  a  manifestation  of  the  power  of  the  Holy  Spirit 
 as  He  works.  We  could  tell  from  the  woman  and  the  man  pushing 
 her  that  they  were  touched  and  encouraged  by  the  prayer.  They 
 also  thought  it  was  special  that  we  showed  compassion  for  her 
 situation  and  wanted  to  pray  for  her  healing.  We  gave  her  the 
 Gospel  of  John,  the  tract  How  can  I  get  to  know  God  and  the  card 
 Christmas  is  Christmas  without  Jesus! 

 We  spoke  to  a  man  who  said  he  had  back  problems,  especially 
 when  he  had  done  heavy  work.  We  told  him  that  this  may  have  to 
 do  with  a  difference  in  leg  length,  because  his  back  does  not  remain 
 in  balance  when  subjected  to  heavy  loads. 

 We  then  checked  his  leg  length  and  it  turned  out  that  he  indeed  had 
 a  leg  length  discrepancy.  We  ordered  the  leg  that  was  too  short  to 
 grow  out,  which  it  did.  The  man  saw  this  happen  before  his  eyes 
 and  was  very  impressed.  “I  have  no  words  for  this,”  he  said  in 
 surprise. 

 He  said  that  he  had  been  considering  visiting  Edgar  Holder's  Living 
 Stone  Community  in  Spijkenisse  for  a  long  time.  He  was  not 
 religious,  but  he  wanted  to  believe  in  God.  When  we  asked  him  why 
 he  hadn't  yet  invited  Jesus  to  live  in  his  heart,  he  said  he  didn't 
 know  how  to  do  that?! 
 We  then  explained  to  him  that  when  someone  believes  with  his 
 heart  and  confesses  with  his  mouth  that  Jesus  is  who  the  Bible 
 says  He  is,  he  will  be  saved.  He  wanted  this  very  much  and  then  we 
 prayed  together  and  invited  Jesus  to  come  and  live  in  his  heart. 
 He  felt  very  happy  and  said  that  he  would  visit  Edgar  Holder's 
 congregation  the  next  morning.  We  gave  him  our  reading  material 
 and  we  said  goodbye  to  each  other  with  a  hug! 



 We  spoke  to  a  Muslim  woman  who  we  had  also  spoken  to  about  six 
 months  earlier,  in  exactly  the  same  place.  She  had  many  questions 
 about  faith  and  could  not  understand  that  Jesus  had  died  for  the 
 sins  of  others.  Or  that  He  was  the  son  of  God.  She  did  believe  that 
 Jesus  went  to  heaven  and  that  He  will  return  to  earth  as  the 
 Messiah,  but  not  that  He  is  the  son  of  God.  We  took  plenty  of  time 
 to  explain  things  to  her,  such  as  the  Trinity  of  God.  That  God 
 consists  of  three  manifestations,  but  that  He  is  still  one  God.  We 
 compared  it  to  man,  who  was  created  in  this  image.  Man  is  a  spirit, 
 with  a  soul,  in  a  body.  Three  manifestations,  one  person. 

 We  noticed  that  our  words  could  not  convince  her.  We  asked  her  if 
 she  didn't  want  to  meet  Jesus  in  person?  Yes  of  course,  she  said, 
 but  how  is  that  possible?  We  told  you  that  many  Muslims  have  met 
 Jesus  in  their  dreams.  And  they  say  so  on  the  website 
 www.isaruhallah.nl  bear  witness  to  it.  We  gave  her  the  card  from 
 this  website  and  asked  her  if  we  could  pray  for  her,  that  Jesus 
 would  reveal  Himself  to  her?  She  agreed  with  that  and  then  we 
 asked  Jesus  together  to  reveal  Himself  to  her  for  who  He  really  is, 
 the  son  of  God. 

 We  spoke  to  an  older  woman  who  indicated  that  she  was  religious. 
 She  had  no  health  problems,  but  thought  what  we  did  was  good. 
 “There  is  so  much  darkness  in  the  world  and  it  is  good  that  people, 
 especially  in  these  times,  spread  the  Light.”  We  felt  very 
 encouraged  by  her  encouragement. 

 We  spoke  to  several  people  who  could  not  really  explain  why  they 
 did  not  believe  in  God.  They  told  us  that  they  would  believe  in  Him  if 
 He  existed.  “Because,  why  not!?”  And  so  it  is!  If  God  exists,  this 
 provides  answers  to  many  life  questions  that  every  person  has.  Is 
 there  life  after  death,  how  did  man  come  into  existence,  who  am  I, 
 why  am  I  alive? 

http://www.isaruhallah.nl/


 God  invites  every  person  to  seek  Him  and  He  promises  that  He  will 
 be  found  when  someone  sincerely  seeks  Him.  "Seek  and  you  shall 
 find".  Because  God  is  love  and  desires  a  relationship  with  every 
 person,  He  will  never  force  anyone  to  seek  Him  or  to  believe  in  Him. 
 That  goes  against  His  nature.  God  has  given  people  free  will.  Also 
 to  do  what  is  against  His  will,  such  as  eating  from  the  Tree  of  the 
 knowledge  of  good  and  evil.  That  Adam  and  Eve  had  the  ability  to 
 do  this  testifies  to  God's  desire  for  a  loving  relationship  with  man. 

 What  He  does  is  invite  people,  attract  people.  Making  people 
 jealous  of  other  believers.  So  that  people  will  see  something  in  the 
 believer  that  they  also  want.  And  then  investigate. 
 God  is  also  found  in  His  word,  the  Bible.  Because  Jesus  is  the 
 Word  of  God  made  flesh  on  earth,  you  can  say  that  you  get  to  know 
 Jesus  by  reading  the  Bible.  Jesus  is  going  to  speak  to  you  through 
 the  Word.  About  who  He  is,  but  also  about  who  you  are  to  Him  and 
 how  much  He  loves  you. 

 We  spoke  to  a  well-known  woman,  whom  we  had  also  met  a  few 
 months  ago.  During  this  meeting  she  told  us  that  a  man  she  knew 
 was  suffering  from  a  serious  illness.  We  then  offered  to  come  and 
 pray  for  his  healing.  Today  we  “coincidentally”  met  her  again.  We 
 asked  her  about  the  man's  health  situation  and  she  told  us  that 
 things  were  going  reasonably  well,  but  that  much  is  still  uncertain. 
 The  fact  that  the  man  is  younger  than  50  years  old  and  the  father  of 
 young  children  makes  the  situation  very  difficult  and  sad.  We  told 
 her  that  we  believe  our  meeting  was  not  accidental  and  again 
 offered  to  come  and  pray  for  the  man's  healing.  The  woman 
 responded  positively  to  this  and  would  convey  our  offer  to  the  man. 
 We  gave  her  our  contact  details  and  pointed  out  to  her  the  option  to 
 contact  us  directly  via  the  CHAT  function  on  the  website. 



 We  spoke  to  a  woman  who  we  had  also  spoken  to  a  few  weeks 
 earlier.  She  suffers  from  glandular  fever  and  we  were  allowed  to 
 pray  for  her  healing.  We  asked  her  how  things  had  gone  over  the 
 past  few  weeks,  whether  she  had  started  feeling  better?  Yes,  she 
 said,  I  do  feel  better  since  the  prayer!  That's  great,  we  responded 
 with  a  smile. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  told  us  he  had  never  heard  anything 
 about  the  Bible  or  Jesus!  Most  people  we  speak  to  always  have 
 some  knowledge  of  the  gospel,  but  this  young  man  had  never  heard 
 anything  about  it.  He  was  a  magazine  in  that  respect.  He  was  in  a 
 bit  of  a  hurry,  so  we  asked  him  if  we  could  explain  the  Gospel  to  him 
 in  two  minutes?  That  was  allowed  and  in  less  than  two  minutes  we 
 wrote  his  blank  slate  with  God's  Word.  He  heard  it  with  interest  and 
 also  took  John's  Gospel  and  the  tract  home  with  him. 

 We  spoke  to  a  man  dressed  entirely  in  black.  His  hair  was  also 
 black.  He  had  no  complaints  of  pain  and  listened  to  our  story  with 
 interest.  He  was  a  very  sweet  and  gentle  man.  He  accepted  our 
 literature  and  would  also  visit  the  website. 

 We  spoke  to  a  Muslim  woman  about  Jesus.  She  was  an  intelligent 
 woman  and  showed  that  she  knew  the  Bible  well,  believed  in  the 
 biblical  creation  story,  the  prophets  of  the  Old  Testament,  in  the 
 existence  of  heaven,  that  Jesus  was  born  of  the  virgin  Mary  and 
 that  Jesus  is  the  Messiah,  who  has  ascended  into  heaven  and  will 
 return  again. 

 But  she  does  not  believe  that  Jesus  is  the  son  of  God,  while  she 
 does  believe  that  he  was  born  of  the  virgin  Mary.  According  to  her, 
 Jesus  was  not  crucified  nor  was  he  dead  for  three  days.  She 
 believes  that  God  arranged  for  someone  who  looked  like  Jesus  to 
 be  crucified.  Jesus  is  said  to  have  been  ascended  alive  into  heaven 
 later. 



 We  gave  her  the  card  from  the  website  www.isaruhallah.nl 
 containing  testimonies  from  ex-Muslims  who  have  discovered  that 
 Jesus  is  the  son  of  God,  who  was  crucified  and  rose  from  the  dead. 
 She  took  the  card  and  said  she  would  visit  the  website.  She  did  not 
 want  to  accept  John's  gospel  because  she  already  knew  what  it 
 said. 

 We  spoke  to  a  woman  who  indicated  that  she  had  no  pain 
 complaints  and  that  she  was  completely  healthy.  When  we  told  her 
 why  we  asked  her  this,  she  suddenly  reacted  with  shock,  our 
 question  clearly  stirred  a  lot  in  her  mind.  She  also  immediately 
 prepared  to  move  on,  noting  that  she  was  suffering  from  cancer,  but 
 that  she  did  not  want  us  to  pray  for  her  healing. 
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