Street healing 5 juni 2021

We spraken vandaag een jonge man, die op weg was naar de sportschool. Hij is Nederlander
en vertelde dat hij geinteresseerd is in de Islam. Hij vertelde dat veel van zijn vrienden
Moslim zijn en dat de waarden en normen van de Islam hem aanspraken. Als een soort
richtlijn om te leven.

Hij geloofde niet in een God en was 00k niet echt geinteresseerd om dat te onderzoeken.
Verder vertelde hij dat hij na het sporten altijd last had van zijn linkerknie en daar mochten
wij wel voor bidden. We hebben voor zijn knie gebeden, voor compleet herstel en genezing.

Terwijl wij nog wat aan het napraten waren, kwam net een vriend van hem de sportschool
uitgelopen. Wij vroegen hem of hij soms pijnklachten had en hij vertelde dat hij altijd rugpijn
heeft na het sporten in zijn onderrug. Toen wij vroegen of hij soms beenlengte verschil heeft,
antwoorde hij bevestigend. Hij zei dat hij daarvoor een zooltje had, maar dat eigenlijk nooit
droeg.

Wij vroegen of wij voor zijn been mochten bidden, zodat het zou uitgroeien en hij geen
rugklachten meer zou hebben na het sporten. Dat vond hij goed en onder toeziend oog van
zijn vriend groeide zijn been uit. "Wanneer wij hierna geen pijn meer hebben in onze knie en
rug, gaan wij gelijk naar de kerk!", zeiden ze met een lach. Wij wezen hen erop dat het God
daar niet zozeer om gaat, kerkbezoek. Maar dat zij op zoek gaan naar Hem persoonlijk. We
gaven hen een Johannes evangelie mee en het boekje Nieuw leven. Wanneer de pijnklachten
weg waren, zouden ze ons dat via de website laten weten.

We spraken vandaag ook Leo (=fictieve naam, zie verslag 29 mei jl.), die na gebed van zijn
rugklachten af was. Hij vertelde dat zijn vrouw, familie en collega’'s hem steeds voor gek
verklaren wanneer hij hun vertelt dat hij gebed geen rugklachten meer heeft. Hij zei ons
vandaag opnieuw dat hij niet gelovige is, maar dat hij absoluut gelooft dat na het gebed enige
maanden geleden, waarbij zijn been uitgroeide, hij geen rugklachten meer heeft gehad. Ook
niet na zware arbeid.

Verder merkte hij op hij dat het beter ging met zijn longen. Enige maanden geleden hebben
wij gebeden voor zijn longen, omdat hij elke ochtend flink moest hoesten. Artsen konden
niets vinden. Enige tijd na dit gebed werd hij erbij bepaald dat zijn overgewicht hier wel eens
mee te maken kon hebben. Sindsdien is hij 20 kilo afgevallen en heef hij minder last van zijn
longen en hoesten in de ochtend.

Toen wij hem vroegen hoe hij erbij gekomen was dit verband te leggen, wist hij dat niet
precies. Hij werd er gewoon sterk bij bepaald. Wij vertelden hem dat wij geloven dat God dit
aan hem duidelijk heeft gemaakt, omdat sommige gezondheidsklachten met onze leefstijl te
maken hebben. Dit geloofde hij ook, zei hij. Hij had immers deze klachten al 5 jaar en had
nooit de link gelegd met overgewicht. Tot kort na het gebed.

We spraken een vrouw, die vertelde flink last te hebben van een pijnlijke knie. Ze was
onlangs aan haar knie geopereerd en had nog steeds flink pijn. Pijnniveau 6 op de schaal van
10. Ze geloofde niet in God en ook niet dat Hij haar kon genezen. Maar we mochten voor haar
knie bidden.



Terwijl we genezen van de knie bevolen en alle pijn bevolen te verdwijnen, zei ze dat ze
allemaal prikken in haar knie voelde. Tintelingen. Wij zeiden dat ze de kracht van de Heilige
Geest voelde, die haar knie aan het genezen was.

Dit vond ze heel bijzonder om te ervaren. We vroegen haar om een stukje te gaan lopen om
het te testen en ze zei dat de pijn minder was, nu een 5. We hebben nog een keer gebeden,
waarna de pijn weer minder werd. Ze was behoorlijk verbaast en had duidelijk niet verwacht
dat het gebed zou werken.

Ze vertelde dat ze een broer heeft die dominee is, van de "zware kant", zei ze. Daar had ze
niet zoveel mee, met dat zware, zei ze. We vertelden haar dat het God gaat om de relatie met
de mens te herstellen, omdat er scheidingtussen God en de mens is gekomen door de zonde
van de mens. En dat Jezus voor deze zonde de straf heeft gedragen. En dat door geloof in wat
Jezus heeft gedaan, de verbroken relatie met God weer hersteld wordt. We gaven haar een
exemplaar van het JE en NL. De vrouw was duidelijk verrast door deze ontmoeting.

We spraken een oudere vrouw, die in een soort combinatie rollator/rolstoel zat. Ze was hier op
vakantie en kwam uit Tilburg en wachtte op haar dochter, die iets verder op aan het winkelen
was. Ze vertelde ons dat ze aan reuma leidt en veel pijn heeft in haar handen en haar rechter
knie. Verder zei ze dat ze gelovig is en altijd klaar staat voor anderen.

Dat er nu iemand klaar wilde staan voor haar, vond zij erg fijn en ze wilde graag gebed. Na
twee keer bidden voelde haar handen duidelijk beter. Minder pijnlijk en stijf. Tijdens het
gebed kwam haar dochter ook terug en die vroeg zich af of het wel goed ging met haar
moeder. Immers, haar moeder had haar ogen dicht en wij hadden onze hand op haar schouder.
Toen we vertelden dat we voor haar aan het bidden waren, was ze gerustgesteld. De moeder
dankte ons later voor het gebed en voor de bemoediging.

We spraken een ouder echtpaar, waarvan de man in een rolstoel zat. Hij had een zuurstof
apparaat, dat was aangesloten op een mondstuk. Hij vertelde dat hij lijdt aan COPD, een
longziekte. Ze zijn beiden gelovig en vonden het goed wat wij deden. Ze vertelden ons dat zij
vroeger ook elke vrijdag gingen evangeliseren.

We spraken over diverse zaken en hebben genezing uitgesproken over zijn longen. We
hebben ze een traktaat gegeven met de link naar de website en gewezen op de mogelijkheid
om meer gebed te krijgen, mochten zij hier prijs op stellen. "Jullie zijn goed bezig", zei de
man terwijl we weer verder liepen.

De vorige keer hadden we gebeden voor een vrouw met een pijnlijke enkel. Ze had haar
enkelbanden gescheurd en had daar flink pijn aan. We kwamen haar vandaag weer tegen en
vroegen haar hoe het ging en ze vertelde dat het langzaam beter ging. De vorige keer hadden
we kort voor haar voet gebeden, waarbij ze de kracht van God had ervaren in de vorm van
warmte.

Maar ze had daarna niet echt herstel ervaren, zei ze. We vertelden haar dat we geloofden dat
wanneer wij meer tijd hadden gekregen, God waarschijnlijk meer had kunnen doen. Dat kon
ze zich ook wel voorstellen, maar ze vond het best ongemakkelijk om zo in het openbaar voor
zich te laten bidden. Wel nam ze het traktaat Goed nieuws aan, met de link naar de website.



Op de terugweg zagen we een vrouw met haar hond lopen. Wij zijn in het verleden meerdere
keren door God bepaald bij deze vrouw. Wij ervaren daarbij steeds Zijn liefde en
bewogenheid voor haar en Zijn verlangen om zich aan haar te openbaren. Deze vrouw komen
wij regelmatig tegen in de polders rondom Hellevoesluis, waar zij veel loopt, samen met haar
hond.

Vandaag zagen wij haar dus weer lopen en er was een mogelijkheid om de auto langs de weg
te parkeren om haar aan te spreken. Tijdens dit gesprek deelden wij God's liefde en
bewogenheid voor haar en kort het evangelie. Wij vroegen haar of zij het Johannes evangelie
en het boekje Nieuw leven wilde aannemen en dat wilde ze. Ook vroegen wij of zij soms
genezing nodig had, maar dat was niet nodig.

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen van deze dag!

Wees bemoedigd!



