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 We  liepen  op  een  vrouw  af,  die  rustig  op  een  bankje  van  het  zonnetje 
 aan  het  genieten  was.  We  vroegen  of  zij  last  had  van  pijnklachten  en  ze 
 vertelde  dat  ze  pijn  in  haar  nek  en  haar  heup  had.  We  mochten  voor 
 haar     bidden     en     begonnen     met     genezing     uit     te     spreken     over     haar     nekpijn. 

 Na  het  gebed  was  er  duidelijk  iets  gebeurd,  want  nadat  ze  in  het  begin 
 een  beetje  afwachtend  op  ons  had  gereageerd,  begon  ze  te  glimlachen 
 en  ronduit  te  vertellen  over  haar  bewogen  leven.  Over  de  geestelijke 
 nood  in  haar  leven.  Over  de  opnames  in  psychiatrische  instellingen,  over 
 haar  zelfmoordpogingen.  Ze  liet  ons  één  van  haar  armen  zien,  die  onder 
 de  snijwonden  zat  door  automutilatie  (snijden).  “En  dat  is  nog  maar  één 
 arm,     zei     ze”. 

 De  laatste  tijd  ging  het  wat  beter  met  haar  ,vertelde  ze.  Ze  wilde  ook  niet 
 meer  dood,  ze  wilde  leven.  Ook  had  ze  een  zus,  die  zich  een  aantal 
 jaren  geleden  had  laten  dopen,  door  onderdompeling.  Dus  ze  kende  de 
 bijbel  wel.  Ook  vertelde  ze  dat  er  in  haar  familie  mensen  met  diverse 
 stoornissen  waren.  Onder  andere  borderline.  Nadat  wij  haar 
 levensverhaal  hadden  aangehoord,  werden  we  doordrongen  van  het  feit 
 dat  deze  vrouw  vooral  emotionele  en  geestelijke  genezing  en  bevrijding 
 nodig     had. 

 Dit  klikte  met  haar  en  we  vroegen  haar  dan  ook  of  we  hiervoor  mochten 
 bidden  en  dat  mocht.  We  mochten  naast  haar  op  het  bankje  komen 
 zitten  en  hebben  onze  hand  op  haar  hoofd  gelegd.  Wij  hebben  God΅s 
 vrede,  waarheid,  genezing  en  identiteit  uitgesproken  over  haar  denken. 
 De  machten  van  het  kwaad,  van  dood  en  vernietiging,  die  haar  hadden 
 aangezet  tot  zelfmoord  en  zelfmutulatie,  in  Jezus  naam  aangesproken 
 en  verbroken  over  haar  leven.  De  geslachtsgebonden  machten  ook  over 
 haar  leven  verbroken.  God’s  liefde,  vrede,  genezing  en  identiteit  over 
 haar  leven  in  gebed  geproclameerd  en  vrijgezet.  Na  het  gebed  hebben 
 we  nog  nagesproken,  haar  bemoedigd.  Aangemoedigd  om  dicht  bij  God 
 te     leven.     Om     Hem     toe     te     laten     in     haar     leven. 



 Omdat  God  een  verbroken  en  verbrijzeld  hart  niet  veracht.  Hij  is  een 
 God  die  zich  ontfermt  over  de  nood  van  een  mens,  Hij  zal  het  geknakte 
 riet  niet  verbreken  en  de  walmende  vlaspit  niet  uitdoven.  Zij  kan  met  al 
 haar  nood  en  pijn  bij  Hem  terecht.  Na  onze  ontmoeting  namen  we 
 afscheid.     We     mochten     haar     een     hug     geven. 

 Aan  de  buitenkant  zien  wij  vaak  niet  welke  nood  een  mens  bij  zich 
 draagt.  Ook  in  dit  geval.  Maar  op  het  moment  dat  wij  op  mensen 
 afstappen  en  met  hen  in  gesprek  gaan  over  Jezus,  gebeurt  er  iets 
 bijzonders.  Wordt  God  manifest  door  zijn  Geest,  en  hebben  mensen  een 
 ontmoeting  met  God,  die  Liefde  is,  door  ons  heen.  En  het  is  deze  Liefde 
 en  deze  Liefde  alleen,  die  het  gebroken  hart  kan  oprichten,  die  het  gat  in 
 het  hart  van  de  mens  kan  vullen.  Die  heelt  wat  kapot  is.  Die  leven 
 brengt,     waar     dood     heerst. 

 We  spraken  een  man,  die  zich  in  een  rolstoel  voortbewoog.  Wij  vroegen 
 hem  wat  hij  mankeerde  en  hij  vertelde  ons  dat  hij  zijn  voet  had 
 gebroken.  Hij  had  ook  best  veel  pijn  aan  die  voet,  pijnniveau  6  op  de 
 schaal  van  0-10.  We  mochten  voor  hem  bidden  en  na  één  keer  bidden 
 zakte  de  pijn  van  een  6  naar  een  3.  “Ja,  er  gebeurt  wel  iets  in  mijn  voet”, 
 zei     hij     verwonderd.     “De     voet     voelt     ook     lichter”. 
 Na  nog  een  keer  bidden  werd  de  pijn  weer  minder.  “Ik  moet  nu  gaan, 
 want  ik  heb  een  haast,  maar  bedankt  voor  het  gebed”,  sloot  hij  af.  Wij 
 gaven  hem  een  exemplaar  van  het  Johannes  evangelie  en  het  boekje 
 Hoe  kan  ik  God  leren  kennen?  En  nodigde  hem  uit  de  website  te 
 bezoeken. 

 We  spraken  een  jonge  vrouw,  die  in  beide  oren  een  kruis  droeg.  Ze  had 
 geen  pijnklachten  en  we  raakten  in  gesprek.  We  vroegen  haar  of  ze  in 
 God  geloofde,  aangezien  ze  de  kruisen  droeg.  Ze  vertelde  ons  dat  ze 
 wel  in  haar  Hogere  macht  gelooft,  maar  niet  in  een  persoonlijke  God,  die 
 je  persoonlijk  kunt  kennen.  Waarmee  je  een  relatie  kunt  hebben.  Ze  kon 
 zich  ook  geen  beeld  van  God  vormen,  zei  ze.  Wij  vertelden  haar  dat 
 Jezus  over  zichzelf  zei  dat  “wie  mij  heeft  gezien,  heeft  God  gezien”. 
 Daarmee  verwees  Jezus  niet  naar  zijn  lichaam,  maar  naar  zijn 
 persoonlijkheid.  Hoe  hij  reageerde  op  mensen.  Hoe  hij  sprak,  hoe  hij 
 onderwees,     hoe     hij     met     mensen     omging. 



 Hij  liet  daarmee  de  persoonlijkheid  van  God  zien.  De  bijbel  zegt  daar 
 verder  over  dat  Jezus  de  afdruk  van  God  was  in  het  vlees.  Hier  kon  de 
 jonge  vrouw  wel  wat  mee.  Het  idee  dat  God  een  persoonlijkheid  is 
 waarmee  je  een  relatie  kunt  hebben,  sprak  haar  wel  aan.  We  verwezen 
 haar  naar  de  website  en  gaven  haar  een  JE  en  het  boekje  Hoe  kan  ik 
 God  leren  kennen  mee.  Om  haar  te  helpen  een  beeld  te  vormen  van 
 God. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  al  twintig  jaar  last  te  hebben  van  zijn 
 knie,  als  gevolg  van  het  feit  dat  hij  als  kind  erg  snel  was  gegroeid.  Ook 
 had  hij  al  5  jaar  last  van  zijn  linkerenkel,  vanaf  het  moment  dat  hij  tijdens 
 een  voetbaltraining  door  zijn  enkel  was  gegaan.  We  mochten  voor  hem 
 bidden  en  tijdens  het  gebed  voelde  hij  tintelingen  in  zijn  knie  en  enkel. 
 Ook  voelde  hij  direct  dat  er  kracht  vrijkwam  in  zijn  enkel  en  knie.  Dit  is 
 een  teken  dat  de  Geest  van  God,  de  Heilige  Geest,  hem  aan  het 
 genezen  was.  Na  het  gebed  was  hij  pijnvrij  in  zijn  enkel  en  knie.  De  man 
 was  gelovig  en  was  duidelijk  aangeraakt  en  bemoedigd  door  zijn 
 genezing.  We  hebben  zijn  getuigenis  op  video  opgenomen.  Dit  kun  je 
 zien     op     de     start     pagina     van     de     website. 

 We  spraken  een  man  die  enkele  jaren  geleden  een  ongeluk  had  gehad 
 en  daaraan  rugklachten  had  overgehouden.  We  hebben  zijn 
 beenlengtes  gecontroleerd  en  één  been  was  langer  dan  het  andere.  We 
 hebben  gebeden  dat  het  been  zou  uitgroeien  en  dat  gebeurde.  De  man 
 vertelde  dat  hij  agnost  was,  hetgeen  betekent  dat  hij  gelooft  dat  de  mens 
 niet  zeker  kan  weten  of  het  bovennatuurlijke,  inclusief  een  God,  kan 
 bestaan. 

 HIj  had  ervaringen  met  alternatieve  genezers,  waaronder  Reiki, 
 vanwege  zijn  rugklachten.  Hij  stond  open  voor  het  evangelie  en  we 
 hadden  hierover  een  vrij  lang  gesprek.  Hij  vertelde  ons  dat  hij  sinds  het 
 ongeluk  ook  last  heeft  van  oorsuizen,  en  als  God  dat  nu  zou  genezen, 
 zou  dat  voor  hem  wel  een  enorme  bevestiging  zijn  dat  God  bestaat.  We 
 hebben  genezing  uitgesproken  over  zijn  gehoor  en  hij  vertelde  dat  hij  in 
 het  gebied  waar  hij  geopereerd  was  aan  zijn  oor,  tintelingen  had 
 gevoeld.  Hij  kon  ter  plekke  niet  goed  testen  of  het  oorsuizen  weg  was, 
 omdat     het     nogal     lawaaierig     was     op     dat     moment. 



 We  spraken  af  dat  wanneer  hij  thuis  zou  zijn  en  de  klachten  weg  waren, 
 dat  hij  ons  via  de  contactpagina  van  de  website  een  berichtje  zou  sturen. 
 Wij     zijn     benieuwd. 

 We  spraken  een  man,  die  aangaf  ziek  te  zijn,  maar  niet  te  willen  zeggen 
 aan  welke  ziekte  hij  leed.  Hij  vertelde  ons  dat  hij  gelovig  was  en  elke 
 week  naar  de  kerk  ging.  Toen  wij  vroegen  of  wij  voor  zijn  genezing 
 mochten  bidden,  vroeg  hij  ons  om  ook  voor  zijn  dochtertje  te  bidden.  Hij 
 vertelde  dat  zij  leed  aan  een  dodelijke  ziekte,  maar  wilde  ons  niet 
 vertellen     welke     ziekte     dat     was. 

 Wij  hebben  genezing  bevolen  van  beide  lichamen.  De  ziektes  in  Jezus 
 naam  opdracht  gegeven  hun  lichaam  direct  te  verlaten.  Na  het  gebed 
 moedigden  wij  hem  aan  om  in  geloof  te  gaan  staan  wat  betreft  hun 
 genezing.  De  bijbel  leert  ons  namelijk  dat  “door  Jezus’  striemen,  wij  ZIJN 
 genezen”.  Dat  vraagt  van  een  gelovige  om  geloof.  Geloof  in  datgene  wat 
 de  bijbel  zegt.  Om  te  geloven  dat  je  genezen  bent,  ook  al  voel  je  de 
 ziekte  in  je  lichaam,  ook  al  zegt  de  arts  dat  je  ziek  bent  en  niet  beter  zult 
 worden.  Wij  stellen  daarmee  het  Woord  van  God,  de  bijbel,  dat  zegt  “je 
 bent  genezen”,  boven  het  feit,  dat  het  lichaam  ziek  is.  Dus  Woord  boven 
 feit. 

 God  beweegt  namelijk  alleen  op  geloof.  Vertrouwen  in  Hem.  Geloof 
 activeert  Gods  genezende  kracht.  Wij  moedigde  de  man  daarom  aan  om 
 God  vanaf  nu  elke  dag  te  gaan  danken  voor  de  genezing  van  hemzelf  en 
 van  zijn  dochter.  In  geloof.  Deze  bijbelse  boodschap  sprak  de  man 
 duidelijk  aan.  “Dat  ga  ik  doen!”,  zei  hij.  Wij  vertelden  hem  dat  hij  ons  ook 
 altijd  via  de  website  kan  benaderen  voor  extra  gebed  voor  hem  en  zijn 
 dochter. 

 We  spraken  een  vrouw,  die  aangaf  helemaal  gezond  te  zijn.  Ze  geloofde 
 niet  in  het  bestaan  van  een  liefdevolle,  persoonlijke  God,  vanwege  alle 
 ziekte,  dood  en  pijn  in  de  wereld.  “Als  God  dan  zo  liefdevol  is  zoals  de 
 bijbel  dat  stelt,  dan  had  Hij  allang  iets  aan  deze  ellende  gedaan”,  merkte 
 zij  op.  Wij  vertelden  haar  in  vogelvlucht  dat  God  in  Jezus  die  oplossing 
 had  gegeven.  Dat  de  dood,  ziekte  en  pijn  het  gevolg  waren  van  de 
 keuze     van     de     mens. 



 Dat  God  de  mens  de  mogelijkheid  van  keuze  heeft  gegeven,  omdat  Hij 
 een  liefdesrelatie  met  hen  wil.  En  een  liefdesrelatie  zonder  vrije  keuze, 
 zonder  vrije  wil,  is  niet  mogelijk.  De  mens  koos  tegen  de  wil  van  God  in 
 om  van  de  vrucht  van  de  boom  van  kennis  van  goed  en  kwaad  te  eten. 
 God  had  gezegd  dat  niet  te  doen,  omdat  ze  dan  zouden  sterven. 
 Geestelijk     sterven. 
 De  relatie  met  God,  die  leven  is,  zou  dan  namelijk  verbroken  worden.  En 
 dat     is     gebeurd. 

 Toch  besloot  de  mens  ervan  te  eten  en  daarmee  kwamen  dood,  ziekte 
 en  pijn  de  schepping  binnen.  En  werd  de  relatie  met  God  verbroken. 
 Omdat  God  een  heilige  God  is,  kan  hij  deze  daad  van  de  mens  niet  door 
 de  vingers  zien.  Net  als  een  rechter  een  straf  oplegt  aan  iemand  die  de 
 wet  overtreedt,  moet  God  de  mens  straffen  voor  het  overtreden  van  Zijn 
 wet.  En  daarvoor  is  Jezus  dus  gekomen,  om  deze  straf  op  zich  te 
 nemen,  zonder  dat  hij  die  straf  verdiende.  Hij  had  namelijk  tijdens  zijn 
 leven  hier  op  aarde  niet  gezondigd.  En  zoals  de  dood  de  schepping  in 
 kwam  door  één  mens,  zo  kwam  Gods  redding  ook  door  één  mens, 
 Jezus. 

 Een  jonge,  gelovige  vrouw  vertelde  ons  dat  ze  in  de  winter  veel  last 
 heeft  van  vervelende  allergieẽn,  die  leiden  tot  huiduitslag,  met  name  in 
 haar  gezicht.  We  hebben  haar  de  handen  opgelegd  en  de  allergieẽn 
 bevolen  haar  lichaam  te  verlaten.  Na  het  gebed  vroegen  we  haar  of  ze 
 iets     ervaarde,     waarop     ze     zei:     “Het     voelt     goed!”. 

 Een  man  zat  in  het  midden  van  het  plein  lekker  van  het  zonnetje  te 
 genieten.  Hij  had  geen  gezondheidsklachten,  was  niet  gelovig,  maar 
 vond  het  wel  goed  wat  wij  deden.  “Collega’s  van  mij  deden  dit  vroeger 
 ook,  bidden  voor  de  zieken  op  straat”,  zei  hij.  “Dat  vond  ik  heel  goed”. 
 Wij  nodigden  hem  uit  de  website  eens  te  bezoeken  en  om  onze  lectuur 
 te     lezen.     Dat     zou     hij     doen. 

 We  spraken  een  jonge  knul,  die  een  pijnlijke  knie  had,  als  gevolg  van 
 een  val.  Pijn  2  op  de  schaal  van  1-10.  Na  twee  keer  bidden  was  alle  pijn 
 weg.  Hij  had  haast,  hij  moest  naar  zijn  vrienden,  maar  zou  zeker  de 
 website     eens     bezoeken! 



 Diverse  jonge  mensen  gesproken,  die  eigenlijk  nooit  echt  stil  hadden 
 gestaan  bij  het  bestaan  van  God.  Eigenlijk  zonder  reden.  Gewoon, 
 omdat  ze  niet  christelijk  zijn  opgevoed,  of  omdat  het  nooit  echt  op  hun 
 pad  is  gekomen.  Velen  daarvan  weten  niet  precies  wat  het  evangelie 
 inhoudt  of  waarom  ze  niet  geloven.  Ze  hebben  er  nooit  onderzoek  naar 
 gedaan.  Wij  deelden  ons  getuigenis,  waarin  wij  vertelden  hoe  wij  God  op 
 jonge  leeftijd  gezocht  hebben.  En  gevonden  hebben.  Dat  wanneer  je  op 
 zoek  gaat  naar  God,  Hij  zich  laat  vinden.  De  bijbel  leert  ons  dat  Hij  een 
 beloner  is  van  hen  die  Hem  zoeken.Wij  moedigden  hen  aan  om  te  gaan 
 onderzoeken  of  Hij  bestaat.  En  om  hen  daarbij  te  helpen  krijgen  ze  van 
 ons  een  Johannes  evangelie  en  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren 
 kennen. 

 We  spraken  een  jonge  man,  die  diverse  tatoeages  had.  Eén  ervan 
 getuigde  dat  hij  nederigheid  hoog  in  zijn  vaandel  had  staan.  Er  stond 
 “humble”.  Hij  had  een  gelovige  oma  en  had  vrienden  die  geloofden. 
 Sommigen  daarvan  waren  moslim.  We  deelden  hem  ons  getuigenis  en 
 nodigden  hem  uit  via  een  kaartje  om  de  website  www.isaruhallah.nl  eens 
 te  bezoeken.  Op  die  website  staan  getuigenissen  van  moslims  die  Jezus 
 hebben     leren     kennen     als     meer     dan     een     geliefde     profeet. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  walked  up  to  a  woman  who  was  quietly  enjoying  the  sun  on  a  bench. 
 We  asked  if  she  suffered  from  pain  and  she  said  she  had  pain  in  her 
 neck  and  hip.  We  were  allowed  to  pray  for  her  and  started  to  speak 
 healing     about     her     neck     pain. 

 After  the  prayer  something  had  clearly  happened,  because  after  initially 
 responding  to  us  a  bit  expectantly,  she  started  to  smile  and  talk  frankly 
 about  her  eventful  life.  About  the  spiritual  need  in  her  life.  About  the 
 admissions  to  psychiatric  institutions,  about  her  suicide  attempts.  She 
 showed  us  one  of  her  arms,  which  was  covered  in  cuts  from  self-harm 
 (cutting).     “And     that's     just     one     arm,”     she     said. 

 She  said  things  have  been  a  little  better  lately.  She  didn't  want  to  die 
 anymore,  she  wanted  to  live.  She  also  had  a  sister  who  was  baptized  by 
 immersion  several  years  ago.  So  she  did  know  the  Bible.  She  also  said 
 that  there  were  people  in  her  family  with  various  disorders.  Including 
 borderline.  After  hearing  her  life  story,  we  became  aware  that  this 
 woman     especially     needed     emotional     and     spiritual     healing     and     liberation. 

 This  clicked  with  her  and  we  asked  her  if  we  could  pray  about  this  and 
 we  did.  We  were  allowed  to  sit  next  to  her  on  the  bench  and  put  our 
 hands  on  her  head.  We  have  spoken  God's  peace,  truth,  healing  and 
 identity  over  her  thinking.  The  powers  of  evil,  of  death  and  destruction, 
 that  had  driven  her  to  suicide  and  self-mutation,  were  addressed  and 
 broken  over  her  life  in  Jesus'  name.  The  gendered  powers  over  her  life 
 were  also  broken.  God's  love,  peace,  healing  and  identity  over  her  life 
 proclaimed  and  released  in  prayer.  After  the  prayer  we  talked  and 
 encouraged     her.     Encouraged     to     live     close     to     God.     To     let     Him     into     her     life. 

 Because  God  does  not  despise  a  broken  and  contrite  heart.  He  is  a  God 
 who  has  compassion  on  man's  need,  He  will  not  break  the  bruised  reed 
 or  extinguish  the  smoking  flax.  She  can  go  to  Him  with  all  her  need  and 
 pain.  After  our  meeting  we  said  goodbye.  We  were  allowed  to  give  her  a 
 hug. 



 On  the  outside  we  often  do  not  see  what  need  a  person  carries.  Also  in 
 this  case.  But  the  moment  we  approach  people  and  talk  to  them  about 
 Jesus,  something  special  happens.  God  becomes  manifest  through  his 
 Spirit,  and  people  have  an  encounter  with  God,  who  is  Love,  through  us. 
 And  it  is  this  Love  and  this  Love  alone  that  can  lift  the  broken  heart,  that 
 can  fill  the  hole  in  man's  heart.  It  heals  what  is  broken.  Who  brings  life 
 where     death     reigns. 

 We  spoke  to  a  man  who  moved  around  in  a  wheelchair.  We  asked  him 
 what  was  wrong  with  him  and  he  told  us  that  he  had  broken  his  foot.  He 
 also  had  quite  a  lot  of  pain  in  that  foot,  pain  level  6  on  the  scale  of  0-10. 
 We  were  allowed  to  pray  for  him  and  after  one  prayer  the  pain  dropped 
 from  a  6  to  a  3.  “Yes,  something  is  happening  in  my  foot,”  he  said  in 
 amazement.     “The     foot     also     feels     lighter.” 
 After  praying  again  the  pain  subsided  again.  “I  have  to  go  now  because 
 I'm  in  a  hurry,  but  thank  you  for  the  prayer,”  he  concluded.  We  gave  him 
 a  copy  of  John's  Gospel  and  the  booklet  How  Can  I  Get  to  Know  God? 
 And     invited     him     to     visit     the     website. 

 We  spoke  to  a  young  woman  who  wore  a  cross  in  both  ears.  She  had  no 
 complaints  of  pain  and  we  started  talking.  We  asked  her  if  she  believed 
 in  God  since  she  was  carrying  the  crosses.  She  told  us  that  she  believes 
 in  her  Higher  Power,  but  not  in  a  personal  God,  who  you  can  know 
 personally.  That  you  can  have  a  relationship  with.  She  also  couldn't  form 
 an  image  of  God,  she  said.  We  told  her  that  Jesus  said  of  himself  that 
 “he  who  has  seen  me  has  seen  God.”  Jesus  was  not  referring  to  his 
 body,  but  to  his  personality.  How  he  responded  to  people.  How  he 
 spoke,     how     he     taught,     how     he     interacted     with     people. 
 He  thereby  showed  the  personality  of  God.  The  Bible  further  says  that 
 Jesus  was  the  imprint  of  God  in  the  flesh.  The  young  woman  could  do 
 something  with  this.  The  idea  that  God  is  a  personality  with  whom  you 
 can  have  a  relationship  appealed  to  her.  We  referred  her  to  the  website 
 and  gave  her  a  JE  and  the  booklet  How  can  I  get  to  know  God.  To  help 
 her     form     an     image     of     God. 



 We  spoke  to  a  man  who  indicated  that  he  had  been  suffering  from  knee 
 problems  for  twenty  years,  as  a  result  of  the  fact  that  he  had  grown  very 
 quickly  as  a  child.  He  had  also  had  problems  with  his  left  ankle  for  5 
 years,  ever  since  he  sprained  his  ankle  during  football  training.  We  were 
 allowed  to  pray  for  him  and  during  the  prayer  he  felt  tingling  in  his  knee 
 and  ankle.  He  also  immediately  felt  that  strength  was  being  released  in 
 his  ankle  and  knee.  This  is  a  sign  that  the  Spirit  of  God,  the  Holy  Spirit, 
 was  healing  him.  After  the  prayer  he  was  pain  free  in  his  ankle  and  knee. 
 The  man  was  a  believer  and  was  clearly  touched  and  encouraged  by  his 
 healing.  We  videotaped  his  testimony.  You  can  see  this  on  the  home 
 page     of     the     website. 

 We  spoke  to  a  man  who  had  an  accident  a  few  years  ago  and  was  left 
 with  back  problems.  We  checked  his  leg  lengths  and  one  leg  was  longer 
 than  the  other.  We  prayed  for  the  leg  to  grow  out  and  it  did.  The  man 
 said  he  was  agnostic,  meaning  he  believes  that  humans  cannot  know  for 
 sure     whether     the     supernatural,     including     a     God,     can     exist. 

 He  had  experiences  with  alternative  healers,  including  Reiki,  because  of 
 his  back  problems.  He  was  open  to  the  gospel  and  we  had  quite  a  long 
 conversation  about  this.  He  told  us  that  he  has  also  suffered  from 
 tinnitus  since  the  accident,  and  if  God  were  to  cure  that  now,  it  would  be 
 a  huge  confirmation  for  him  that  God  exists.  We  pronounced  healing  on 
 his  hearing  and  he  reported  that  he  had  felt  tingling  in  the  area  where  he 
 had  surgery  on  his  ear.  He  could  not  properly  test  on  the  spot  whether 
 the     tinnitus     had     disappeared,     because     it     was     quite     noisy     at     that     time. 
 We  agreed  that  when  he  was  home  and  the  complaints  had 
 disappeared,  he  would  send  us  a  message  via  the  contact  page  of  the 
 website.     We     are     curious. 

 We  spoke  to  a  man  who  indicated  that  he  was  ill,  but  did  not  want  to  say 
 what  illness  he  was  suffering  from.  He  told  us  that  he  was  religious  and 
 went  to  church  every  week.  When  we  asked  if  we  could  pray  for  his 
 healing,  he  asked  us  to  also  pray  for  his  daughter.  He  told  us  that  she 
 was  suffering  from  a  fatal  disease,  but  would  not  tell  us  what  disease  it 
 was. 



 We  have  commanded  healing  of  both  bodies.  The  diseases  in  Jesus 
 name  are  ordered  to  leave  their  bodies  immediately.  After  the  prayer  we 
 encouraged  him  to  stand  in  faith  regarding  their  healing.  The  Bible 
 teaches  us  that  “by  Jesus'  stripes  we  ARE  healed.”  That  requires  faith 
 from  a  believer.  Believe  in  what  the  Bible  says.  To  believe  that  you  are 
 healed  even  though  you  feel  the  disease  in  your  body,  even  though  the 
 doctor  says  you  are  sick  and  will  not  get  better.  We  thereby  place  the 
 Word  of  God,  the  Bible,  which  says  “you  are  healed”,  above  the  fact  that 
 the     body     is     sick.     So     Word     over     Fact. 

 God  only  moves  by  faith.  Trust  in  Him.  Faith  activates  God's  healing 
 power.  We  therefore  encouraged  the  man  to  thank  God  every  day  from 
 now  on  for  the  healing  of  himself  and  his  daughter.  In  faith.  This  biblical 
 message  clearly  appealed  to  the  man.  “I'm  going  to  do  that!”  he  said.  We 
 told  him  that  he  can  always  contact  us  via  the  website  for  extra  prayer 
 for     him     and     his     daughter. 

 We  spoke  to  a  woman  who  indicated  that  she  was  completely  healthy. 
 She  did  not  believe  in  the  existence  of  a  loving,  personal  God,  because 
 of  all  the  sickness,  death  and  pain  in  the  world.  “If  God  is  as  loving  as 
 the  Bible  states,  then  He  would  have  done  something  about  this  misery 
 a  long  time  ago,”  she  noted.  We  told  her  in  a  nutshell  that  God  had 
 provided  that  solution  in  Jesus.  That  death,  disease  and  pain  were  the 
 result     of     man's     choice. 
 That  God  has  given  man  the  possibility  of  choice  because  He  wants  a 
 love  relationship  with  them.  And  a  love  relationship  without  free  choice, 
 without  free  will,  is  not  possible.  Man  chose  against  the  will  of  God  to  eat 
 of  the  fruit  of  the  tree  of  the  knowledge  of  good  and  evil.  God  said  not  to 
 do     that     because     they     would     die.     Spiritual     death. 
 The  relationship  with  God,  who  is  life,  would  then  be  broken.  And  that 
 happened.  Yet  man  decided  to  eat  it,  and  with  it  death,  disease  and  pain 
 entered  creation.  And  the  relationship  with  God  was  broken.  Because 
 God  is  a  holy  God,  he  cannot  condone  this  act  of  man.  Just  as  a  judge 
 imposes  punishment  on  someone  who  breaks  the  law,  God  must  punish 
 man     for     breaking     His     law. 
 And  that  is  why  Jesus  came,  to  take  this  punishment  upon  himself, 
 without     deserving     it.     He     had     not     sinned     during     his     life     here     on     earth. 



 And  as  death  entered  creation  through  one  man,  so  also  God's  salvation 
 came     through     one     man,     Jesus. 

 A  young,  religious  woman  told  us  that  she  suffers  a  lot  from  annoying 
 allergies  in  the  winter,  which  lead  to  skin  rashes,  especially  on  her  face. 
 We  laid  hands  on  her  and  ordered  the  allergies  to  leave  her  body.  After 
 the  prayer  we  asked  her  if  she  experienced  anything,  to  which  she  said: 
 “It     feels     good!”. 

 A  man  was  sitting  in  the  middle  of  the  square  enjoying  the  sun.  He  had 
 no  health  problems,  was  not  religious,  but  thought  what  we  were  doing 
 was  good.  “Colleagues  of  mine  used  to  do  this  too,  praying  for  the  sick 
 on  the  street,”  he  said.  “I  thought  that  was  very  good.”  We  invited  him  to 
 visit     the     website     and     read     our     literature.     He     would. 

 We  spoke  to  a  young  boy  who  had  a  painful  knee  as  a  result  of  a  fall. 
 Pain  2  on  the  scale  of  1-10.  After  praying  twice,  all  the  pain  was  gone. 
 He  was  in  a  hurry,  he  had  to  meet  his  friends,  but  he  would  definitely  visit 
 the     website! 
 I  spoke  to  several  young  people  who  had  never  really  thought  about  the 
 existence  of  God.  Actually  for  no  reason.  Simply  because  they  were  not 
 raised  as  a  Christian,  or  because  it  never  really  came  their  way.  Many  of 
 them  do  not  know  exactly  what  the  gospel  means  or  why  they  do  not 
 believe.  They  never  investigated  it.  We  shared  our  testimony,  telling  how 
 we  sought  God  at  a  young  age.  And  found.  That  when  you  look  for  God, 
 He  will  be  found.  The  Bible  teaches  us  that  He  is  a  rewarder  of  those 
 who  seek  Him.  We  encouraged  them  to  investigate  whether  He  exists. 
 And  to  help  them  with  this,  we  give  them  a  Gospel  of  John  and  the  tract 
 How     can     I     get     to     know     God. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  had  several  tattoos.  One  testified  that  he 
 valued  humility.  It  said  “humble”.  He  had  a  religious  grandmother  and 
 had  friends  who  believed.  Some  of  them  were  Muslim.  We  shared  our 
 testimony  with  him  and  invited  him  via  a  card  to  the 
 website  www.isaruhallah.nl  to  visit  once.  That  website  contains 
 testimonies  from  Muslims  who  came  to  know  Jesus  as  more  than  a 
 beloved     prophet. 

http://www.isaruhallah.nl/

