
 Street  healing  9  november  2024 

 We  spraken  een  jonge  vrouw,  die  aangaf  geen  pijnklachten  te 
 hebben.  Ze  bleek  net  een  vriendin  aan  de  lijn  te  hebben,  die 
 nekpijn  had.  Ze  vertelde  ons  dat  deze  vriendin  onderweg  was 
 naar  haar  en  dat  wij  dan  voor  haar  nek  konden  bidden.  We 
 vroegen  haar  wanneer  haar  vriendin  er  zou  zijn  en  ze  vertelde 
 dat  ze  er  over  een  half  uur  was. 

 Ze  kwam  met  de  bus  naar  haar  toe.  Wij  stelden  voor  om  via  de 
 telefoon  voor  haar  vriendin  te  bidden,  omdat  we  geloven  dat 
 God  haar  ook  dan  kan  genezen.  De  jonge  vrouw  vroeg  haar 
 vriendin  of  ze  dat  goed  vond  en  dat  vond  ze  prima.  Wij  kregen 
 toen  de  telefoon  van  de  jonge  vrouw  in  onze  handen  en 
 stelden  ons  voor  aan  haar  vriendin.  Wij  vroegen  haar  hoeveel 
 nekpijn  zij  had  op  de  schaal  van  0-10,  waarbij  10  de  meeste 
 pijn  betekent. 

 Ze  zei  dat  ze  op  een  6  zat.  Wij  vroegen  haar  om  haar  hand  op 
 de  zere  plek  te  leggen  en  spraken  toen  het  volgende  gebed  uit 
 over  de  telefoon:  “Lieve  Hemelse  Vader,  dank  u  voor  …,  dank 
 U  dat  U  van  haar  houdt  en  niet  wil  dat  ze  nekpijn  heeft. 
 Daarom  spreken  wij  tegen  haar  nek,  nek,  wees  gezond, 
 pezen,  spieren,  gewrichten  en  zenuwen,  wees  gezond.  En  alle 
 pijn  verdwijnt  nu,  in  Jezus'  Naam.” 

 Vervolgens  vroegen  wij  haar  of  zij  verschil  voelde  in  haar  nek, 
 waarop  ze  zei  dat  de  pijn  was  gezakt  van  een  6  naar  een  3. 
 We  zeiden  dat  we  nog  een  keer  wilden  bidden,  maar  we 
 moesten  even  wachten  van  haar,  omdat  haar  bus  net  was 
 gearriveerd  en  ze  moest  instappen. 



 We  hoorden  haar  via  de  telefoon  een  praatje  maken  met  de 
 buschauffeur  en  dat  ze  daarna  ging  zitten.  Toen  ze  op  haar 
 plek  zat,  hebben  we  nog  een  keer  genezing  uitgesproken. 

 Dit  ging  als  volgt:  “Vader,  dank  u  wel  dat  U  de  pijn  heeft 
 teruggebracht  van  een  6  naar  een  3,  maar  wij  willen  100% 
 genezing  van  haar  nek,  daarom  spreken  wij  tegen  de 
 resterende  pijn  in  haar  nek,  verdwijn  nu,  in  Jezus'  Naam". 
 Hierna  vroegen  wij  haar  hoe  het  met  haar  nek  gesteld  was  en 
 ze  vertelde  dat  ze  geen  pijn  meer  had!  Via  de  telefoon,  hoe 
 bijzonder  is  dat!? 

 Ook  jonge  vrouw  vond  het  ook  heel  mooi  en  bijzonder  om  dit 
 mee  te  maken.  Ze  vertelde  dat  ze  zelf  op  haar  14e  jaar  iets 
 ergs  heeft  meegemaakt,  waardoor  ze  depressief  was 
 geworden.  Daarvoor  had  ze  een  jaar  in  therapie  gezeten.  In 
 therapie  had  ze  ervaren  dat  er  “iets  goeds”  was  dat  haar  door 
 deze  moeilijke  tijd  heeft  geholpen.  Wij  zeiden  dat  wij  geloven 
 dat  het  God  is  geweest,  die  zich  nu  verder  aan  haar  wil 
 openbaren. 

 Wanneer  mensen  door  moeilijke  perioden  heen  gaan,  brengt 
 dat  God  in  actie  om  te  helpen.  Omdat  God  liefde  is  en  liefde 
 altijd  wil  helpen,  bemoedigen  en  troosten  wanneer  het  pijn  en 
 verdriet  ziet.  Deze  jonge  vrouw  heeft  dit  blijkbaar  ook  ervaren, 
 al  wist  zij  niet  precies  wat  dat  “goeds”  is  dat  zij  in  deze  periode 
 heeft  ervaren. 

 Ook  vertelde  de  jonge  vrouw  dat  ze  worstelde  met  haar 
 identiteit.  Ben  ik  waardevol?  Ben  ik  geliefd?  Wie  ben  ik?  Wij 
 hebben  nog  met  haar  doorgesproken  over  identiteit  en 
 verschillende  andere  onderwerpen  en  haar  verder  uitgelegd 
 wat  Gods  doel  is  voor  haar  leven. 



 Dat  hij  haar  God  en  Vader  wil  zijn  en  haar  in  het  leven  wil 
 helpen  te  worden  wie  ze  is.  We  gaven  haar  naast  onze 
 normale  lectuur  ook  het  boekje  Nieuw  leven,  dat  uitgebreid 
 ingaat  op  een  leven  met  God  en  wat  dat  precies  inhoudt. 
 Hetzelfde  boekje  en  lectuur  gaven  we  ook  aan  haar  om  aan 
 haar  vriendin  te  geven. 

 We  spraken  een  vrouw  in  een  scoot  mobiel.  Ze  herkende  ons 
 toen  wij  voorbij  liepen  en  begroette  ons  met  een  enorme 
 glimlach.  Omdat  wij  haar  niet  direct  herkenden,  vroegen  wij 
 haar  waar  zij  ons  van  herkende?  Ze  vertelde  dat  we  twee  jaar 
 geleden  voor  haar  hadden  gebeden,  vanwege  de  pijnklachten 
 in  haar  lichaam,  die  daarna  iets  minder  waren  geworden,  maar 
 niet  helemaal  weg  waren  gegaan.  Wij  hadden  haar  toen 
 gewezen  op  een  Kerst  kerkdienst  in  de  buurt,  waar  ze  ook 
 naar  toe  is  gegaan. 

 Ze  vertelde  dat  ze  onze  vorige  ontmoeting  als  erg  “warm”  heeft 
 ervaren.  Ze  zei  dat  wij  volgens  haar  een  bijzondere  gave 
 hebben,  wat  haar  dat  gevoel  van  “warmte”  had  gegeven. 

 Wij  vertelden  dat  wij  geloven  dat  het  Gods  liefde  door  ons 
 heen  is  die  zij  heeft  gevoeld.  Dat  het  Gods  Geest  is  die  in  ons 
 en  door  ons  heen  werkt.  Maar  dat  geloofde  ze  niet,  volgens 
 haar  maakte  het  niet  uit  of  je  nu  Moslim,  Christen  of  Boedhist 
 bent,  voor  haar  is  het  allemaal  hetzelfde.  Wij  hoefden  ook  niet 
 nog  een  keer  voor  haar  te  bidden,  ze  was  gelukkig  met  hoe 
 het  nu  is.  Wij  dankten  haar  voor  haar  bijzondere  getuigenis  en 
 wij  namen  opnieuw  met  een  warm  gevoel  afscheid  van  elkaar! 



 We  spraken  een  man,  die  geen  Nederlands  sprak.  We 
 vroegen  hem  in  het  Engels  of  hij  pijnklachten  had  en  hij  zei 
 ons  dat  hij  pijn  in  zijn  nek  had,  pijnniveau  3  op  de  schaal  van 
 10.  We  mochten  hem  de  handen  opleggen  en  genezing 
 uitspreken,  waarna  alle  pijn  in  één  keer  weg  was.  Hij  was 
 zichtbaar  bemoedigd  en  vertelde  dat  hij  in  Jezus  geloofde  en 
 dankte  ons  voor  het  gebed. 

 We  spraken  met  een  Postnl  medewerkster.  Toen  wij  haar 
 vroegen  hoe  het  met  haar  ging,  zei  ze:  "Wil  je  dat  echt 
 weten!"?  Ze  vertelde  dat  ze  altijd  pijn  in  haar  knieën  heeft  als 
 gevolg  van  een  aandoening  aan  haar  knie  gewrichten.  Ook  nu 
 had  ze  pijn,  pijn  niveau  4  op  de  schaal  van  0-10.  We  mochten 
 onze  handen  op  haar  knieën  leggen  en  hebben  genezing 
 uitgesproken.  Hierna  zakte  de  pijn  van  4  naar  2.  Blijkbaar  vond 
 ze  dit  wat  ongemakkelijk,  want  ze  gaf  aan  dat  ze  weer  verder 
 wilde.  We  vroegen  of  wij  nog  kort  één  keer  mochten  bidden, 
 en  dat  stond  ze  toe.  Na  dit  gebed  bleef  de  pijn  op  2. 

 Soms  kan  het  heel  confronterend  voor  iemand  zijn,  als  iemand 
 voor  je  wil  bidden.  En  dat  de  pijn  dan  ook  nog  weggaat.  En  dat 
 mag.  Bijvoorbeeld  als  je  niet  gelooft  in  God  en  daarom  denkt 
 dat  hij  niet  kan  genezen.  Wanneer  je  dan  genezing  ervaart, 
 kan  dit  je  wereldbeeld  op  zijn  kop  zetten  en  heb  je  even  tijd 
 nodig  om  dingen  op  een  rijtje  te  zetten. 

 We  spraken  een  Nederlands  sprekende  en  uitziende  man,  die 
 aangaf  moslim  te  zijn.  Hij  vertelde  dat  hij  zelf  geen 
 pijnklachten  had,  maar  zijn  vriendin  thuis  wel.  Pijnklachten  in 
 haar  buik.  We  vroegen  of  wij  voor  haar  genezing  mochten 
 bidden  en  dat  mocht.  We  hebben  ter  plekke  genezing  over  zijn 
 vriendin  uitgesproken  en  hem  gevraagd  of  hij  ons  via  de 
 website  wilde  laten  weten  of  zij  genezen  was. 



 Ook  gaven  we  hem  een  kaartje  van  www.isaruhallah.nl  ,  een 
 website  van  en  voor  Moslims,  die  Jezus  hebben  ontdekt  als 
 meer  dan  een  geliefde  profeet. 

 We  spraken  een  jonge  man,  die  aangaf  geen  pijnklachten  te 
 hebben.  Met  geloven  had  hij  niets,  zei  hij.  Hij  was  goed  op  de 
 hoogte  van  de  Bijbelse  boodschap,  dit  had  hij  op  school 
 gehoord,  maar  hij  had  er  niets  mee.  De  Bijbelse  boodschap 
 hoorde  volgens  hem  bij  het  verleden,  niet  bij  het  heden. 

 Liever  kijkt  hij  naar  de  toekomst.  Wij  legden  uit  dat  Jezus  ook 
 is  gekomen  om  ons  een  hoopvolle  toekomst  te  geven.  Omdat 
 wij  in  de  toekomst  allemaal  een  keer  komen  te  overlijden  en 
 onze  ziel  terug  gaat  naar  de  Bron,  naar  God.  Maar  dat  er 
 scheiding  is  gekomen  tussen  God  en  de  mens  en  deze 
 scheiding  door  geloof  in  Jezus  wordt  weggenomen. 

 Hij  zei  dat  hij  ook  geloofde  dat  de  mens  meer  is  dan  zijn 
 lichaam.  Hij  vertelde  dat  hij  niet  geloofde  dat  het  ooit  goed  zou 
 kunnen  komen  tussen  hem  en  God.  Vanwege  de  slechte 
 dingen  die  hij  had  gedaan  zei  hij.  Wij  vertelden  hem  dat  de 
 Bijbel  leert  dat  er  geen  veroordeling  is  voor  hen  die  in  Christus 
 zijn,  anders  gezegd,  die  in  Jezus  geloven.  Dat  hij  dan  een 
 nieuwe  schepping  wordt  en  dat  God  hem  hem  daarbij  van  alle 
 zonden  en  fouten  uit  het  verleden  reinigt. 

 Dit  raakte  hem  wel.  Wij  gaven  hem  daarom  onze  lectuur  mee 
 zodat  hij  zich  verder  kon  inlezen  in  hoe  dat  precies  werkt.  Ook 
 gaven  wij  hem  de  kaart  mee:  "Zonder  Jezus  is  kerst  mis."  Dit 
 vond  hij  wel  grappig. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  spraken  een  vrouw  in  een  scoot  mobiel.  Ze  vertelde  dat  zij 
 twee  jaar  geleden  een  hersenbloeding  heeft  gehad  en 
 daardoor  niet  meer  goed  kon  bewegen.  Maar  dat  het  de 
 afgelopen  jaren  steeds  beter  is  gegaan  en  ze  voor  een  groot 
 deel  herstelt  was.  Wij  vroegen  of  wij  voor  haar  verdere  herstel 
 mochten  bidden  en  dat  vond  ze  goed. 

 Omdat  ze  verder  veel  gezondheidsklachten  had,  hebben  wij 
 compleet  herstel  en  Gods  vrede  over  haar  uitgesproken.  Ze 
 was  blij  met  het  gebed.  We  gaven  haar  ook  onze  lectuur  mee 
 en  nodigde  haar  uit  om  onze  website  eens  te  bezoeken. 

 We  spraken  een  jonge  man,  die  aangaf  in  Jezus  te  geloven. 
 Hij  vond  het  goed  wat  wij  deden  op  straat.  Wij  gaven  hem  ons 
 kaartje  en  een  uitnodiging  om  de  website  eens  te  bezoeken. 
 Ook  nodigde  wij  hem  uit  om  eens  mee  te  lopen,  mocht  hij  dat 
 willen. 



 We  spoke  to  a  young  woman  who  indicated  that  she  had  no 
 complaints  of  pain.  It  turned  out  that  she  had  just  gotten  off  the 
 phone  with  a  friend  who  had  neck  pain.  She  told  us  that  this 
 friend  was  on  her  way  to  her  and  that  we  could  pray  for  her 
 neck.  We  asked  her  when  her  friend  would  be  there  and  she 
 said  she  would  be  there  in  half  an  hour. 

 She  came  there  by  bus.  We  suggested  praying  for  her  friend 
 over  the  phone,  because  we  believe  God  can  heal  her  even 
 then.  The  young  woman  asked  her  friend  if  that  was  okay  with 
 her  and  she  agreed.  We  then  got  the  young  woman's  phone  in 
 our  hands  and  introduced  ourselves  to  her  friend.  We  asked 
 her  how  much  neck  pain  she  had  on  a  scale  of  0-10,  with  10 
 meaning  the  most  pain. 

 She  said  she  was  at  a  6.  We  asked  her  to  place  her  hand  on 
 the  sore  spot  and  then  said  the  following  prayer  over  the 
 phone:  “Dear  Heavenly  Father,  thank  you  for…,  thank  you  for 
 loving  her  and  not  wanting  her  to  have  neck  pain.  That  is  why 
 we  speak  to  her  neck,  neck,  be  healthy,  tendons,  muscles, 
 joints  and  nerves,  be  healthy.  And  all  pain  disappears  now,  in 
 Jesus'  Name.” 

 We  then  asked  her  if  she  felt  a  difference  in  her  neck,  to  which 
 she  said  that  the  pain  had  dropped  from  a  6  to  a  3.  We  said 
 that  we  wanted  to  pray  again,  but  she  had  us  wait  a  while, 
 because  her  bus  had  just  arrived.  arrived  and  she  had  to  get 
 in. 
 We  heard  her  chatting  with  the  bus  driver  on  the  phone  and 
 then  sitting  down.  Once  she  was  in  place,  we  spoke  healing 
 again. 



 It  went  like  this:  “Father,  thank  you  for  reducing  the  pain  from  a 
 6  to  a  3,  but  we  want  100%  healing  of  her  neck,  so  we  speak 
 to  the  remaining  pain  in  her  neck,  disappear  now,  in  Jesus  ' 
 Name".  After  this  we  asked  her  how  her  neck  was  doing  and 
 she  said  that  she  no  longer  had  any  pain!  Over  the  telephone, 
 how  special  is  that!? 

 The  young  woman  also  thought  it  was  very  beautiful  and 
 special  to  experience  this.  She  said  that  she  herself 
 experienced  something  bad  when  she  was  14,  which  made 
 her  depressed.  Before  that,  she  had  been  in  therapy  for  a  year. 
 In  therapy  she  had  experienced  that  there  was  “something 
 good”  that  helped  her  through  this  difficult  time.  We  said  that 
 we  believe  it  was  God  who  now  wants  to  reveal  Himself  further 
 to  her. 

 When  people  go  through  difficult  times,  it  brings  God  into 
 action  to  help.  Because  God  is  love  and  love  always  wants  to 
 help,  encourage  and  comfort  when  it  sees  pain  and  sorrow. 
 This  young  woman  apparently  also  experienced  this,  although 
 she  did  not  know  exactly  what  the  “good”  was  that  she 
 experienced  during  this  period. 

 The  young  woman  also  said  that  she  struggled  with  her 
 identity.  Am  I  valuable?  Am  I  loved?  Who  am  I?  We  discussed 
 identity  and  various  other  topics  with  her  and  further  explained 
 to  her  what  God's  purpose  is  for  her  life. 
 That  he  wants  to  be  her  God  and  Father  and  help  her  in  life  to 
 become  who  she  is.  In  addition  to  our  normal  reading,  we  also 
 gave  her  the  booklet  New  Life,  which  discusses  in  detail  a  life 
 with  God  and  what  exactly  that  entails.  We  also  gave  the  same 
 book  and  literature  to  her  to  give  to  her  friend. 



 We  spoke  to  a  woman  in  a  mobility  scooter.  She  recognized  us 
 as  we  walked  past  and  greeted  us  with  a  huge  smile.  Because 
 we  did  not  recognize  her  immediately,  we  asked  her  where  she 
 recognized  us  from?  She  told  us  that  we  had  prayed  for  her 
 two  years  ago  because  of  the  pain  in  her  body,  which  had 
 subsequently  diminished  slightly,  but  had  not  completely  gone 
 away.  We  then  pointed  her  out  to  a  Christmas  church  service 
 in  the  area,  which  she  also  went  to. 

 She  said  that  she  experienced  our  previous  meeting  as  very 
 “warm”.  She  said  that  she  believes  we  have  a  special  gift, 
 which  gave  her  that  feeling  of  “warmth”. 

 We  told  her  that  we  believe  it  was  God's  love  through  us  that 
 she  felt.  That  it  is  God's  Spirit  that  works  in  us  and  through  us. 
 But  she  didn't  believe  that,  according  to  her  it  didn't  matter 
 whether  you  were  Muslim,  Christian  or  Buddhist,  for  her  it  was 
 all  the  same.  We  didn't  have  to  pray  for  her  again,  she  was 
 happy  with  the  way  things  are  now.  We  thanked  her  for  her 
 special  testimony  and  we  said  goodbye  again  with  a  warm 
 feeling! 

 We  spoke  to  a  man  who  did  not  speak  Dutch.  We  asked  him  in 
 English  if  he  had  any  pain  complaints  and  he  told  us  that  he 
 had  pain  in  his  neck,  pain  level  3  on  a  scale  of  10.  We  were 
 allowed  to  lay  our  hands  on  him  and  say  healing,  after  which 
 all  the  pain  was  gone  in  one  go.  He  was  visibly  encouraged 
 and  told  us  that  he  believed  in  Jesus  and  thanked  us  for  the 
 prayer. 



 We  spoke  to  a  Postnl  employee.  When  we  asked  her  how  she 
 was  doing,  she  said:  "Do  you  really  want  to  know!"?  She  said 
 that  she  always  has  pain  in  her  knees  due  to  a  condition  in  her 
 knee  joints.  Once  again  she  was  in  pain,  pain  level  4  on  the 
 scale  of  0-10.  We  were  allowed  to  place  our  hands  on  her 
 knees  and  pronounced  healing.  After  this,  the  pain  dropped 
 from  4  to  2.  Apparently  she  found  this  a  bit  uncomfortable, 
 because  she  indicated  that  she  wanted  to  continue.  We  asked 
 if  we  could  pray  one  more  time,  and  she  allowed  it.  After  this 
 prayer  the  pain  remained  at  2. 

 Sometimes  it  can  be  very  confrontational  for  someone  if 
 someone  wants  to  pray  for  you.  And  then  the  pain  goes  away. 
 And  that's  allowed.  For  example,  if  you  do  not  believe  in  God 
 and  therefore  think  that  he  cannot  heal.  When  you  experience 
 healing,  this  can  turn  your  worldview  upside  down  and  you 
 need  some  time  to  sort  things  out. 

 We  spoke  to  a  Dutch-speaking  and  looking  man,  who 
 indicated  that  he  was  Muslim.  He  said  that  he  himself  had  no 
 complaints  of  pain,  but  his  girlfriend  at  home  did.  Pain  in  her 
 abdomen.  We  asked  if  we  could  pray  for  her  healing  and  we 
 were  allowed.  We  pronounced  healing  on  his  girlfriend  on  the 
 spot  and  asked  him  to  let  us  know  via  the  website  whether  she 
 had  been  healed. 
 We  also  gave  him  a  card  from  www.isaruhallah.nl  ,  a  website 
 by  and  for  Muslims,  who  have  discovered  Jesus  as  more  than 
 a  beloved  prophet. 

http://www.isaruhallah.nl/


 We  spoke  with  a  young  man  who  indicated  that  he  had  no 
 complaints  of  pain.  He  had  no  use  for  believing,  he  said.  He 
 was  well  aware  of  the  Biblical  message,  he  had  heard  this  at 
 school,  but  he  had  no  use  for  it.  According  to  him,  the  Biblical 
 message  belonged  to  the  past,  not  to  the  present. 

 He  prefers  to  look  to  the  future.  We  explained  that  Jesus  also 
 came  to  give  us  a  hopeful  future.  Because  we  will  all  die  at 
 some  point  in  the  future  and  our  soul  will  return  to  the  Source, 
 to  God.  But  that  there  has  been  a  separation  between  God  and 
 man  and  this  separation  is  removed  through  faith  in  Jesus. 

 He  said  he  also  believed  that  man  is  more  than  his  body.  He 
 said  he  didn't  believe  things  could  ever  work  out  between  him 
 and  God.  Because  of  the  bad  things  he  had  done,  he  said.  We 
 told  him  that  the  Bible  teaches  that  there  is  no  condemnation 
 for  those  who  are  in  Christ,  in  other  words,  who  believe  in 
 Jesus.  That  he  then  becomes  a  new  creation  and  that  God 
 cleanses  him  from  all  sins  and  mistakes  from  the  past. 

 This  affected  him.  We  therefore  gave  him  our  reading  material 
 so  that  he  could  read  up  on  exactly  how  that  works.  We  also 
 gave  him  the  card:  "Without  Jesus,  Christmas  is  a  waste."  He 
 thought  this  was  funny. 

 We  spoke  with  a  woman  in  a  mobility  scooter.  She  said  that 
 she  had  a  brain  haemorrhage  two  years  ago  and  was  therefore 
 no  longer  able  to  move  properly.  But  things  have  gotten  better 
 in  recent  years  and  she  has  largely  recovered.  We  asked  if  we 
 could  pray  for  her  further  recovery  and  she  agreed. 



 Because  she  also  had  many  health  problems,  we  pronounced 
 her  complete  recovery  and  God's  peace.  She  was  happy  with 
 the  prayer.  We  also  gave  her  our  literature  and  invited  her  to 
 visit  our  website. 

 We  spoke  to  a  young  man  who  indicated  that  he  believed  in 
 Jesus.  He  liked  what  we  were  doing  on  the  street.  We  gave 
 him  our  card  and  an  invitation  to  visit  the  website.  We  also 
 invited  him  to  join  us  if  he  wanted  to. 


