
Getuigenissen Street healing 8 mei 2021 

Identiteit. Wie ben ik en wie bepaalt dat? Zoveel stemmen, zoveel meningen. Naar wie moet 

ik luisteren..? 

We spraken afzonderlijk twee jonge mannen die veel afwijzing en trauma's in hun leven 

hebben meegemaakt. Wat heeft Jezus deze mannen te zeggen? Eén van de mannen zei open te 

staan voor alles, maar toen wij hem vroegen of dat betekent dat hij ook open stond voor God, 

zag je twijfel toeslaan. 

"Jullie willen niet weten wat ik voor trauma's heb opgelopen in mijn jeugd", zei hij met een 

blik alsof hij ons daartegen wilde beschermen. De andere man die wij eerder spraken vertelde 

dat hij als jong kind zoveel afwijzing van zijn ouders had ervaren, dat hem dat voor het leven 

getekend heeft. Nog elke dag loopt hij met deze pijn rond en wanneer iemand iets negatiefs 

tegen hem zegt, is hij gelijk van slag en depressief. De wond is elke dag aanwezig. 

Veel jongeren wordt vertelt dat zij niet deugen. Dat zij niets waard zijn, een mislukkeling zijn 

en dat er niets van hun leven terecht zal komen. Vaak begint dit al op jonge leeftijd. Deze 

woorden werken als vloek in hun leven en gaat hun denken en zelfbeeld bepalen wanneer zij 

volwassen zijn. De stemmen van vroeger horen zij nog elke dag. Deze stemmen zijn hun 

identiteit gaan bepalen.  

Jezus zegt tegen deze mannen ook iets. Hij zegt dat Hij "het geknakte riet niet afbreekt en de 

kwijnende vlam niet dooft". Hij richt dat wat gebroken is weer op. Hij herstelt hun identiteit 

en zelfbeeld terug naar het beeld dat God van hen heeft.  

Uiteindelijk is God hun Maker en bepaalt Hij wie zij zijn. Zijn Stem bepaalt, niet de stemmen 

van afwijzing en veroordeling.  

God als onze Maker bepaalt onze identiteit. Zoals een schilder bepaalt wat de betekenis is van 

een schilderij. Hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd om ons te herstellen, terug naar het beeld 

dat Hij van ons heeft. Wanneer wij Jezus aannemen als Redder en Verlosser, wordt onze geest 

opnieuw geboren. Daarmee worden wij hersteld naar het oorspronkelijk beeld van God. Hij is 

onze Maker, omdat Hij Zijn Geest en leven geeft, wanneer de eicel en zaadcel één worden. 

Deze Geest is van God, kwam van God en keert terug naar God wanneer ons lichaam sterft. 

Daarom zijn mensen een geest, met een ziel, in een lichaam.  

In Jezus zijn wij dus perfect voor God. Geaccepteerd, gerechtvaardigd, vergeven, geliefd en 

aanvaard. Zijn liefde is in staat om dat wat kapot en gebroken is, weer op te richten. Als een 

gebroken vaas in scherven. Zijn liefde is de lijm die de scherven weer op hun plek lijmt en 

daarmee de vaas weer opricht. Als Street healing konden wij deze mannen vertellen hoe God 

dat in ons eigen leven heeft gedaan. Dat Zijn liefde en goedheid onze gebroken levens weer 

heeft opgericht en ons weer nieuwe hoop en leven heeft gegeven.  

God heeft met ieder mens een plan en Zijn gedachten voor ieder mens zijn gedachten van heil 

en voorspoed, niet van onheil en rampspoed, om ieder mens een hoopvolle toekomst te 

geven.  

Het is God's verlangen dat ieder mens zich bewust wordt van wie God werkelijk is en wie wij 

zijn. Niet op basis van de situatie in de gevallen wereld, die God niet heeft gewild. Niet op 



basis van ervaringen met kerk of kerkmensen, die er vaak een zooitje van maken. Nee, op 

basis van een relatie met Hem. Eén op één.  

Daarin zal ieder mens ontdekken hoe goed en trouw Hij is. Dat Hij nooit teleurstelt, nooit 

afwijst, maar ieder mens onvoorwaardelijk liefheeft met een liefde die in staat is om dat wat 

gebroken is, weer op te richten. Uiteindelijk is God onze Schepper, de Schilder van ons leven 

en als onze Maker heeft Hij het laatste woord over wie wij zijn. Wat onze identiteit is. 

Beide mannen namen het Johannes evangelie met het boekje Nieuw leven aan. Om daarin te 

ontdekken wie God is, wie zij zijn volgens Hem. Om Zijn plan met hun leven te ontdekken en 

nieuw leven te ontvangen van Hem die Liefde is.  

We spraken twee jonge dames, die bij de Xenos stonden. Eén van hen vertelde dat zij een 

gelovige moeder had, maar zelf niet geloofde. Niet echt. Veel jonge mensen zijn bang dat 

God en geloof leidt tot religie, dat zij dingen moeten en leuke dingen niet meer mogen. Helaas 

heeft de kerk dat er ook vaak zo van gemaakt. Echter, God wil geen religie, maar relatie. En 

in deze relatie vindt ieder mens zijn bestemming en kan ieder mens worden wie hij of zij is.  

Bedoeld en geliefd door God. En die relatie is nooit saai, maar juist uitdagend en vol 

spanning. Een bovennatuurlijk leven, waarbij je gaat ontdekken dat de Heilige Geest, de 

Geest van Jezus, in jou komt wonen. Dat dezelfde Kracht die Jezus uit de dood heeft 

opgewekt, in jou woont. En dat deze Kracht door je heen wil werken en stromen. Om mensen 

in jouw omgeving op te bouwen, te bemoedigen, te redden en te genezen. En dat 

bovennatuurlijk leven is hartstikke spannend en gaaf! Beide dames wilden een exemplaar van 

het JE met NL.  

We spraken een oudere vrouw die in een scootmobiel zat. Ze stond naar een boom te kijken, 

vol met mooie bloemen. Ze wilde graag zo'n bloem hebben, maar kon er niet bij. Ze vroeg ons 

of wij er één voor haar wilde plukken en dat hebben we gedaan.  

We raakten aan de praat en we zagen al snel dat zij één hand miste. Die was zij twintig jaar 

geleden kwijtgeraakt tijdens een ongeluk. En sindsdien had ze twintig jaar pijn in die hand, 

die er niet meer was. Ze vertelde dat dat Fantoompijn heet. Fantoompijn kan ontstaan nadat 

een ledemaat geamputeerd is. Bij Fantoompijn ervaart men een pijngevoel vanuit het 

ledemaat dat geamputeerd is. Ze had deze pijn al twintig jaar lang, elke dag. Nu was het pijn 

niveau 10. Ze vertelde dat er de afgelopen jaren ook regelmatig voor haar gebeden was, 

zonder resultaat. Daarom wilde ze nu geen gebed. Ze vertelde dat ze de teleurstelling niet 

meer aan zou kunnen, wanneer er opnieuw zonder resultaat voor haar zou worden gebeden. 

Zoals het nu ging, kon ze er emotioneel mee dealen.  

Wij hebben haar wens gerespecteerd door niet door te zetten. Ook Jezus vroeg aan iemand die 

zijn hele leven verlamd was, "wat wil je dat Ik voor je doe?", terwijl de man duidelijk verlamd 

was. Liefde respecteert altijd iemand's wil en keus. We zeiden dat we haar begrepen en dat 

wij elke zaterdag ochtend op het winkelcentrum rondliepen om voor mensen te bidden. En dat 

zij ons altijd kon aanspreken, mocht zij in een later stadium wel open kunnen staan voor 

gebed.  

We spraken een jonge knul, die vertelde dat hij elke week bij een fysiotherapeut onder 

behandeling was voor rugklachten. We vertelden hem dat God zijn rugklachten wilde 

genezen, zodat hij niet meer naar de fysiotherapeut hoefde. Daar had hij wel oren naar.  



Wij controleerden zijn beenlengtes en één been was duidelijk een stuk korter dan het andere, 

hetgeen uiteindelijk altijd gaat leiden tot rugklachten. We mochten voor hem bidden en hij 

zag voor zijn eigen ogen iets gebeuren wat eigenlijk niet mogelijk was: zijn been groeide uit. 

"Ik voel het uitgroeien, zei hij".  

Hij voelde ook duidelijk verschil tijdens het lopen, zei hij. We vertelden hem het evangelie en 

dat dit een teken was voor hem. Dat God bestaat, het evangelie van Jezus waar is, dat God van 

hem houdt en dat er dingen mogelijk zijn, waarvan ons verstand zegt dat ze niet mogelijk zijn. 

Bijvoorbeeld dat een been uitgroeit. Ons verstand is dus niet degene die bepaalt wat wel en 

niet waar en mogelijk is. 

Hij was duidelijk enthousiast over het hele gebeuren, zó enthousiast dat hij gelijk begon te 

lezen in het JE terwijl hij wegliep. En de stoep niet zag, zodat hij bijna op straat lag. Maar 

gelukkig bleef hij op de been en groette hij ons nogmaals met een lach. 

Wij hopen dat deze getuigenissen je bemoedigen in je geloof. En wanneer je niet gelooft, je 

zullen uitdagen om God een kans te geven zich aan jou te openbaren. God is Liefde en Hij zal 

niemand dwingen om een relatie met Hem aan te gaan. Immers, Liefde dwingt niet. Voor 

ieder mens die God zoekt geldt Zijn belofte: "Wie Mij zoekt, zal Mij vinden".  

Wees bemoedigd!  

 


