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We spraken een jonge man, die voor een winkel op zijn zus stond te wachten. Hij geloofde 

niet in God, omdat er zoveel ellende en pijn in de wereld was. Dat begreep hij niet. Als God 

zou bestaan, zou Hij toch ingrijpen? En omdat Hij niets doet aan alle ellende, bestaat Hij niet. 

En als Hij al zou bestaan, zou Hij geen liefdevolle God zijn. Omdat Hij anders wel zou 

ingrijpen. En daarom geloofde hij niet in God. 

Ook vertelde hij dat zijn zus die binnen aan het winkelen was, onlangs is geopereerd aan 

baarmoederhalskanker en daardoor niet langer vruchtbaar is. Dit deed hem veel verdriet en hij 

begreep ook niet waarom haar dit moest overkomen. 

En om deze reden geloven veel mensen niet in God, vanwege alle pijn en ellende in de wereld 

en in hun persoonlijk leven.  

We vertelde de jonge man het evangelie, dat God deze ellende niet wil en een oplossing heeft 

gegeven. De ellende is gekomen door de zondeval, waarin de mens ervoor koos om niet te 

luisteren naar de waarschuwing van God om niet te eten van de vrucht van de boom van 

kennis van goed en kwaad.  

God wil een liefdesrelatie met de mens en daarom gaf God de mens de mogelijkheid om tegen 

Hem te kiezen. Door van de vrucht te eten. Echter, daardoor zou de mens zeker sterven, 

waarschuwde God. Maar de mens koos ervoor om tegen God in te gaan. Uiteindelijk is de 

mens daarmee zelf de veroorzaker van alle dood, ziekte en pijn in de wereld.  

Deze gebeurtenis noemt de bijbel de zondeval. De zondeval is de oorzaak van dood, ziekte en 

pijn in de wereld. De zondeval brengt namelijk scheiding tussen de mens en God's wil en 

bescherming. In God's plan met de schepping was geen plaats voor dood, ziekte en of pijn. 

De zondeval heeft God's schepping besmet, aangetast, vervuild. De dader verdient straf voor 

de aangerichte schade. Er moet een prijs betaald worden om de schepping, dus ook de mens, 

te herstellen naar God's oorspronkelijk beeld en plan. 

Je kunt het zien als een rechtbank. God is de rechter die de wet toepast over de inwoners van 

een land. Stel iemand heeft een auto gestolen en verdient straf. Deze man komt bij de rechter 

en de rechter bepaalt dat deze persoon een week de gevangenis in moet. Zou hij geen straf 

toepassen, dan zou hij een slechte rechter zijn. Met deze straf heeft de persoon voldaan aan de 

strafmaat die staat op het stelen van een auto. Hierna is de persoon weer vrij. Het is weer goed 

tussen de rechter en de persoon.  

God is een Rechtvaardig rechter die rechtspreekt over goed en kwaad. De mens heeft 

gezondigd en verdient straf. Echter, de mens is zelf niet in staat om te voldoen aan de 

strafmaat die hiervoor staat. De mens blijft namelijk de verkeerde dingen doen. Daarom heeft 

God zelf in de persoon van Jezus de straf gedragen voor de schade.  

Zelf de prijs voor de schade betaald. Het geloof in deze daad van Jezus voor ons is voor God 

voldoende om ons niet te straffen. Door deze daad van Jezus is de relatie tussen God en mens 
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weer hersteld. God vraagt van ons om dat te geloven. Wanneer je dit gelooft, word je 

wedergeboren, zegt de bijbel. Je wordt een nieuwe schepping.  

Je natuur verandert in de wedergeboorte van zondig naar rechtvaardig voor God. Er is geen 

scheiding meer tussen jou en Hem. 

Nadat we dit aan de jonge man hadden uitgelegd, kwam net zijn zus naar buiten gelopen. We 

lieten haar delen in het gesprek en vroegen hoe het nu met haar was. Zij vertelde dat de artsen 

de bron van de kanker nog niet hebben kunnen vinden. Zij stond wel open voor gebed tegen 

haar ziekte. Ook stond ze open voor een wonder van God voor compleet herstel van haar 

vruchtbaarheid. We hebben haar de handen opgelegd en elke kankercel in haar lichaam 

vervloekt en geboden direct te sterven. En genezing bevolen van al haar vrouwelijke delen die 

door de kanker en de operatie schade hebben opgelopen. We geloven dat God in staat is haar 

compleet te genezen en te herstellen.  

We hebben haar het Johannes evangelie meegegeven en het nazorgboekje Nieuw Leven van 

Henri Hüpscher, te verkrijgen via Gospel Impact. We vroegen haar om ons via onze de 

Contact pagina op de website op de hoogte te houden van haar situatie.  

We spraken een gelovige vrouw, die een gescheurde pees in haar schouder had. Opgelopen na 

een verkeerde beweging. Ze moest daarvoor deze week geopereerd worden. Ze had op het 

moment behoorlijk pijn aan de pees, zeker wanneer zij haar schouder bewoog, pijnniveau 4 

op de schaal van 10. We legden haar schouder de handen op en bevolen genezing van de pees. 

Ze zei dat de schouder warm werd en bij het uittesten was de pijn een stuk minder, zei ze. Nu 

was het een 2. We spraken nog een keer genezing uit, waarna alle pijn weg was. Ze was blij 

en een beetje in shock tegelijk. De ontmoeting was duidelijk een enorme bemoediging voor 

haar. 

We spraken nog een vrouw met schouderklachten. Ze vertelde dat ze twee jaar geleden een 

ongeluk had gehad, waarbij haar schouder een klap had opgelopen. Daarna had ze regelmatig 

pijnklachten, met name aan het eind van de dag. Op het moment zelf had ze geen pijn. We 

hebben haar de handen opgelegd en de schouder bevolen te herstellen naar hoe de schouder 

was voor het ongeluk. Ze vertelde dat haar schouder ging "tintelen΅ en ook warm werd.  

We vertelden haar dat ze op dat moment God in haar schouder voelde, die haar schouder aan 

het genezen was. Ze vond het een gave ervaring, zei ze lachend. Ze vond het bijzonder om zo 

de kracht van God in haar eigen schouder te voelen. Ze nam het JE met het boekje NL mee. 

We vroegen haar ook ons via de website op de hoogte te houden van haar situatie.  

We spraken een oude vrouw die achter een rollator liep. Ze had artrose in heel haar lichaam 

en veel pijn. We legden haar de handen op en bevolen de artrose en de pijn haar lichaam te 

verlaten. We kregen na het gebed niet echt hoogte van haar of het beter was, maar we geloven 

dat God haar pijn en artrose heeft weggenomen.  

We spraken een oudere man, die door meerdere ongelukken in zijn leven rondliep met veel 

pijn. We mochten hem de handen opleggen en bevolen genezing te komen. Er was niet direct 

verbetering, maar we geloven dat genezing ook zijn deel is. 

We spraken een jonge vrouw, die ons herkende en ons glimlachend antwoordde dat ze ons 

herkende van een vorige keer. Toen hadden we haar het JE gegeven, vertelde ze. Ze had het 



gelezen, maar verder was het daarbij gebleven. We boden haar daarom het boekje Nieuw 

Leven aan, wat verder uitlegt wat het evangelie precies betekent. Dit nam ze aan en ze zou het 

gaan lezen. Ook verwezen we haar naar de website voor meer informatie. 

We spraken twee stoere mannen, netjes in het pak, baardje en strak gekamd. Ze stonden 

lekker een broodje te eten. Beiden ongelovig omdat ze eigenlijk nooit echt hadden nagedacht 

over het evangelie en wie Jezus is. Een ervan zei stellig dat hij Jezus niet afwees, omdat hij 

open staat voor ieders verhaal. 

 Daarom was hij ook bereid om het JE met het boekje NL aan te nemen en te bestuderen. 

Zodat hij weloverwogen een standpunt kon innemen waarom hij wel of niet in Jezus geloofde. 

Goede zet! 

Later spraken we op de markt twee andere stoere gasten. Geloofden niet, zonder eigenlijk te 

weten waarom. Gewoon niet mee bezig, nooit mee geconfronteerd. Maar als Hij zou bestaan, 

waarom zou ik Hem dan afwijzen, was hun insteek? Ook deze stoere mannen namen het 

boekwerk aan en gingen hun onderzoek doen.  

Veel mensen geloven niet in Jezus, omdat ze niet geen onderzoek hebben gedaan. Ze zijn ook 

nooit uitgedaagd om zich in Hem te verdiepen. Het staat gewoon niet op hun agenda. Maar op 

het moment dat ze horen over wie Hij is, staan veel mensen open om onderzoek naar Hem te 

doen. Zeker jonge mensen. Want waarom zou je Jezus eigenlijk afwijzen? 

En dit waren weer de voornaamste ontmoetingen die wij deze dag hadden. Met allemaal 

bijzondere, kostbare mensen. Ieder met zijn eigen verhaal, hun eigen strijd, hun eigen leven. 

En God verlangt naar een relatie met een ieder van hen. Ze zijn Zijn schepping, ook al 

beseffen ze dat vaak zelf niet.  

Ze zijn geliefd en gerechtvaardigd in Jezus. Ze zijn genezen van pijn en ziekte. En wat een 

voorrecht is het voor ons als Street healing om dit cadeau te mogen uitdelen aan mensen. 

Gewoon op straat. En om te zien dat dit licht brengt in de duisternis, hoop in de ellende, 

genezing in de ziekte en pijn. Want of je het nu gelooft of niet, God bestaat en er is Nieuw 

Leven voor een ieder die Zijn Zoon Jezus Christus aanneemt als zijn of haar verlosser. 

Wees bemoedigd! 

 


