Street healing zaterdag 25 september 2021

We zijn opnieuw via de website benaderd door iemand voor gebed, dit keer door Harry.
Harry vroeg of wij voor zijn vrouw Lena wilden bidden, die, zoals hij stelt, lijdt aan vreselijke
rugklachten. Harry berichtte ons verder dat er voor de zomervakantie tijdens een Street
healing ook voor hem gebeden was. Onder andere voor zijn pijnlijke rechter heup en been.

Toen hij daarna thuis kwam en vertelde dat er voor hem gebeden was en dat hij daarover
wat boekjes had gekregen, gooide zijn vrouw Lena deze direct in de prullenbak. Maar enige
dagen later was de pijn uit zijn heup en been weg en is tot op de dag van vandaag weg
gebleven. Harry heeft altijd in de handel gewerkt en gelooft niet in mooie praatjes. "Eerst
zien, dan pas geloven" is zijn motto. Maar Harry gelooft dat het gebed voor zijn genezing
heeft gezorgd.

Hierover heeft hij anderen verteld, onder andere zijn vriend Aart, die al 20 jaar aan
reumatische pijnklachten lijdt in heel zijn lichaam. Aart heeft toen contact opgenomen met
Street healing voor gebed. Tijdens de Street healing van 18 september jl. ( zie verslag 18
september 2021) is er toen voor hem gebeden. We hebben inmiddels van Aart bericht
gekregen dat hij "tot zijn eigen ontsteltenis is gaan fietsen en zeker acht kilometer gereden
heeft zonder pijn of vermoeidheid"!.

Harry vroeg gebed voor zijn vrouw Lena, die volgens hem "vreselijke rugklachten" heeft.
Vandaag kwamen Harry en Lena naar het winkelcentrum. Lena vertelde dat zij al vele jaren
rugpijn heeft. Ze heeft al van alles geprobeerd, vertelde ze, maar niets heeft geholpen. Ze
heeft tijldens het lopen altijd rugpijn. We vroegen haar of haar beenlengtes ooit gecontroleerd
waren, omdat verschillende beenlengtes vroeg of laat leiden tot rugklachten.

Omdat dit nooit gebeurd was, hebben wij dit gedaan en hieruit bleek dat zij beenlengte
verschil had. Haar linkerbeen was korter dan het rechter. We vroegen Harry om het
uitgroeien te filmen op zijn telefoon, zodat Lena het later terug kon zien. Hierna spraken we
tegen het linker been om uit te groeien, waarna het even lang werd als het rechter.

We vroegen Lena vervolgens om een stukje te gaan lopen om het uit te testen. Na een
loopje kwam ze terug en vertelde dat de pijn was gedaald van een 7 naar een 4. We hebben
toen nog een keer gebeden voor haar rug, waarbij ze opmerkte dat haar rug ontspannen
aanvoelde. Hierna was de pijn weer gezakt, naar een 2.

Omdat wij geloven dat Jezus betaald heeft voor 100% genezing, hebben we nog een keer
genezing uitgesproken over haar rug. Hierbij voelde Lena haar rug warm worden, hetgeen
een teken is dat de kracht van God, de Heilige Geest, aan het werk was. Hierna was alle pijn
weg!

We hebben Harry en Lena het evangelie uitgelegd en hen verteld dat God hen een nieuw
leven wil geven. Nieuw leven betekent dat je geest opnieuw geboren wordt. Dit gebeurt
wanneer iemand tot geloof in Jezus komt en zich vervolgens door onderdompeling laat
dopen. Dit dopen staat symbool voor het afleggen van het oude leven, je oude natuur, en
opstaan in het nieuwe leven, samen met God, bekrachtigd door de Heilige Geest.



Harry wilde graag weer de boekjes ontvangen die Lena de vorige keer had weggegooid. De
ontmoetingen en de genezingen hadden hem zeker aan het denken gezet. We hebben hen
verteld dat Street healing hen wil dopen, zouden ze deze keuze willen maken.

We namen afscheid en toen we aangaven ook nog voor Harry te willen bidden, moest hij
huilen. Harry werd aangeraakt door de liefde van God.

Wij van Street healing ervaren dat God'’s kracht sterk aanwezig is op straat. Dit komt ook
omdat mensen een stap in geloof doen wanneer zij komen. Wanneer iemand in geloof een
stap doet naar Hem, doet Hij altijd een stap naar die persoon. Daarnaast is het erg
oncomfortabel, zichtbaar en kwetsbaar, zowel voor Street healing als voor degene die gebed
vraagt, om zo midden op straat voor zich te laten bidden.

Maar geloof dient oncomfortabel te zijn en een risico met zich mee te brengen, anders zou je
immers niet hoeven te geloven, te vertrouwen. De hele setting van Street healing is God
welgevallig. En Hij verleent Zijn kracht aan hetgeen Hem welgevallig is.

Ben jij dus ziek of heb je pijn, of ken jij zo iemand, neem een stap in geloof en kom naar een
Street healing voor een ontmoeting met de kracht en liefde van God. God wil altijd,
iedereen, overal genezen!

Wees bemoedigd!



