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We liepen af op twee jonge dames, die begonnen te lachen toen wij hen benaderden. Dat
kwam omdat ze ons herkenden van een eerder gesprek dat wij hadden. We hadden hen
toen ook een Johannes evangelie gegeven. We raakten weer in gesprek over God en
vroegen hen of zij de kracht van de Heilige Geest in hun lichaam wilden ervaren. Als teken
dat Hij bestaat en van hen houdt. Dat wilden ze wel en we hebben samen in gebed de
Heilige Geest gevraagd hen aan te raken. Beiden ervaarden de kracht van de Heilige Geest
in hun lichaam door een gevoel van warmte op hun rug.

We vroegen hen of deze ervaring hen hielp om in God te geloven. Daarop antwoorden
beiden bevestigend en één van de dames wilde zelfs Jezus in haar hart uitnodigen. We
hebben toen  samen gebeden en Jezus uitgenodigd om in haar hart te komen wonen.

We hebben haar ook uitgenodigd om zich te laten dopen, zodat zij een nieuw leven kan
beginnen, bekrachtigd door de Heilige Geest. De bijbel zegt daarover dat wanneer iemand in
Jezus gelooft en zich laat dopen, deze persoon een nieuwe schepping wordt. Het oude
leven is voorbij, het nieuwe leven is begonnen.

Dit nieuwe leven noemt de bijbel wedergeboorte. Zonder deze wedergeboorte kan iemand
God niet zien, omdat God alleen gezien kan worden door de ogen van de Heilige Geest, die
in het hart woont van degene die wedergeboren is. Zonder de Heilige Geest als “tolk”, kun je
niet in God geloven en is geloof een dwaasheid. De wedergeboorte vernieuwt onze natuur
van zondig naar rechtvaardig voor God. De Heilige Geest leidt ons na deze wedergeboorte
verder in onze wandel als gelovige. Hij leidt ons in de waarheid, troost ons, helpt ons,
beschermt ons en bekrachtigt ons.

We spraken een jonge dame, die op een muurtje rustig op haar telefoon zat te kijken. Ze zei
dat ze geloofde en geen pijnklachten had. We kregen een woord van kennis over haar knie,
dat ze daar last van had en daar bleek ze inderdaad kort geleden ook last van gehad te
hebben. Ook van haar enkel. We mochten genezing uitspreken over haar knie en enkel.

Hierna liepen wij verder van de Jumbo richting de Albert Heijn en deze jongedame volgde
ons. Ze liep een heel stuk vlak achter ons en wij vroegen haar of ze ons nog wat wilde
vragen. En later liep ze voor ons. Ze bleef ons nauwlettend in de gaten houden en we
kwamen haar steeds weer tegen. We zullen haar voor het gemak “Petra” noemen, want God
had nog iets in petto voor Petra.

We spraken twee jonge mannen aan, waarvan de één zei dat hij niet wist welke God de
ware is. Er zijn zoveel Goden, zei hij. En al die gelovigen zeggen dat hun God de ware is.
Dus welke God is nu de enige, echte God? Hij vertelde dat hij een gelovige oma heeft die
gelooft in de God van de bijbel. Wij vertelden hem dat Jezus zei dat er één God is en dat
Jezus de enige Weg is tot Hem. Dat niemand tot God de Vader komt, dan door geloof in
Jezus.



Wij vroegen of hij iets wilde zien, dat dit bevestigde? En dat wilde hij wel. Zijn maat wilde
liever door om een drankje te halen, maar hij wilde dit wel meemaken. We wachtten even tot
zijn maat terugkwam met het drankje en liepen naar een bankje, waar, je raadt het al, Petra
zat. Ze had ons tijdens het gesprek met de mannen goed in de gaten gehouden. We
vroegen haar of ze iets wilde opschuiven en of zij ook iets bijzonders wilde zien? Dat wilde
ze wel.

We controleerden de benen van de man en hij had beenlengte verschil. Wij vertelden hem
dat God dit been voor zijn eigen ogen zou doen uitgroeien. Als bovennatuurlijk bewijs dat Hij
de ware God is. En dat Jezus, Zijn Zoon, de enige weg tot de Vader is. We vroegen zijn
maat en Petra om het te filmen.

Tijdens het filmpen groeide het been snel uit. Hij werd daardoor krachtig aangeraakt door de
kracht van God. Hij was echt een beetje “hotel de botel” en moest ook lachen. Ook Petra
was onder de indruk van wat zij voor haar eigen ogen zag gebeuren en moest lachen.
Lachen is in zo’n geval vaak een uiting van verbazing. Een verbazing waar geen woorden
voor bestaan. Lachen (of huilen) is dan vaak een heel menselijk reactie.
We baden ook voor zijn maat, die beenlengte verschil had. Ook dat been groeide uit.

We spraken nog wat na en nodigden hen uit het Johannes evangelie en Nieuw leven te
lezen. En om te laten zien dat God een gevende God is, een God die Hem onvoorwaardelijk
lief heeft, gaven we hem 5 euro. Om, net als zijn maat, een lekker drankje voor zichzelf te
gaan halen. Om deze gebeurtenis een feestelijk randje te geven. Dit vond hij heel gaaf en hij
dankte ons voor alles.

We spraken een gezin,  waarvan de vrouw met een kruk liep. Ze had haar knie verdraaid,
vertelde zij. Ze gaf aan katholiek opgevoed en wist daarom wel het één en ander over het
geloof. Haar man en zoon waren zeer wetenschappelijk aangelegd, zei de vrouw. We
mochten voor haar knie bidden en na één keer bidden was er geen directe verbetering
merkbaar. De vrouw zei dat ze geloofde dat het nu snel beter zou worden en dankte ons
voor het gebed. De zoon van rond de 20 jaar zei dat hij en zijn vader alleen geloven in het
bestaan van zaken en gebeurtenissen die je wetenschappelijk kunt verklaren.

Wij vroegen hen of zij iets wilden zien dat zij niet wetenschappelijk konden verklaren, maar
wel gebeurt? Dat vonden ze goed en we liepen naar een plek waar de zoon even kon gaan
zitten. We controleerden zijn beenlengtes, waarbij duidelijk werd dat zijn ene been korter
was dan het ander. We vertelden hen dat God dit been voor hun ogen zou doen uitgroeien
en dat vonden ze goed. Het been groeide uit en wij vroegen hen vervolgens om dit
wetenschappelijk te verklaren. De jongeman zei daarop dat wij aan zijn schoen hadden
getrokken, waardoor het leek alsof het been was uitgegroeid.

De vader vertelde dat hij ruim 20 jaar geleden in Thailand was aangesproken door een
handlezer. Hij zei dat hij niet in handlezen geloofde, maar open wilde staan voor ieder mens
zijn ding. Deze handlezer voorspelde een aantal zaken over zijn leven, die hij toen zelf voor
onmogelijk hield. Maar toch gedurende zijn leven waren gebeurd. Alhoewel hij niet geloofde
in dit soort zaken, vond het het wel opmerkelijk.



Wij nodigden de mannen uit om het Johannes evangelie eens te lezen en de website te
bezoeken, waarop meer video’s staan van wonderen en genezingen. Dat zouden ze zeker
doen. De jongeman zei dat van plan was om ons nog een keer te ontmoeten, hij vond het
een interessante ontmoeting.

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen van deze Street healing. We kunnen op
verschillende manieren naar de gebeurtenissen in ons leven kijken. Met ons hart en met ons
verstand. Echter, veel gebeurtenissen in ons leven gebeuren, zonder dat wij deze kunnen
verklaren. Toeval is daar een voorbeeld van. Wij hebben ons verstand nodig om in het
natuurlijke te kunnen functioneren. Echter, er is buiten het natuurlijke ook een geestelijke
wereld. In deze wereld spelen zich dingen af die wij met ons verstand niet kunnen verklaren.
Denk aan zaken als liefde, evolutie, het geweten, goed en kwaad, intuïtie, geloof. Bedenk,
evolutie is ook een theorie, het is niet wetenschappelijk te bewijzen dat de mens is ontstaan
uit de oerknal, de evolutie. De evolutie theorie is dus ook een geloof.

Wanneer wij het leven een kans geven om te mogen bestaan, zonder dat wij alles met ons
verstand kunnen verklaren, zullen wij merken dat het leven veel meer te bieden heeft. Mooie
dingen, eeuwige dingen, Goddelijk dingen.

Wees bemoedigd!


