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 We  liepen  op  twee  jonge  mannen  af,  die  onder  een  afdakje  stonden 
 te  schuilen  tegen  de  regen.  We  vroegen  hen  of  zij  soms 
 pijnklachten  hadden,  waarop  ze  zeiden  dat  niet  zij,  maar  een  vriend 
 van  hen  wel  veel  last  heeft  van  rugpijn.  Zij  vroegen  of  wij  voor  hém 
 konden  bidden?  Dat  wilden  wij  graag  doen  en  toen  belden  ze  hem 
 op  met  de  vraag  waar  hij  was  en  of  hij  wilde  komen  zodat  wij  voor 
 zijn  genezing  konden  bidden. 

 Het  bleek  dat  hij  toevallig  net  op  weg  was  naar  hen  toe!  Terwijl  wij 
 op  hem  wachten,  vroegen  wij  de  twee  jonge  mannen  of  het  hen  zou 
 helpen  om  in  God  te  geloven  als  ze  zouden  zien  dat  hun  vriend 
 door  gebed  zou  genezen.  “Ja”,  zeiden  ze,  “dat  zou  echt  een  wonder 
 zijn!”.  Niet  veel  later  kwam  de  jongeman  aanlopen  en  we  vroegen 
 hem  naar  de  oorzaak  van  zijn  rugklachten.  Hij  vertelde  dat  hij  zijn 
 rug  onlangs  had  verdraaid  en  sindsdien  continu  pijn  heeft.  Zijn 
 pijnniveau  was  op  dat  moment  6  op  de  schaal  van  0-10. 

 Wij  vertelden  hem  dat  wij  geloven  dat  God  bestaat,  van  hem  houdt 
 en  hem  wil  genezen  van  zijn  rugpijn.  We  vroegen  of  wij  voor  hem 
 mochten  bidden?  Dat  mocht  en  toen  hebben  wij  onze  hand  op  zijn 
 rug  gelegd  en  genezing  uitgesproken.  Hierna  vroegen  wij  hem  om 
 een  stukje  te  gaan  lopen,  te  gaan  bewegen,  om  uit  te  testen 
 hoeveel  pijn  hij  nog  in  zijn  rug  had. 

 “Hoe  doen  jullie  dit,  hoe  kan  dit?!”,  was  zijn  verbaasde  reactie, 
 terwijl  hij  zijn  rug  aan  het  strekken  was.  Hij  zei  dat  hij  geen  rugpijn 
 meer  had.  Hij  boog  naar  voren,  naar  achteren,  geen  pijn  meer!  Hij 
 en  zijn  vrienden  keken  ons  verbaasd  aan  en  wij  toen  hadden  wij 
 gelijk  alle  aandacht.  Wij  hebben  hen  het  evangelie  uitgelegd  en 
 verteld  dat  het  Jezus  is  die  hem  had  genezen,  door  ons  heen.  Dat 
 de  bijbel  leert  dat  Jezus  met  zijn  striemen  betaald  heeft  voor  hun 
 genezing  en  wanneer  gelovigen  in  zijn  naam  genezing  bevelen, 
 God  die  persoon  geneest! 



 “Maar  ik  ben  moslim!”,  zei  de  jongen  die  genezen  was.  Wij 
 vertelden  hem  dat  wij  geloven  dat  Jezus,  naast  de  grote  en  geliefde 
 profeet  zoals  de  Islam  hem  kent,  óók  de  zoon  van  God  is,  die 
 geleden,  gestorven  en  opgestaan  is  uit  de  dood.  Wij  gaven  hem  het 
 kaartje  van  de  website  www.isaruhallah.nl  met  daarop 
 getuigenissen  van  moslims  die  Jezus  hebben  leren  kennen  als 
 méér  dan  een  geliefde  en  belangrijke  profeet. 

 Wij  vroegen  zijn  vrienden  of  de  genezing  hen  had  geholpen  om  in 
 God  te  kunnen  geloven,  dat  het  evangelie  waar  is?  Beiden 
 antwoorden  daarop  instemmend,  waarop  wij  hen  vroegen  of  zij 
 Jezus  in  hun  hart  wilde  uitnodigen?  Eén  van  hen  wilde  dit  en  toen 
 hebben  wij  samen  met  hem  het  zondaarsgebed  gebeden,  waarbij 
 hij  Jezus  uitnodigde  om  in  zijn  hart  te  komen  wonen! 

 Hierna  hebben  wij  nog  met  hem  doorgesproken.  Onder  meer  over 
 het  belang  om  zich  te  laten  dopen,  de  bijbel  te  gaan  lezen  en  een 
 kerk  te  bezoeken.  Ook  hebben  wij  hem  verteld  dat  hij  bij  ons  terecht 
 kan  voor  verdere  vragen  of  begeleiding.  We  gaven  hen  het 
 Johannes  evangelie  mee,  met  het  traktaat  Hoe  kan  ik  God  leren 
 kennen?  En  met  oog  op  de  aankomende  feestdagen  de  grappig 
 bedoelde  kaart  “Zonder  Jezus  is  kerst  mis”. 

 We  spraken  een  man,  die  op  weg  was  naar  de  sportschool.  Wij 
 vroegen  of  hij  pijnklachten  had  en  hij  vertelde  ons  dat  hij  in  het 
 verleden  een  ongeluk  heeft  gehad,  waaraan  hij  nekklachten  heeft 
 overgehouden.  Wanneer  hij  zijn  hoofd  naar  achteren  beweegt,  doet 
 dit  pijn.  Hierbij  hoorde  hij  een  “krak”.  Wij  zeiden  hem  dat  wij  geloven 
 dat  wanneer  wij  voor  zijn  nek  zouden  bidden,  God  hem  zou 
 genezen! 

 Dat  vond  hij  goed  en  toen  hebben  wij  onze  hand  op  zijn  nek  gelegd, 
 genezing  uitgesproken,  dat  alles  in  zijn  nek  weer  teruggaat  zoals 
 het  was  vóór  het  ongeluk  en  dat  de  pijn  zijn  nek  direct  verlaat. 
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 Na  dit  gebed  vroegen  wij  hem  of  hij  iets  in  zijn  nek  voelde,  een 
 bepaalde  manifestatie?  Hij  zei  ons  dat  zijn  nek  “licht”  werd.  Alsof  er 
 een  last  van  zijn  nek  was  afgenomen. 

 Hierna  vroegen  wij  hem  om  zijn  nek  uit  te  testen,  zijn  hoofd  naar 
 achter  te  bewegen.  Hij  bewoog  zijn  hoofd  van  links  naar  rechts,  van 
 voren  naar  achter  en  zei  ons  dat  hij  geen  pijn  meer  had!  “Dit  is 
 gek!”,  zei  hij  meerdere  malen,  terwijl  hij  zijn  hoofd  heen  en  weer 
 bleef  bewegen.  “Ik  heb  geen  pijn  meer!” 

 Ook  hem  hebben  we  uitgelegd  hoe  dit  kan,  dat  het  Jezus  is  die  hem 
 heeft  genezen,  door  ons  heen.  Dat  de  bijbel  ons  leert  dat  “gelovigen 
 zieken  de  handen  zullen  opleggen  en  dat  ze  zullen  genezen”. 

 Dat  God  nooit  ziekte,  dood  en  pijn  heeft  gewild  en  daarom  met  het 
 lijden,  sterven  en  opstaan  van  Jezus  voor  de  oplossing  heeft 
 gezorgd.  Want  wie  namelijk  in  Jezus  gelooft,  zal  eeuwig  leven  in 
 het  hiernamaals  (hemel),  en  in  Jezus'  naam  moet  elke  ziekte  en 
 pijn  wijken,  dus  ook  zijn  nekpijn. 
 Wij  gaven  hem  het  Johannes  Evangelie  met  het  traktaat  en  de 
 kaart.  Ook  wezen  wij  hem  op  onze  website,  voor  meer  informatie  en 
 contactmogelijkheden. 

 We  spraken  een  man  en  een  vrouw,  waarvan  de  man  met  krukken 
 liep.  We  vroegen  hem  waarom  hij  met  krukken  liep  en  hij  vertelde 
 ons  dat  hij  een  aantal  jaar  geleden  een  zwaar  ongeluk  heeft  gehad, 
 waarbij  zijn  been  ter  hoogte  van  zijn  scheenbeen  praktisch 
 doormidden  was  gebroken!  Hij  vertelde  dat  hij  meerdere  operaties 
 had  gehad  en  dat  er  stalen  pinnen  in  zijn  been  waren  geplaatst  om 
 zijn  been  weer  op  te  lappen.  Hij  stroopte  zijn  broekspijp  op  en  liet 
 ons  de  vele  littekens  zien  ter  hoogte  van  zijn  scheenbeen,  als 
 gevolg  van  de  vele  operaties.  Hij  vertelde  dat  hij  veel  pijn  heeft  aan 
 het  been,  vooral  ‘s  nachts,  dan  kan  hij  vaak  niet  slapen  van  de  pijn. 



 Wij  vertelden  hem  dat  wij  geloven  dat  God  van  hem  houdt  en  als 
 bewijs  hiervan  zijn  been  wilde  genezen.  En  of  wij  voor  hem 
 mochten  bidden?  Dat  vond  hij  goed  en  toen  vroegen  wij  hem  eerst 
 hoeveel  pijn  hij  had  op  de  schaal  van  0-10.  Hij  zei  dat  hij  pijnniveau 
 6  had. 

 Wij  hebben  toen  onze  hand  op  zijn  been  gelegd,  genezing 
 uitgesproken  en  hem  daarna  gevraagd  om  een  stukje  te  gaan 
 lopen.  Hij  zei  verbaasd  dat  de  pijn  was  gezakt  naar  een  3!  We 
 hebben  nogmaals  gebeden  en  hierna  had  hij  alleen  nog  wat  last 
 aan  zijn  voet.  Nadat  wij  hier  ook  voor  gebeden  hadden  vroegen  wij 
 hem  om  een  stukje  te  gaan  lopen,  zonder  krukken.  Dat  deed  hij  en 
 hij  had  geen  pijn  meer.  Voor  het  eerst  in  lange  tijd!  Ze  keken  ons 
 beiden  verbaasd  aan.  Hoe  kan  dit? 

 Wij  vertelden  hen  wat  wij  geloofden  en  toen  bleek  dat  zij  ook 
 gelovig  waren.  De  man  had  net  als  ons  een  kruisje  om  zijn  nek  en 
 liet  dat  trots  zien.  We  hebben  hen  beiden  aangemoedigd  om  de 
 komende  tijd  God  te  blijven  danken  voor  zijn  genezing,  om  hun 
 genezing  ook  te  behouden.  Dat  zouden  ze  doen!  Ze  waren  beiden 
 zeer  bemoedigd  door  deze  ontmoeting  en  we  namen  met  een  “hug” 
 afscheid  van  elkaar. 

 We  spraken  een  man,  die  werkelijk  enige  stappen  achteruit  deinsde 
 toen  wij  hem  vertelden  wie  wij  waren  en  wat  wij  deden.  Hij  bleek 
 christen  te  zijn  en  op  de  terugweg  te  zijn  van  een  leven  van 
 verslavingen.  Hij  vertelde  dat  God  de  laatste  tijd  steeds  mensen  op 
 zijn  pad  heeft  gebracht  om  hem  te  helpen  en  te  bemoedigen. 

 Dat  wij  hem  nú  met  God  en  genezing  benaderen,  maakte  zichtbaar 
 veel  impact  op  hem.  Hij  vertelde  dat  hij  momenteel  in  zijn  huwelijk 
 door  moeilijke  tijden  heen  ging  en  probeerde  om  zijn  leven,  samen 
 met  God,  weer  op  de  rails  te  krijgen.  Maar  dat  het  leven  hem 
 momenteel  zwaar  viel  en  hij  veel  strijd  kende. 



 Hij  vroeg  ons  of  wij  tijd  voor  hem  hadden  zodat  hij  zijn  verhaal  kon 
 doen  en  wij  hebben  toen  ruim  te  tijd  voor  hem  genomen.Hij  sprak 
 over  zijn  verlangen  om  zijn  leven  weer  op  de  rit  te  krijgen,  ook  in  het 
 belang  van  zijn  kinderen.  Voor  zijn  kinderen  deed  hij  alles,  zei  hij. 
 Daar  leef  ik  nu  voor. 

 We  hebben  aan  het  eind  van  het  gesprek  samen  gebeden.  Alles  in 
 Gods  handen  gelegd  en  God  gevraagd  om  hem  te  helpen  met  alle 
 uitdagingen  en  strijd  die  hij  momenteel  in  zijn  leven  beleeft. 
 Duidelijk  was  dat  onze  ontmoeting  hem  enorm  had  bemoedigd  in 
 zijn  situatie.  Hij  zei  dat  hij  geloofde  dat  de  ontmoeting  niet  toevallig 
 was  geweest  en  dat  het  hem  er  opnieuw  van  overtuigd  had  dat  God 
 met  hem  was.  Na  ons  afscheidsgebed  had  hij  tranen  in  zijn  ogen. 

 We  spraken  een  oudere  dame,  die  7  jaar  geleden  een  prothese 
 knie  heeft  gekregen,  maar  daarna  diverse  complicaties  aan  de  knie 
 had.  Zo  had  ze  een  bacteriële  infectie  opgelopen  en  ze  was  diverse 
 keren  aan  de  knie  geopereerd.  Ongeveer  een  jaar  geleden  was  ze 
 ook  nog  eens  op  die  knie  gevallen  en  sindsdien  heeft  ze  ontzettend 
 veel  pijn. 

 De  vrouw  kan  nauwelijks  meer  lopen.  Diverse  onderzoeken  hebben 
 niets  uitgewezen.  Artsen  denken  aan  een  beknelde  zenuw  waar  ze 
 niet  bij  kunnen.  Haar  kwaliteit  van  leven  is  door  dit  alles  enorm 
 achteruit  gegaan  omdat  ze  niet  meer  mobiel  kan  zijn.  Ook  lopen 
 achter  de  rollator  gaat  zeer  moeilijk.  Hierbij  kan  ze  moeilijk 
 draaibewegingen  maken.  Ze  maakt  een  bocht  door  steeds  een 
 stukje  naar  voren  en  weer  terug  te  lopen. 

 Er  werd  ons  gevraagd  of  wij  voor  haar  genezing  wilden  bidden  en 
 wij  hebben  toen  genezing  uitgesproken  over  haar  knie.  Vervolgens 
 hebben  we  haar  gevraagd  om  een  stukje  te  gaan  lopen.  De  vrouw 
 liep  een  stukje  met  haar  rollator  en  zei  dat  de  pijn  wel  minder  werd, 
 het  voelde  minder  scherp. 



 Vervolgens  zei  ze  dat  “  God  iets  wat  al  zo  lang  pijn  doet,  natuurlijk 
 niet  in  één  keer  kan  genezen”.  Wij  moedigden  haar  aan  om  te 
 geloven  dat  bij  God  niets  onmogelijk  is,  als  wij  maar  geloven! 

 Daarop  hebben  wij  samen  met  haar  gebeden  en  God  gedankt  dat 
 hij  haar  liefheeft  en  dat  er  genezing  beschikbaar  is  voor  hen  die 
 geloven.  Wij  hebben  toen  nogmaals  genezing  over  haar  knie 
 uitgesproken,  waarna  de  pijn  weer  minder  werd.  De  vrouw  kon  ook 
 duidelijk  beter  lopen  en  ook  het  draaien,  omkeren  tijdens  het  lopen, 
 ging  vooruit. 

 Daarom  vroegen  wij  haar  om  haar  rollator  te  laten  staan  en  zonder 
 te  gaan  lopen.  Dat  God  haar  rollator  zou  worden!  Ook  dit  ging  goed. 

 “Kijk  mij  nou  eens  lopen”,  riep  de  vrouw  verheugd!  “Dat  is  toch  een 
 wonder!  De  pijn  was  weg  en  de  mobiliteit  kwam  meer  en  meer 
 terug.  De  vrouw  was  gelovig  en  dankte  God  voor  dit  wonder.  Wij 
 moedigden  haar  aan  om  de  komende  dagen  God  te  blijven  danken 
 voor  het  wonder.  En  om  te  blijven  oefenen  met  lopen,  zodat  de 
 spieren  in  haar  been  weer  sterker  kunnen  worden.  Die  waren 
 immers  lange  tijd  niet  veel  gebruikt.  Dat  zou  ze  zeker  doen! 



 We  walked  up  to  two  young  men  who  were  standing  under  a 
 canopy  to  shelter  from  the  rain.  We  asked  them  if  they  sometimes 
 had  pain  complaints,  to  which  they  said  that  it  was  not  they,  but  a 
 friend  of  theirs  who  suffered  a  lot  from  back  pain.  They  asked  if  we 
 could  pray  for  him?  We  wanted  to  do  that  and  then  they  called  him 
 to  ask  where  he  was  and  if  he  wanted  to  come  so  that  we  could 
 pray  for  his  healing. 

 It  turns  out  he  just  happened  to  be  on  his  way  to  them!  While  we 
 waited  for  him,  we  asked  the  two  young  men  if  it  would  help  them  to 
 believe  in  God  if  they  saw  their  friend  healed  through  prayer.  “Yes,” 
 they  said,  “that  would  really  be  a  miracle!”.  Not  much  later  the 
 young  man  walked  up  and  we  asked  him  about  the  cause  of  his 
 back  problems.  He  said  he  recently  twisted  his  back  and  has  been 
 in  constant  pain  ever  since.  His  pain  level  at  the  time  was  6  on  a 
 0-10  scale. 

 We  told  him  that  we  believe  God  exists,  loves  him  and  wants  to 
 heal  him  from  his  back  pain.  We  asked  if  we  could  pray  for  him? 
 That  was  allowed  and  then  we  placed  our  hands  on  his  back  and 
 pronounced  healing.  After  this  we  asked  him  to  walk  a  bit,  to 
 exercise,  to  test  how  much  pain  he  still  had  in  his  back. 

 “How  do  you  do  this,  how  is  this  possible?!,”  was  his  surprised 
 reaction,  while  he  was  stretching  his  back.  He  said  he  no  longer 
 had  back  pain.  He  bent  forward,  backward,  no  more  pain!  He  and 
 his  friends  looked  at  us  in  surprise  and  we  immediately  had 
 everyone's  attention.  We  explained  the  gospel  to  them  and  told 
 them  that  it  was  Jesus  who  had  healed  him,  through  us.  That  the 
 Bible  teaches  that  Jesus  paid  for  their  healing  with  his  stripes  and 
 when  believers  command  healing  in  his  name,  God  heals  that 
 person! 



 “But  I  am  Muslim!”  said  the  boy  who  had  been  healed.  We  told  him 
 that  we  believe  that  Jesus,  in  addition  to  the  great  and  beloved 
 prophet  as  Islam  knows  him,  is  also  the  son  of  God,  who  suffered, 
 died  and  rose  from  the  dead.  We  gave  him  the  card  from  the 
 website  www.isaruhallah.nl  containing  testimonies  from  Muslims 
 who  came  to  know  Jesus  as  more  than  a  beloved  and  important 
 prophet. 

 We  asked  his  friends  if  the  healing  had  helped  them  to  believe  in 
 God,  that  the  gospel  is  true?  Both  answered  yes,  and  we  asked 
 them  if  they  wanted  to  invite  Jesus  into  their  hearts?  One  of  them 
 wanted  this  and  then  we  prayed  the  sinner's  prayer  with  him, 
 inviting  Jesus  to  come  and  live  in  his  heart! 

 After  this  we  talked  to  him  further.  Including  about  the  importance  of 
 being  baptized,  reading  the  Bible  and  visiting  a  church.  We  also  told 
 him  that  he  can  contact  us  for  further  questions  or  guidance.  We 
 gave  them  the  Gospel  of  John,  with  the  tract  How  can  I  get  to  know 
 God?  And  in  view  of  the  upcoming  holidays,  the  funny  card 
 “Christmas  is  a  waste  without  Jesus”. 

 We  spoke  to  a  man  who  was  on  his  way  to  the  gym.  We  asked  if  he 
 had  any  pain  complaints  and  he  told  us  that  he  had  an  accident  in 
 the  past  that  left  him  with  neck  problems.  When  he  moves  his  head 
 back  it  hurts.  He  heard  a  “crack”.  We  told  him  that  we  believe  that  if 
 we  prayed  for  his  neck,  God  would  heal  him! 

 He  agreed  with  that  and  then  we  placed  our  hand  on  his  neck, 
 pronounced  healing,  that  everything  in  his  neck  would  go  back  to 
 how  it  was  before  the  accident  and  that  the  pain  would  leave  his 
 neck  immediately. 
 After  this  prayer  we  asked  him  if  he  felt  something  in  his  neck, 
 some  manifestation?  He  told  us  his  neck  became  “light”.  As  if  a 
 burden  had  been  lifted  from  his  neck. 
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 After  this  we  asked  him  to  test  his  neck  and  move  his  head  back. 
 He  moved  his  head  from  side  to  side,  front  to  back  and  told  us  he 
 was  no  longer  in  pain!  “This  is  crazy!”  he  said  several  times  as  he 
 continued  to  bob  his  head  from  side  to  side.  “I'm  no  longer  in  pain!” 

 We  also  explained  to  him  how  this  is  possible,  that  it  was  Jesus 
 who  healed  him,  through  us.  That  the  Bible  teaches  us  that 
 “believers  will  lay  hands  on  the  sick  and  they  will  recover.” 

 That  God  never  wanted  illness,  death  and  pain  and  therefore 
 provided  the  solution  with  the  suffering,  death  and  resurrection  of 
 Jesus.  Because  whoever  believes  in  Jesus  will  live  forever  in  the 
 hereafter  (heaven),  and  in  Jesus'  name  every  sickness  and  pain 
 must  go  away,  including  his  neck  pain. 
 We  gave  him  the  Gospel  of  John  with  the  tract  and  the  map.  We 
 also  pointed  him  to  our  website  for  more  information  and  contact 
 options. 

 We  spoke  to  a  man  and  a  woman,  the  man  walking  with  crutches. 
 We  asked  him  why  he  was  on  crutches  and  he  told  us  that  he  had  a 
 serious  accident  a  few  years  ago  that  practically  broke  his  leg  in 
 half  at  the  shin!  He  said  he  had  had  multiple  surgeries  and  had 
 steel  pins  placed  in  his  leg  to  patch  up  his  leg.  He  rolled  up  his 
 trouser  leg  and  showed  us  the  many  scars  on  his  shin,  as  a  result 
 of  the  many  operations.  He  said  that  his  leg  hurts  a  lot,  especially  at 
 night,  when  he  often  cannot  sleep  because  of  the  pain. 

 We  told  him  that  we  believe  God  loves  him  and  wanted  to  heal  his 
 leg  as  proof  of  this.  And  could  we  pray  for  him?  He  agreed  with  that 
 and  we  first  asked  him  how  much  pain  he  was  in  on  a  scale  of  0-10. 
 He  said  he  had  pain  level  6. 

 We  then  placed  our  hand  on  his  leg,  said  healing  and  then  asked 
 him  to  walk  a  bit.  He  said  in  surprise  that  the  pain  had  dropped  to  a 
 3!  We  prayed  again  and  after  this  he  only  had  some  pain  in  his  foot. 



 After  we  had  also  prayed  about  this,  we  asked  him  to  walk  a  bit, 
 without  crutches.  He  did  that  and  he  was  no  longer  in  pain.  For  the 
 first  time  in  a  long  time!  They  both  looked  at  us  in  surprise.  How  is 
 this  possible? 

 We  told  them  what  we  believed  and  it  turned  out  that  they  were 
 believers  too.  The  man  had  a  cross  around  his  neck  just  like  us  and 
 showed  it  proudly.  We  have  encouraged  them  both  to  continue  to 
 thank  God  for  his  healing  in  the  coming  period,  in  order  to  maintain 
 their  healing.  They  would!  They  were  both  very  encouraged  by  this 
 meeting  and  we  said  goodbye  to  each  other  with  a  hug. 

 We  spoke  to  a  man  who  actually  shrank  back  a  few  steps  when  we 
 told  him  who  we  were  and  what  we  did.  He  turned  out  to  be  a 
 Christian  and  on  his  way  back  from  a  life  of  addiction.  He  said  that 
 lately  God  has  kept  bringing  people  into  his  path  to  help  and 
 encourage  him. 

 The  fact  that  we  now  approach  him  with  God  and  healing  visibly 
 made  a  big  impact  on  him.  He  said  that  he  was  currently  going 
 through  difficult  times  in  his  marriage  and  was  trying  to  get  his  life 
 back  on  track  together  with  God.  But  that  life  was  difficult  for  him  at 
 the  moment  and  he  was  experiencing  a  lot  of  struggle. 
 He  asked  us  if  we  had  time  for  him  so  that  he  could  tell  his  story 
 and  we  took  plenty  of  time  for  him.  He  talked  about  his  desire  to  get 
 his  life  back  on  track,  also  in  the  interests  of  his  children.  He  did 
 everything  for  his  children,  he  said.  That's  what  I  live  for  now. 

 We  prayed  together  at  the  end  of  the  conversation.  Putting 
 everything  in  God's  hands  and  asking  God  to  help  him  with  all  the 
 challenges  and  struggles  he  is  currently  experiencing  in  his  life.  It 
 was  clear  that  our  meeting  had  encouraged  him  enormously  in  his 
 situation.  He  said  he  believed  the  encounter  had  not  been 
 accidental  and  that  it  had  once  again  convinced  him  that  God  was 
 with  him.  After  our  farewell  prayer,  he  had  tears  in  his  eyes. 



 We  spoke  to  an  older  lady  who  had  a  knee  prosthesis  7  years  ago, 
 but  subsequently  had  various  complications  with  the  knee.  She  had 
 contracted  a  bacterial  infection  and  had  had  her  knee  operated  on 
 several  times.  About  a  year  ago  she  also  fell  on  that  knee  and  since 
 then  she  has  been  in  a  lot  of  pain. 

 The  woman  can  hardly  walk  anymore.  Various  studies  have  shown 
 nothing.  Doctors  suspect  a  pinched  nerve  that  they  cannot  reach. 
 Her  quality  of  life  has  deteriorated  enormously  because  she  can  no 
 longer  be  mobile.  Walking  behind  the  walker  is  also  very  difficult. 
 She  has  difficulty  making  turning  movements.  She  makes  a  turn  by 
 walking  forward  and  back  a  bit. 

 We  were  asked  if  we  would  pray  for  her  healing  and  we  pronounced 
 healing  over  her  knee.  Then  we  asked  her  to  go  for  a  walk.  The 
 woman  walked  a  bit  with  her  walker  and  said  that  the  pain  was 
 subsiding,  it  felt  less  sharp. 
 She  then  said  that  “of  course  God  cannot  heal  something  that  has 
 been  hurting  for  so  long  in  one  go.”  We  encouraged  her  to  believe 
 that  with  God  nothing  is  impossible,  as  long  as  we  believe! 

 We  then  prayed  with  her  and  thanked  God  that  he  loves  her  and 
 that  healing  is  available  to  those  who  believe.  We  then  pronounced 
 healing  on  her  knee  again,  after  which  the  pain  decreased  again. 
 The  woman  was  also  able  to  walk  clearly  better  and  turning  and 
 turning  while  walking  also  improved. 

 That's  why  we  asked  her  to  leave  her  walker  and  walk  without  it. 
 That  God  would  become  her  walker!  This  also  went  well. 

 “Look  at  me  walking,”  the  woman  shouted  happily!  “That's  a 
 miracle!  The  pain  was  gone  and  mobility  returned  more  and  more. 
 The  woman  was  religious  and  thanked  God  for  this  miracle. 



 We  encouraged  her  to  continue  thanking  God  for  the  miracle  in  the 
 coming  days.  And  to  continue  practicing  walking,  so  that  the 
 muscles  in  her  leg  can  become  stronger  again.  After  all,  they  had 
 not  been  used  much  for  a  long  time.  She  certainly  would! 


