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Jonge vrouw schrikt onverwacht hevig bij horen van getuigenis over God's
kracht . "Dat is eng !!", roept ze verschrikt en doet een stap naar achteren.
Even later wordt duidelijk waarom ze onverwacht zo angstig reageert, ze roept
geesten van dode mensen op en doet aan glaasje draaien. We spraken drie
jongeren, twee dames en een knul. We vertelden hen over de liefde van God en één van
de dames, die erg geïnteresseerd was en ons veel vragen stelde, vroeg ons wat onze
ervaringen waren met de kracht van God.

We deelden uit ons eigen leven hoe wij God’s bovennatuurlijke kracht in ons leven
hadden ervaren. De dame werd op dat moment door angst gegrepen en deinsde een
stap achteruit. “Dat is eng!!, riep ze uit. Wij vertelde haar dat ze niet bang hoefde te zijn
voor God’s kracht. God is liefde en Zijn kracht is altijd uit om te herstellen, bemoedigen,
herstellen en te genezen.

We vertelden hen dat er ook bovennatuurlijke krachten zijn, waar je wel bang voor moet
zijn, die eng zijn. Dat deze krachten uit zijn op jouw vernietiging. Dat je met deze
krachten in aanraking komt, wanneer je je inlaat met occulte zaken, zoals bijvoorbeeld
de geesten van doden oproepen of glaasje draaien. De dame die steeds erg
geïnteresseerd was, keek geschrokken opzij naar de jongen en zei dat ze dat deed, de
geesten van doden oproepen en glaasje draaien. Ook had ze een opa die zich hiermee
bezighield en geesten zag.

Haar onverwachte schrikreactie werd ons toen duidelijk. Wanneer mensen zich met het
occulte inlaten, krijgen demonen grip op hun levens. Vaak krijgen deze mensen last van
angsten. De bijbel waarschuwt ons ervoor dat wij ons niet met boze geesten, demonen,
moeten inlaten. We hebben het meisje uitgelegd dat de geesten die zij oproept, niets
dan kwaad met haar voor hebben. Dat dit een kracht is, in tegenstelling tot de kracht
van God, door de Heilige Geest, die uit is om haar kwaad te doen en bang te maken.

En dat Jezus juist deze machten van het kwaad heeft overwonnen. Dat wanneer geesten
en demonen haar bang maken, dat ze deze in Jezus naam kan wegsturen. Na deze
waarschuwing hebben we er bij haar op aangedrongen te stoppen met deze occulte
praktijken en op zoek te gaan naar de bovennatuurlijke kracht van God, de Heilige
Geest, de Geest van God. Dit is een Persoon en een Geest van liefde, die altijd de wil van
God doet, het goede en het volkomene. Dat ze God kan vinden door het Johannes
evangelie te lezen, waarin Jezus God aan haar openbaart.

Zeer bijzondere, "toevallige" samenloop van omstandigheden, die een persoon
die niet in God’s genezing gelooft, laat zien dat God werkelijk bestaat en kracht
heeft om te genezen en te herstellen . We spraken een jonge man, we zullen hem
Erik noemen, die ons vertelde dat hij lijdt aan autisme, ADHD en last heeft van agressie
problemen, waarvoor hij ook onder behandeling staat. We vroegen of wij voor de
genezing van deze aandoeningen mochten bidden, maar dat hoefde niet van hem. Hij
vertelde dat hij daarvoor al een keer met zijn gelovige buurvrouw mee was geweest naar
haar kerk. Zelf geloofde hij niet, maar hij heeft veel respect voor deze buurvrouw,
vertelde hij. Dus ging hij mee. Er was toen ook voor zijn genezing gebeden, echter was
hij daarna niet direct genezen. Wel komt hij regelmatig bij zijn buurvrouw, hij eet
regelmatig mee, er wordt aan tafel gebeden en voelt zich daar erg thuis. Echter, met hun
geloof heeft hij weinig. Hij respecteert het wel, zei hij.



Wij vertelden hem dat wij geloven dat God altijd genezing en herstel wil voor ieder
mens. En dat genezing bij ieder persoon een ander proces is. Sommige mensen genezen
na gebed direct. Anderen in de dagen of weken erna. Sommige mensen na jaren. En
sommigen genezen niet. Wanneer genezing niet plaatsvindt, wil dat niet zeggen dat God
niet van Hem houdt of hem wil zegenen. We gaven hem het WhatsGod kaartje en de
gratis OV-hemelkaart, waar hij dankbaar hartelijk om moest lachen. “Wat een leuke
kaartjes”!, zei hij.

Ongeveer een half uur later, kwamen wij Erik  “toevallig” weer tegen. Hij stond helemaal
aan het andere kant van het winkelcentrum te praten met een maat en begroette ons
vriendelijk toen hij ons zag. Wij raakten met zijn maat aan de praat en die bleek been
lengte verschil te hebben. We mochten bidden dat het been zou uitgroeien, voor de ogen
van Erik. Voor Erik was dit ook een teken van God’s liefde voor hem en dat God echt
kracht heeft om te genezen en te herstellen. Het been groeide voor hun ogen uit, waarna
zijn maat tegen ons zei: “sorry hoor, maar mijn hoofd gaat hiervan nu even in ERROR”.

Een bekende reactie van iemand die iets ziet gebeuren wat zijn verstand niet kan
verklaren. Wij helpen hen dan om het een plekje te geven. We leggen hen dat uit dat er
dingen bestaan die je niet met je verstand kunt verklaren. Zoals God. God kun je ook
niet begrijpen en verklaren, maar dat wil niet zeggen dat Hij niet bestaat. En dat het er
om gaat dat we God niet alleen proberen te zien met de ogen van ons verstand, maar
juist met de ogen van ons hart. Je hart accepteert namelijk wél dat er dingen bestaan
die je met je verstand niet kunt verklaren. Zoek God daarom met je hart. God spreekt
tot het hart en leidt je naar Hem toe door verlangen.

We gaven hen het traktaat “Een onverklaarbare ervaring”, een traktaat dat ze helpt de
gebeurtenis een plekje te geven, naast een exemplaar van het Johannes evangelie. De
maat van Erik bedankt ons met de woorden: “bedankt, ik vond het leuk!”

Is het altijd Godś wil om te genezen, te herstellen, te redden en te bevrijden?
Ja! Waarom? Jezus werd door God naar de aarde gestuurd, om redding en genezing te
brengen. Jezus zei zelf “ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen”. Dus door
Jezus naar aarde te sturen, om Hem vervolgens te laten lijden en sterven, zodat wij het
eeuwig leven en genezing kunnen ontvangen, laat zien hoe graag God ons wil genezen
en redden. Hij gaf datgeen waar Hij het meest van hield, Zijn eigen zoon, daarvoor over
aan minachting, lijden, foltering en de dood. Zoveel is onze redding en genezing God
waard.

Hoe God geneest, is aan God. Daarvoor bestaat geen bepaalde formule. Het gaat God bij
genezing ook altijd om relatie. God wil dat wij niet alleen Zijn hand van genezing zoeken,
maar ook Zijn hart. Genezing is niet het uiteindelijke doel waarmee God zich aan de
mensheid wil openbaren. Hij zoekt het hart van de mens, en daarbij kan Hij genezing
gebruiken. Als teken van Zijn liefde en kracht.

""Ik ben gelovig, heb 20 jaar artrose in heel mijn lichaam met veel pijn". Maar
ik geloof niet dat God mij kan genezen . We spraken een oudere vrouw, de arme
vrouw liet ons haar vingers zien, die helemaal krom stonden van de artrose. Ze was
katholiek, vertelde ze ons. Ze had veel pijn in haar lichaam, continue.

We voelden ons enorm bewogen met haar situatie en vroegen of wij voor haar genezing
mochten bidden. Wij getuigden ook van eerdere genezingen van mensen met artrose,
om haar te laten horen dat God ook haar kan genezen.



Echter, ze wilde geen gebed en reageerde afwijzend op een traktaat. We hopen haar nog
een keer tegen te komen en dat wij voor haar mogen bidden.

"Ik geef les op een christelijke school, maar het christelijk geloof zegt mij
verder niets. Ik vind het ook niet de moeite waard om het te onderzoeken, het
betekent niets voor mij". Wij spraken een jonge vrouw, die wij in het verleden ook al
eens hadden gesproken. Ze was toen samen met haar vriend. Ze vertelde dat zij les
geeft op een christelijke school en daarom ook deelneemt aan de christelijke activiteiten,
maar er niets mee heeft. En ze wilde er ook geen moeite voor doen om te onderzoeken
of het evangelie waar is. Ze zag er ook de noodzaak niet van in.

Normaal gesproken laten wij het dan hierbij, omdat wij ons niet willen opdringen aan
mensen, vrij als ze zijn om hun eigen keuze te maken. Maar in dit geval voelden wij ons
gedrongen haar aan te moedigen te onderzoeken of het evangelie waar is. Omdat het
gaat over zaken als leven na de dood, bestemming, identiteit, vrede en rust, troost,
genezing en bevrijding. Allemaal existentiële zaken die het op zijn minst de moeite
waard maken het evangelie te onderzoeken. En ook omdat God hier een belofte aan
verbindt. Hij zegt namelijk dat “een ieder die Mij zoekt, zal Mij vinden”. Dus wanneer
iemand met een oprecht hart onderzoek doet naar Hem, dan zal deze persoon Hem
vinden.

Diverse jongeren krijgen een WhatsGod berichtje van God, anderen een gratis
OV-hemelkaart (zie bijlagen).


