
Street healing zaterdag 23 januari 2021. 

Op de markt werden wij aangesproken door een man. Hij deelde exemplaren van het 

Algemeen Dagblad uit en vroeg of hij ons wat mocht vragen. Voor ons even de omgekeerde 

wereld! Hij stelde een aantal vragen omtrent onze mening over de veiligheid op de markt. 

Nadat wij zijn vragen hadden beantwoord, vroegen wij of wij hem ook wat mochten vragen, 

en dat mocht.  

Wij vroegen of hij ergens pijn in zijn lichaam had en hij antwoordde bevestigend. Hij had zijn 

kleine teen onlangs bezeerd en daar had hij nogal last van. Wij vroegen of wij voor zijn 

genezing mochten bidden en toen vroeg hij ons eerst van welk geloof wij kwamen..? 

Toen wij hem vertelde dat wij geloofden in Jezus en wij geloofden dat Jezus zijn teen wilde 

genezen, ging hij akkoord. Hij zei dat hij niet ieder geloof voor zich wilde laten bidden. En 

terecht! 

Wij vertelden hem het evangelie en dat Jezus de prijs voor de genezing van zijn teen had 

betaald en dat wij geloofden dat wanneer wij hem de handen op zouden leggen, God zijn teen 

zou genezen. Hij vond het prima en midden op de markt legden wij hem de handen op.  

We spraken genezing uit over de teen en vroegen hem uit te testen of de pijn minder was. Hij 

liep een stukje en zei dat de pijn inderdaad minder was. Het was gedaald van een 2 naar een 1. 

We zeiden dat we geloofden dat God hem 100% wil genezen, omdat Hij daar ook 100% voor 

betaald heeft. Dat vond hij goed en we spraken nog een keer tegen de teen om te genezen en 

bevolen de rest van de pijn te verdwijnen. We vroegen hem om het nog een keer uit te testen 

en flink druk op de teen uit te oefenen. Zijn teen deed geen pijn meer, zei hij met een 

glimlach. Dit is wel heel bijzonder, zei hij! Deze man ervaarde op dat moment de kracht van 

het evangelie in zijn eigen lichaam. En dat het evangelie waar is. Niet alleen in woorden, maar 

ook in kracht. Wij gaven hem het Johannes Evangelie mee met het traktaat Jezus vindt jou 

leuk. Hij zou het zeker gaan lezen. 

 

We ontmoetten een bekende van Robert, die met zijn dochtertje bij de plantenkraam in de rij 

stond. We raakten aan de praat en zijn dochtertje vertelde dat zij vandaag een mooi cadeau 

had gekregen, dat ze eigenlijk dinsdag pas had verwacht. Ze was er erg blij mee.  

We vroegen of ze soms jarig was dinsdag, maar dat was niet het geval. Het was gewoon een 

geschenk van pappa, omdat hij zoveel van haar hield. Wat mooi. De man vroeg of wij weer 

aan het "healen" waren, want hij wist dat wij dat deden. Wij antwoordden instemmend en 

vertelde hem over de genezing van de teen van de man op de markt.  

En wij zeiden dat wij ook een geschenk voor hem hadden en zijn dochtertje hadden en gaven 

hem het Johannes evangelie met het traktaat "Jij kan nu het allerbeste geschenk aannemen" 

(zie foto). Gewoon, niet omdat je jarig bent, maar omdat je Hemelse pappa ontzettend veel 

van je houdt. 

We spraken twee jonge vrouwen. Eén ervan had last van haar knieën na het rennen, waarvoor 

we mochten bidden. Ze vonden het goed wat wij deden. Vonden ons "aardig". We vertelden 

hen dat God minstens net zo aardig is als ons en graag een relatie met hen wil. En dat zij 



konden ontdekken hoe aardig Hij is door het Johannes evangelie te lezen. Beiden namen het 

JE aan. 

We spraken een ouder stel. Met de man hadden wij eerder gesproken en gebeden. Tijdens 

deze ontmoeting had hij zijn leven aan God gegeven. Hij vertelde dat het goed met hem ging. 

We raakten aan de praat over diverse zaken. Zij vertelden dat zij veel ouderen kennen die 

negatief in het leven staan. Niet happy zijn, niet tevreden.  

Zij probeerden deze mensen dan altijd op te beuren, want er is nog genoeg om van te genieten 

in het leven. De vrouw gaf tijdens het gesprek aan open te staan voor de boodschap van het 

evangelie. Veel mensen komen gewoon niet tot een relatie met God, omdat ze deze 

uitnodiging eigenlijk nooit horen. En er daarom ook niet op in kunnen gaan.  

Wij vertelden de vrouw wie God is, wat Jezus heeft gedaan en wat het verlangen van God is: 

herstel van Zijn schepping en van de verbroken relatie met Zijn kinderen. We gaven de vrouw 

een exemplaar van het JE en het traktaat "Jezus vindt jou leuk". Dat is mooi, zei de man. Nu 

hebben we er allebei één.  

We spraken een vrouw, moeder van een gezin met kinderen. Ze vertelde dat zij een open 

houding heeft naar geloof en haar kinderen ook zo wil opvoeden. Ze vertelde dat haar 

kinderen alle religies van haar mogen onderzoeken en hun eigen keus mogen maken. Ze zal 

hen niet dwingen.  

Wij vertelden haar dat God ook zo is naar haar. Hij verlangt ernaar om zich aan haar te 

openbaren, maar zal haar niet dwingen. Wanneer zij God vraagt om zich aan haar te 

openbaren, zal Hij dit doen. De bijbel zegt immers Wie Mij zoekt zal mij vinden. Wij 

vertelden haar over de bijbel, dat dit meer is dan een boek. Dat zij God kan vinden in Zijn 

Woord en dat de Heilige Geest degene is die God aan haar hart openbaart. De vrouw was 

duidelijk aangesproken door deze woorden en bedankte ons voor onze tijd. 

We spraken een man, die aangaf wel te geloven dat er meer is tussen hemel en aarde, maar 

niet wist wat. Hij was zoekende, wat dat betreft. Wij vertelden hem het evangelie en dat klikte 

met hem. Daarom nam hij ook het JE met traktaat aan, om het verder te onderzoeken.  

We spraken een oudere vrouw, met pijn in rug en knieën. De vrouw was diep van binnen nog 

wel gelovig, maar dit geloof was door diverse levensgebeurtenissen wel erg naar de 

achtergrond verdwenen. Maar door met haar te praten over de dingen van God en sommige 

zaken in perspectief te plaatsen, merkten wij dat haar geloof als het ware weer naar boven 

kwam. Haar geloof werd aangewakkerd.  

Dit waren weer de voornaamste ontmoetingen die wij zaterdag hadden. Wat ons opviel is hoe 

positief mensen vaak reageren op onze woorden. Wanneer wij het evangelie brengen, ervaren 

wij vaak dat de Heilige Geest gaat stromen. Hij gaat als het ware door ons heen stromen. Dan 

worden onze woorden Zijn woorden. Mensen hebben dat een ontmoeting met de Geest van 

God, door ons heen. En wij zien dan vaak iets gebeuren in het hart van de mensen die wij 

spreken. Ze worden aangeraakt. Ze ontmoeten hun Schepper, door ons heen.  

En wat mooi is dat, om mensen een ontmoeting te kunnen geven met Degene, die hen 

liefheeft, hen kan genezen, redden en bevrijden. Ieder mens is anders, ieder hart is anders. 

Maar God kent ieder hart en weet wat ieder hart nodig heeft. 



Wees bemoedigd. 

 


