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We spraken een vrouw, die ons vertelde dat ze pijn had, maar niet direct wilde vertellen waar. 

We raakten in gesprek en de vrouw vertelde ons dat ze uit Harderwijk kwam en op bezoek 

was in Hellevoetsluis bij vrienden en familie. Ze verbleef het weekend in een hotel. Ze 

vertelde dat haar huwelijk in een moeilijke situatie verkeert.  

Zij en haar man verbleven al een jaar op verschillende adressen, omdat de gezondheidssituatie 

van haar man zorgde voor spanningen in het huwelijk. De man heeft een medische 

aandoening en heeft zijn hele leven moeten strijden tegen vooral het onbegrip van zijn 

omgeving over zijn beperkingen. Ook zijn vrouw is door zijn beperkingen in hun huwelijk 

emotioneel veel tekort gekomen.  

Maar toch houden ze van elkaar en willen met elkaar door. Ze zijn gelovig en de vrouw 

vertelde dat er veel voor hen gebeden wordt. Ze was verbaast dat wij juist haar hadden 

aangesproken en vroeg waarom wij dat hadden gedaan? Wij vertelden haar dat toen wij haar 

zagen, wij God's bewogenheid en liefde voor haar voelden en daarom op haar zijn afgestapt. 

Wij vertelden uit welke kerk wij kwamen en haar vrienden en familie die zij dit weekend zou 

ontmoeten bleken ook gelinkt te zijn aan dezelfde kerk.  

Meer en meer ontstond bij ons beiden het besef dat deze ontmoeting niet "toevallig" was en 

was voorbereid door God om haar in haar moeilijk situatie te bemoedigen en te laten weten 

dat Hij haar zag en betrokken was. De vrouw vertelde dat de pijn die ze voelde de pijn in haar 

hart was. Haar hart deed pijn over de situatie met haar man. Ze zocht daarin God's wijsheid en 

rust.  

Wij vroegen of wij voor hun situatie mochten bidden en dat vond ze goed. Op dat moment gaf 

de Heilige Geest ons woorden en wijsheid, die klikten met haar. Ze moest huilden en had 

duidelijk een ontmoeting met God, door ons heen. Wij zijn het niet die deze wijsheid hebben, 

maar het is de Heilige Geest, die op zo'n moment door ons heen spreekt en haar bemoedigt. 

Ze heeft dan een ontmoeting met God, door ons heen, en dat is wat iemand op zo'n moment 

ook nodig heeft. We profeteerden over haar en haar man en deelden het hart van God voor 

haar.  

Ze ontving wijsheid, troost, genezing, kracht en bemoediging in haar situatie. 

We spraken een man, die zijn hond aan het uitlaten was. Ook hier ervaarden wij God's leiding 

om deze man aan te spreken. Hij vertelde dat hij niet gelovig was en er ook niet echt voor 

open stond. Wij vertelden hem dat wij op ons hart hadden hem aan te spreken en Hem te 

vertellen over het evangelie en God's wonderen. Wij gaven hem ook het traktaat Goed 

nieuws. Hij zei dat hij de ontmoeting verder wel bijzonder vond, omdat zijn hond hem een 

route liet lopen die hij normaal niet loopt. De hond is oud en kan niet zover meer lopen, maar 

vandaag bleef de hond maar lopen en leidde hem naar de plek waar wij hem nu aanspraken. 

Dat viel hem wel op. Wij zeiden dat wij niet geloofden in toeval en dat God daar een plan 

mee had. Hij moest lachen en zou het traktaat, met de verwijzing naar de website, eens gaan 

lezen. 

We spraken een oudere vrouw aan, die gelovig bleek te zijn. Ze vertelde dat ze altijd God's 

liefde en zorg had uitgedeeld aan mensen in nood. Dat ze nu op een punt in haar leven stond 



dat zij zelf wel wat bemoediging kon gebruiken. Ze was daarom zeer verbaast over het feit dat 

wij haar hadden aangesproken. Hoe komen jullie erbij om juist mij aan te spreken, vroeg ze?  

Wij vertelden dat wij vaak God's liefde voelen voor een bepaald persoon, en daar dan in 

uitstappen. We begonnen eigenlijk gelijk over haar leven te profeteren en woorden uit te 

spreken waarin zij zich herkende. Ook dankten wij haar namens God voor haar trouwe dienst 

als dientknecht. "Goed gedaan, trouwe dienstknecht, ik ben blij met je", kwam er over onze 

lippen. De vrouw zei dat wij niet beseften hoe goed deze ontmoeting haar deed. Ze voelde 

zich enorm bemoedigd, erkend en bevestigd en gezien door God, die zij trouw dient. Het 

voelde als een soort beloning. Ook hier vertelden wij dat wij slechts dragers zijn van Zijn 

kracht en levende water. Dat ze daarom een ontmoeting heeft met Hem, door ons heen. Ze 

vertelde verder dat ze veel had om dankbaar voor te zijn en veel mensen op oudere leeftijd 

ziet, die niet dankbaar zijn. Deze mensen wilde ze bemoedigen en aanmoedigen om dankbaar 

te zijn. 

We spraken jonge man, die af en toe last had van rugklachten. Hij vertelde dat hij 

verschillende oefeningen doet om de pijnklachten te verminderen. We wezen hem op de 

mogelijkheid van beenlengte verschil en dit bleek tijdens een controle ook inderdaad zo te 

zijn. Wij hebben gebeden en zijn been groeide uit. Daarna hebben we hem het evangelie 

uitgelegd en hem het Johannes evangelie met het boekje Nieuw leven gegeven.  

We spraken een vrouw, die vertelde dat zij sinds kort weet dat zij lijdt aan een longembolie. 

Ze is bij inspanning snel kortademig. Ze vertelde dat ze onlangs in het ziekenhuis is 

opgenomen vanwege deze benauwdheidsklachten en nu bloedverdunners slikt. We vroegen of 

we voor haar genezing mochten bidden en dat vond ze goed. We hebben genezing bevolen 

van haar longen en de embolie geboden te verdwijnen. Donderdag gaat ze weer naar het 

ziekenhuis en ze houdt ons op de hoogte van de voortgang. 

We spraken drie tiener meiden. Alle drie niet bekend met God en geloof en niet echt 

geïnteresseerd. Onder het nodige gelach en iets wat rode hoofdjes, vertelden wij hen het 

evangelie. En nodigden hen uit om zelf onderzoek te doen naar God. Of Hij nu wel of niet 

bestaat. Om open te staan voor dingen in het leven en niet op voorhand dingen uit te sluiten, 

die je niet onderzocht hebt. Ze bleven ondanks dat ze haast hadden luisteren en namen 

uiteindelijk een boekje Nieuw leven aan en een traktaat.  

Veel jongeren zijn niet gelovig opgevoed, zijn niet naar een christelijke school geweest en 

hebben geen christelijke vrienden of vriendinnen. Ze weten dus niets van Jezus en als ze al 

iets weten is het vaak negatief. Maar veel jongeren staan per definitie wel open voor het 

evangelie, wanneer zij horen wie God werkelijk is en dat Hij er op uit is om een relatie met 

hen te hebben.  

Dat Hij een God van liefde en van kracht is. En dat deze boodschap niet alleen blijft bij mooie 

woorden. Ze willen Zijn kracht zien. Dat spreekt jongeren aan. En wanneer je jongeren 

aanspreekt in een groep, is er altijd een bepaalde schaamte voor elkaar, waardoor ze zeggen 

dat ze niet geloven of dat ze niet geïnteresseerd zijn. Om niet buiten de groep te vallen. Maar 

vaak willen ze God best kennen en hebben ze een beetje richting en aanmoediging nodig om 

Hem een kans te geven, Hem te (onder)zoeken. En wij mogen hen uitnodigen en uitdagen om 

dit te doen, omdat Hij een goede God is, die van hen houdt en hen wil zegenen met eeuwig 

leven en goede dingen. Niet met een leven zonder moeite en problemen, maar met een leven 



waarin Hij in elke moeite en in elk probleem wil komen met Zijn troost, liefde, kracht en 

genezing. En waarom zou je zo'n God afwijzen?  

 

Dit waren weer een aantal mooie ontmoetingen met mooie mensen. Ieder met zijn eigen 

verhaal, ieder met zijn eigen leven, allemaal geliefde door hun Schepper, die ernaar verlangt 

hun leven te vullen met Zijn liefde, kracht, vergeving en al het goeds wat Hij te bieden heeft. 

Eigenlijk geeft Hij zichzelf, Hij die Liefde is.  

Wees bemoedigd!  

 


